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Kızıl Bayrak'tan 



Bu sayımızı ağırlıklı olarak sınıf hareketinin farklı cephelerini yansıtan gelişmelere ayırdık. 

Sınıf devrimcilerinin 25 Haziran 'da gerçekleştirecekleri İstanbul İşçi Kurultayı'nm hazırlıkları devam ediyor. Bu hazırlıklar politik ve pratik bir çabanın toplamından oluşuyor. 

Bir yandan kurultay gündeminin hazırlıklarına dayalı bir süreç işletilirken, diğer yandan kurultayın tanıtımını amaçlayan bir dizi çaba ortaya konulmaktadır. Bu çerçevede 21 Mayıs günü kurultay tanıtım toplantısı gerçekleştirilmiş bulunuyor. Bunu 28 Mayıs ve 4 Haziran günlerinde İstanbul'un iki yakasında düzenlenecek iki ayrı panel tamamlayacak. Kuşkusuz kurultayın gündemleştirilmesi çabası birçok araç ve yöntemle önümüzdeki günlerde güçlendirilerek devam edecektir. 

Kurultayı sınıf kitlelerinin ve öncülerin, ilerici- devrimci güçlerin ve sendikal çevrelerin gündeme taşıyabilmek için hazırlıklar yoğunlaştırılarak sürdürülüyor. Bu çabanın bir parçası olarak bir dizi röportaja da yer vereceğimizi geçen sayımızda duyurmuştuk. Bu çerçevede yapılan röportajlara bu sayımızda yer vermeye başlıyoruz. Önümüzdeki sayılarda buna devam edeceğiz. 

İstanbul İşçi Kurultayı'na doğru ilerlerken kurultay çalışmasının temposunun artacağını ve kapsamının 

büyüyeceğini şimdilik hatırlatmakla yetinelim. 

*** 

Sınıf cephesinden yaşanan bir başka gelişme ise Tuzla tersanelerde yaşanıyor. Tuzla terseneler bölgesindeki gelişmeler gündelik bir mücadelenin tüm sıcaklığını taşıyor. Sınıf devrimcilerinin "Terseneler cehennem, işçiler köle kalmayacak!" şiarı ile başlattıkları zorlu mücadele her geçen gün güçlenerek ve yeni mevziler kazanarak ilerliyor. Kuşkusuz sınıf devrimcilerinin tersanelerdeki faaliyeti zorlu bir mücadeleyi de zorunlu kılıyor. 

Özellikle Tersane İşçileri Kurultayı'nm aldığı kararları bir bir hayata geçirmeye başlayan tersane işçilerine yönelik saldırılar da yoğunlaşıyor. Son olarak ücretleri ödenmeyen DESAN Tersane işçilerinin eylemine polis saldırarak 5 işçiyi gözaltına aldı ve baskı uyguladı. Ancak tersane patronunun ve polisin tüm zorbalığına rağmen DESAN işçileri direndi ve 

ödenmeyen haklarını kazandılar. 

*** 

Sınıf cephesinden bir başka gelişme ise, son aylarda 



özellikle İstanbul Anadolu Yakası 'nda gerçekleşen sendikalaşma çalışmaları ve girişimleridir. 
Sendikalaştıkları için işten atılan HAS Alimünyum ve MİTO işçileri fabrika önlerindeki direnişlerini sürdürüyorlar. Ancak bu direnişler aylardır devam ediyor olmasına rağmen bedelleri göze alarak örgütlendikleri sendikanın bu direnişlere açık bir destek sunmadığı da rahatsız edici bir gerçek olarak ortada duruyor. Bu sayımızda yaşanan direnişlerin deneyimlerinden hareketle sendikal hareketin durumu, son dönemdeki sendikalaşma girişimleri ve BMİS 'in tutumu üzerinden bir değerlendirme yazısına yer verdik. 

Birleşik Metal-İş Sendikası'nın 24 Mayıs günü düzenlediği "AB sürecinde sendikal hak ihlalleri ve çözüm önerileri" başlıklı toplantı düşünüldüğünde bu değerlendirmenin oldukça somut bir tabloya işaret ettiğini de belirtelim. 

Sınıf hareketi cephesinden yukarıda söylediklerimize eklenecek çok şey var kuşkusuz. Lastik sektöründe tam grev aşamasında imzalanan toplusözleşme ile işçiler, ölüm gösterilerek sıtmaya razı edildiler. Lastik-İş yöneticileri sendika bürokrasisinin her zamanki yüzsüzlüğü ile bu satışı kazanım olarak sunmayı ihmal etmediler. 

İç sayfalarımızda sınıf hareketinin farklı alanlarına 

ilişkin gelişmelere ayrıca yer vermiş bulunuyoruz. 

*** 

Günlük internet sitemiz saldırıya uğradıktan sonra hızla düzenlenerek yeniden hizmete açıldı. Elde ettiğimiz ilk sonuçlar sitemiz için büyük bir başarıya işaret ediyor. 
Kuşkusuz bu başarı sitemizin işlevsel ve amaca uygun olmasının bir sonucudur. Henüz işin başında sayılırız. 
Sitemizin hala da bir dizi eksiği bulunuyor, bunların farkındayız ve zamanla parça parça geride bırakacağız. 
Fakat henüz işin başındayken kaydettiğimiz mesafe bizi fazlasıyla umutlandırıyor. 

Bu başarının daha köklü ve kalıcı hale getirilebilmesi ancak kolektif bir sorumluluk ölçüsünde, bunun ifadesi bir kolektif emek ve çabayla olanaklı olabilir. Bu haliyle tüm sınıf devrimcilerine büyük bir sorumluluk yüklüyor. 
Yayın yaşamı alanında haftalık tempoya uyarlanmış çalışma tarzından günlük yayın temposuna hızlı bir geçişi gerçekleştirmek, bu sorumluluğun bugün için en kritik halkasını oluşturuyor. 

İleriye doğru atılmış bu yeni ve güçlü adımın gerekli destek ve katkıyı alacağına inanıyoruz. 



Baskı: Gün Matbaacılık 

İSTANBUL 
Tel: (212) 426 63 30 



Genel Dağıtım: 

YAYSAT 
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AKP 'ye yönelik operasyon açığa çıktı... 

Düzen cephesinde sertleşen iç mücadelenin yeni aşaması 



Danıştay'a yönelik saldırı ve sonrasındaki gelişmeler, ordu merkezli "derin devlet" ile AKP arasındaki etkinlik alanları üzerinden yaşanmakta olan mücadelenin sertleştiğini göstermektedir. Saldırının hemen sonrasında yapılan bu tespit, toz-dumanm kalkıp saldırganların kimliklerinin deşifre edilmeye başlandığı bugün artık kesinlikle doğrulanmıştır. 
Saldırı ve sonrasındaki gelişmeler birarada değerlendirildiğinde görülmektedir ki, ortaya çıkan görüntü, "derin devlet" karargahlarından çıkma, örneklerine sıkça tanık olunan türden bir senaryonun ürünüdür. 

Danıştay'a ve öncesinde Cumhuriyet gazetesine yönelik saldırılar, belli ki, AKP'nin ipini çekecek ya da en azından elini kolunu bağlayacak toplumsal bir seferberlik yaratma amacıyla gerçekleştirilmiştir. 
Saldırganların kimlikleri ve ilişkileri ortaya çıktıkça, oluşturulan görüntünün yapaylığı da anlaşılmıştır. 
Saldırıda tetikçi olarak kullanılan kişilerin iplerinin ucundan çekildiğinde ortaya (bu türden operasyonlarda yapıldığı gibi "İslamcı radikal bir örgüt" değil), doğrudan kontrgerilla merkezli yeni bir Susurluk ya da Şemdinli çıkmıştır: Mafya bağlantıları olan ve kontrgerilla elemanı "eski" subaylar tarafından yönetilen bir suç şebekesidir orta yerde duran. 

Bugün bütün çıplaklığı ile ortaya çıkan bu gerçekler, öte yandan gerici-şeriatçı AKP cephesine "derin devlef'in bu saldırısını dengeleme fırsatı sunmaktadır. Öyle ki, Genelkurmay Başkanı ve Cumhurbaşkanı 'nm AKP karşıtı toplumsal seferberliği büyütmek uğruna yaptıkları müdahalelerini, saldırganların kimliğine ve ilişkilerine ilişkin gerçeklerin ortaya sürülmesiyle yanıtlayan AKP, en azından saldırının hızını kesmiş ve kendi savunma siperlerini yeniden oluşturmayı başarmıştır. AKP cephesi bugün ortaya çıkan bu gerçekleri saldırıyı karşılamak amacıyla kullansa da, daha ileriye gidemeyeceği gün gibi açıktır. Şemdinli sonrasında yaşananlar, AKP'nin sınırlarının gerçekte ne olduğunu yeterli açıklıkta ortaya koymuştur. 

Ortaya yeni bir denge durumu çıkmış, şimdi sıra bu mücadelenin "devleti ve düzeni zaafiyete uğratacak" yan ürünlerini temizlemeye gelmiştir. 
Düzen güçleri, giderek hedef haline gelmekte olan kontrgerilla aygıtını kurtarmak uğruna el birliği yapacak ve pisliklerini saklayacaklardır. Öyle ki, bugün burjuva medyanın bir kısmında gerçekte kontrgerilla demek olan "derin devlet" üzerine yazılıp çizilenler bıçakla kesilircesine sona erecek, unutulmaya terkedilecektir. Bu noktada Şemdinli iddianamesi ve savcısının başına gelenleri bir kez daha hatırlatalım. 

Sertleşen mücadele bu biçimde sona erebilir, fakat buna yol açan nedenler orta yerde durmaktadır. 
Dolayısıyla bu sadece düzenin bekası uğruna verilmiş kısa süreli bir moladan öteye gitmeyecektir. AKP zaten 28 Şubat döneminde yürütülen benzer bir operasyonun sonucunda ipi çekilen FP'den koparılan terbiye edilmiş bir parçaydı. Devletin geleneksel çekirdeği, ABD emperyalizminin de onayı ile, bu terbiye edilmiş parçaya başkaca seçeneği de olmadığından bir dönem için razı olmuştu. Fakat AKP, 




Ama nasıl olursa olsun, ordu ve AKP arasındaki mücadeleye temel oluşturan gerilimin kesin olarak yeni sert çatışmalara yol açacağını söyleyebiliriz. Çünkü düzenin çok yönlü kriz dinamikleri varlığını korumaya devam ediyor ve kaçınılmaz olarak gerek ekonomide gerekse de siyaset alanında sarsıcı krizler halinde dışavuruyor. Artık kapsamlı operasyonlar yoluyla sağlanmış kısa dönemli nispi istikrar koşulları geride kalmıştır. 



daha başından ve her adımında 

denetlenmekteydi. Öyle ki, hükümete 

geldiği 2002 seçimlerinden bu yana bu 

yönde sayısız müdahale gerçekleştirildi. 

Bu müdahaleler karşısında AKP 

yönetiminin tavrı boynunu eğerek 

istenileni yapmak oldu. Bu biraz da 

güven vermek, kabul görmek, sermaye 

düzeni ve devletine hizmette kusur 

etmeyeceğini göstermek içindi. Fakat 

gerek ABD emperyalizminin ordu 

karşısında AKP 'yi kollamaktan 

vazgeçmesi ve gerekse de kullanım 

ömrünü büyük ölçüde tüketmesi 

nedeniyle bu saldırıların dozu giderek 

sertleşti. AKP uçurumun kenarına kadar 

sürüklenmiştir ve koşullar uygun 

olduğunda uçurumdan atmaya dönük 

son darbenin gelmesi de kaçınılmaz olacaktır. 

Göründüğü kadarıyla AKP yönetimi de bu gerçeğin 

bilincindedir ve bu kısa soluklanma anını yerini 

sağlamlaştırmak için değerlendirmeye bakmaktadır. 

AKP'nin uçurumdan atılması, onun hükümetten istifası ya da kapısına kilit vurmak biçiminde de olmayabilir. ABD'nin İran'a yönelik planlarına tam itaat ve ABD hesabına taşeronluğun tüm sorumluluğunu üstlenmesi de (1 Mart tezkeresi sırasında üstlenmekten kaçınmıştı) gerçekte kendisini uçurumdan aşağı atacak bir darbe olacaktır. Mevcut saldırının bu tür uzun erimli hedefler taşıması da muhtemeldir. Zira AKP bugün elleri kolları bağlı bir şekilde bu tür bir kullanım için hazır hale getirilmiş bulunmaktadır. Fakat onun olası ayak diremelerini ezmek için sırtından sopanın eksik edilmemesi şarttır. 
Bu nedenle kısa zamanda yeni saldırı hamlelerinin gelmesi mümkündür. 

Diğer taraftan ordu ve yüksek bürokrasi merkezli "derin devlef'in AKP karşısındaki tutumu, onun İslami kimliğinin devletin geleneksel yapısına ve değerlerine yönelik bir tehdit unsuru olarak görülmesinden kaynaklanmaktadır; 28 Şubat müdahalesine kaynaklık eden en temel neden de buydu. Bu son operasyonun arkasında da yine benzer nedenler bulunmaktadır. Olağan denetim mekanizmalarının dışına çıkılarak sert bir operasyona başvurma ihtiyacı duyulması, büyük ölçüde Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili görünmektedir. 
Bu operasyonla, AKP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik heveslerinin önü kesilmek istenmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin böylesine bir 



operasyona konu edilmesi, bu makamın yetkilerinden öte sembolik önemiyle ilgilidir. Zira Cumhuriyetin başına türbanlı eşi olan birinin oturması, onun yetkileriyle kazandıracaklarından öte, devletin başka bir kimliğe bürünmesi anlamı yaratacaktır. AKP'nin böyle bir sonuç yaratabilecek bir hamleye başvurması bir yana düşünmesine dahi izin verilmeyeceği bu son operasyonla alenen ortaya konulmuştur. 

Fakat AKP ve arkasındaki güçlerin bu tür bir niyetten kolay kolay vazgeçmeyecekleri bir yana, olayların gelişiminin bir kutuplaşma boyutuna ulaşması nedeniyle tabanının uygulayacağı basınç, AKP 'yi yeni manevralara başvurmaya zorlayabilir. 
Ayrıca içerideki konumunu sağlamlaştırmak uğruna ABD emperyalizmine hizmette daha gayretkeş bir tutum içerisine girebilir. 

Ama nasıl olursa olsun, ordu ve AKP arasındaki mücadeleye temel oluşturan gerilimin kesin olarak yeni sert çatışmalara yol açacağını söyleyebiliriz. 
Çünkü düzenin çok yönlü kriz dinamikleri varlığını korumaya devam ediyor ve kaçınılmaz olarak gerek ekonomide gerekse de siyaset alanında sarsıcı krizler halinde dışavuruyor. Artık kapsamlı operasyonlar yoluyla sağlanmış kısa dönemli nispi istikrar koşulları geride kalmıştır. 

İşçi sınıfı ve emekçiler payına düzen cephesinde yaşananlar bu temelde anlaşılmalıdır. Ancak işçi sınıfı ve emekçilerin ileri güçlerinin asıl görevi, bu gerçekleri anlamakla sınırlı tutulamaz. Temel görev, düzen güçlerinin iç mücadelelerinde işçi ve emekçileri yedekleme oyununu bozarak düzen karşıtı, işçiler ve emekçiler nezdinde ona gerçek bir alternatif olacak devrimci bir mücadele cephesi oluşturmaktır. 
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Kızışan düzen içi çelişkiler ve ötesi 



Son günlerde Cumhuriyet gazetesine ve Danıştay'a yönelik saldırılar üzerinden ordu ve hükümet arasında yaşanan gerilim laikliğe sahip çıkma yarışı şeklinde sürüyor. Başbakan ve bakanların demeçlerinde "Cumhuriyetin temel değerleri" ve "laiklik" gibi kavramlar daha sık kullanılır oldu. "Laik cephe"den gelen hayli sert eleştiriler bile sükunetle karşılanıyor. 
Bu da başlatılan operasyonun "laik cephe" lehine sonuçlar vermeye başladığını gösteriyor. 

Örneğin Tayyip Erdoğan, "Biz varsa yoksa demokrasimizi, laikliği nasıl güçlü hale getireceğimizin gayreti içinde olmalıyız" derken, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan da "Türk milleti olarak bir noktaya kilitleneceğiz, o da büyük Atatürk'ün gösterdiği hedef" diyebiliyor. Devlet Bakanı Ali Babacan ise, "laikliğe" vurgu yaptığı konuşmasında "Türkiye demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir " diyor. 

İşçi sınıfı ve emekçiler sözkonusu olduğunda efelenen AKP hükümetinin iktadarm gerçek erkleri karşısında siyasi iradeden yoksun olma durumu yeni değildir. Ordunun TM Y 'den Newroz'a kadar birçok gelişme karşısındaki tutumu biliniyor. İşçi ve emekçileri islami gericiliğe karşı "laik cumhuriyete" sahip çıkma çağrısı yapan Özkök hatırlanacağı gibi Mersin'deki bayrak provokasyonu üzerinden de Kürt halkını "sözde vatandaşlar" ilan etmiş ve "duyarlı vatandaşlar"ı göreve çağırmıştı. Bu çağrı üzerine harekete geçen "duyarlı vatandaşlar" linç girişimleri furyası başlatmıştı. 

Genelkurmay'm siyasete ağırlığını daha belirgin koyduğu bu gelişmelerden sonra Şemdinli'de suçüstü yakalanan kontrgerilla gerçeği ile olay yeni bir boyut kazanmıştı. Bu dönemde Başbakan Erdoğan, "ucu nereye varırsa varsın sonuna kadar gidilecek" açıklaması yapmıştı. Ama bu açıklamanın üzerinden çok geçmeden hazırlanan ve Büyükanıt'm da adının geçtiği Şemdinli iddianamesinden sonra rüzgar yeniden tersine döndü. Büyükanıt sahiplenildi, JİTEM gibi kontra örgütlenmeler sahiplenildi ve meşrulaştırılmaya çalışıldı. İşin ucu gerçek faillere değil Şemdinli iddianamesini hazırlayan savcıya vardırıldı. Ardından Diyarbakır olayları bahane edilerek bir yıl önce Büyükanıt'm işaret ettiği "zafiyef'i ortadan kaldırmaya yönelik TMY hazırlanmaya başlandı. 

Öte yandan aynı dönemde, ABD emperyalizminin Genişletilmiş Ortadoğu Projesi ve İran'a müdahale planları çerçevesinde TSK ile uyumu ve işbirliğini geliştirmesi AKP hükümetini zora sokan gelişmeler oldu. Hükümetin ABD emperyalizmiyle güven ilişkisini yeniden sağlama girişimleriyse henüz sonuçlarını vermiş değil. 

Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ve bir bakıma da genel seçimlerin gündeme getirildiği bir dönemde, burjuvazinin "laik cephesi" ile "dinci cephesi" arasındaki çelişki yeniden alevlendi. 
Cumhuriyet gazetesine atılan bombalar ve Danıştay'a yapılan saldırı böylesi bir ortamda gerçekleşti. 
Saldırıların sanıkları yakalandıkça sözkonusu çetenin devletle "derin" bağlantılar içinde olduğunu göstermektedir. 

Sözkonusu olan Susurluk'ta ortalığa saçılan ama her seferinde üstü örtülen kirli ilişkilerdir. Bir yandan son saldırılarla ilgili tablo netleşirken, öte yandan yaratılan basıncın siyasal etkileri ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu bir taraftan hükümet cephesinden geri adım atılması anlamına gelirken, diğer taraftan da hükümet içindeki çatlakları derinleştirmektedir. 

Nitekim bu baskılar Başbakan ve bakanların 




birbiriyle çelişen açıklama ve değerlendirme yapmasına yol açmıştır. Örneğin Erdoğan'ın cenazedeki "Katil hükümet" tepkisine ilişkin değerlendirmesine Başbakan Yardımcısı Abdullatif Şener karşı çıkmış, dahası Genelkurmay Başkanı'nm hükümeti hedef alan "bu gösterilerin devamlı olmasını" isteyen değerlendirmesine de katılabilmiştir. 

Bütün bunlar, AKP 'yi bölerek yeni alternatifler oluşturma hedefli bir operasyona işaret etmektedir. 

Açıktır ki, mevcut ordu-hükümet çelişkisi, 



burjuva sınıf düzeninin kendi iç çelişkisidir. Yaşanan, burjuvazinin farklı kesimler üzerinden bu mücadelede etkin olmaya çalışmasıdır. Bu özünde iktidarda etkin bir yer tutmak ve bunu da sömürü ve yağmadan daha fazla pay elde etmek yönünde kullanmak mücadelesidir. 

Öte yandan düzenin iç çelişki ve çatışmaları geniş işçi ve emekçi kitlelerin uyandırılması ve harekete geçirilmesi noktasında önemli imkanlar da barındırır. 
Bu olanakların hakkıyla değerlendirilmesi sorumluluğu ise sınıf devrimcilerinin omuzlarmdadır. 



Emek Platformu "2 dakikalık grev"le terörü lanetleyecekmiş!.. 

İliştirilmiş gazete ve gazeteci modası geçti! 
Sıra iliştirilmiş sendika ve sendikacıda! 



Emek Platformu 'na dahil sendikaların başındaki hainler, Platform kurulalıdan beri yaptıklarının üstüne tüy dikecek bir karara daha imza atmış bulunuyorlar; "İzmir 'de Emek Platformu üyeleri 22 Mayıs Pazartesi sabahı saat 09. 00 'da işyerlerinde iki dakika süreyle iş bırakarak alkışlarla terörü protesto edecek" miş. 
Bu hainler, Eczacı Odaları Birliği Merkez Heyeti'nin yarım sayfa tutarındaki gazete ilanında da ifade ettiği gibi; "Demokratik, laik, aydınlanmacı, çağdaş kurumlarımıza" ve elbette "... Cumhuriyetimizin temel ve değiştirilemez ilkeleri olan demokratik, laik hukuk devleti niteliğine karşı yapılmış" saldırılar karşısında sessiz kalamaz, başını kontracı-cuntacı generallerin çektiği düzen saflarında hizaya girmeleri gerekirdi, öyle de yaptılar. 

Sendikaların başını tuttukları sürece, kendilerinde, sınıf adına sınırsız, arsız, hayasız konuşma ve davranma hakkı gören bu hainlerin safı zaten belliydi. Fakat işi henüz alenen orduya alkış tutacak düzeye getirmemişlerdi. Özellikle DİSK'in başmdakilerden, özellikle 12 Eylül zindanlarından, işkencehanelerinden, işsizliklerinden payını almış onbinlerce işçi adına, bu tutumun hesabı mutlaka sorulmalıdır. Bu hainleri sendikaların başından indirmek, rahatça eğilip çizme yalayabilmeleri için layık oldukları 



ayakların dibine göndermek şarttır. 

İşçi sınıfı için toplumda sadece iki kutup vardır; burjuvazi ve proletarya, düzen ve devrim. 
Ve düzenin kendi kendi içindeki kutuplaşmalarda sınıf tavrı her ikisinin de karşısında, kendine ait safta yer almak olabilir. 

Kaldı ki, sendikaların bu tavrıyla, işçi sınıfını milyarlarla hesaplanan işsizliğin, sadaka niteliğindeki ücretlerin, örgütsüzlüğün, açlığın, yozlaşmanın batağında kıvrandıranlara; emperyalist savaşlarda işçi ve emekçi gençleri piyon yapmaya çalışanlara; sigorta sistemini çökerten, sağlık, eğitim gibi temel hakları ortadan kaldıran, "paran kadar yaşa-paran kadar oku" kıstasını dayatan bu düzen ve çeteleşmiş devleti, "çağdaş, demokratik, laik" yalanlarıyla aklanmaya çalışılmaktadır. Sendikalar, tam da reformistlerin ve kapitalistlerin gönlünden geçtiği gibi, birer sivil toplum örgütü statüsüne düşürülmektedir. Düzene iliştirilmiş ve düzen tarafından programlanmış birer "sivil" toplum örgütü. 

Ancak sendikanın, işçi sınıfının burjuvaziye karşı mücadelesi için birer silah olduğu, olmak zorunda olduğunun hatırlanacağı günler uzak değildir. Düzen ve devrim, burjuvazi ve proletarya saflarının netleşmesi, biraz da böyle mücadele örgütlerinin yeniden yaratılmasıyla mümkün olacaktır. 
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Düzen bekçileri "durumdan vazife" çıkarıyor! 
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Genelkurmay Başkam'nın 
"halk tepkisi"ne övgüsü!.. 



Danıştay üyelerine yönelik silahlı saldırının ardından yaşanan kimi gelişmelerden ordunun ne kadar memnuniyet duyduğu, nihayet, Genelkurmay Başkanı'nm 19 Mayıs mesajıyla kesinleşti. 
Özkök'ün; "Gösterilen reaksiyon, halkın duyarlılığı hakikaten hem ümit vericidir, takdir edicidir. Ancak bu bir tek güne, bir tek olaya reaksiyon olarak kalmamalı. 
Devamlı olarak herkes tarafından takip edilmelidir " sözleri, aslında pek çok konuya açıklık getiriyor. 
Ancak biz burada esas olarak bunlardan sadece ikisi üzerinde durmak gerektiğini düşünüyoruz. 

Birincisi; demek ki ordunun gözünde "halkın" her tepkisi bir değilmiş! Kimi tepkileri silahla bastırmaya çalışırken, kimisini de övebiliyormuş. Bu, tabii ki, tepkinin kime, neye yöneldiğiyle, kimin tarafından nereye yöneltildiğiyle ilgilidir. Şimdi, "halkın tepkisi"ne böyle övgüler düzen Özkök, daha dün, Şemdinli halkının tepkisi karşısında küplere biniyor, silahsız göstericilerin tepesinde jetlerin dolaştırılması, tepki gösteren halkın "çocuk-kadm demeden" kurşunlanması, tutuklanması, hapse tıkılması, işkenceden geçirilmesi için emir yağdırıyor, operasyonu bizzat yönetiyordu. Çünkü orada suçüstü yapılan kendi terör çeteleriydi. Halkın tepkisi de bu yüzden kendilerine yöneliyordu. 

Bugünse, biraz daha üstü örtülü -şimdilik kaydıylaolmasma rağmen, yine kendi terör çeteleri işbaşında olduğu halde, bu kez "halkın tepkisi"ni örgütleyip başka taraflara yönlendirmeyi başardıkları çok açık. 
Danıştay'da öldürülen yargıcın cenaze töreninde generaller alkışlanıyor, hükümet mensupları yuhalanıyor; yani düzen içi kutuplaşmada, düzen ordusu, "halkın tepkisi"ni dinci parti hükümetine, sempatisini kendine yönlendirmiş bulunuyor. 

Daha memnun olmasınlar mı artık? 

Fakat burada "şimdilik kaydı"na dönmek gerekiyor. Tepkileri nereye, ne zamana dek yönlendirebileceklerinin hiçbir güvencesi bulunmuyor. 
Bir güvence olmadığını bildiği içindir ki ordunun başı; "Ancak bu bir tek güne, bir tek olaya reaksiyon olarak kalmamalı. Devamlı olarak herkes tarafından takip edilmelidir " diyerek, tepkilerin "emir-komuta zinciri içinde" devamını istiyor. 

Katillerin, daha şimdiden, devletle (özelde ordu ve polisle) bağlantılı bir takım naylon terör örgütleriyle ilişkili olduğu açığa çıkmış bulunuyor. Türk İntikam Tugayı gibi uzak ve karanlık bir geçmişe sahip "istihbarat" uzantısı bir örgütten, Türk Mukavemet Teşkilatı ve Sauna Çetesi'ne kadar bir dizi "yeni" çetenin adı ortada dolaşıyor. Sanıklar sorguda olduğuna göre de, bilgiler emniyet ve MİT üzerinden sızıyor dışarıya. Olayların kontrgerilla veya yan örgütleriyle bağlantısı açığa çıktıkça, alkış sevindiriği olan komutanlar ne yapacak, yüzlerinin rengi neye dönüşecek göreceğiz. Fakat yüz renginden daha önemli konular da var. 

Ordu ve CHP başta olmak üzere çeşitli devlet kurum ve kuruluşları tarafından bizzat örgütlenip sahnelenen "halkın tepkileri"ni yasalar kıstasına koyduğumuzda, "izinsiz" oldukları görülecektir. 

Buradan, Özkök'ün mesajına ilişkin ikinci önemli noktaya geliriz. Genelkurmay Başkanı, kriz çıkarma ve yönetme konusundaki başarılarının sevincini dışarı yansıtırken oldukça dikkatsiz davranmış gibi görünüyor. Mesaj mdaki tüm övgü ve istekler, yasadışı 




eylemleri teşvike giriyor. Demek ki, ordunun gözünde bir eylemin "iyi" olması için ille de yasal olması gerekmiyormuş. İzinli ya da izinsiz, orduya ve devlete tezahürat serbest, iyi, güzel (bir bombacı için sarfedilen 'iyi çocuk' tabiriyle ne kadar uyuşuyor); eleştiri ise tahammül edilemez, her koşulda yanlış, yasadışı, terör eylemi. . . 

Bu çifte standardın, çeteci Türk devletinin her sözü, her adımı için geçerli olduğu biliniyor. Özellikle, dinci-laik kutuplaşmasının bir kez daha kışkırtıldığı, kanlı eylemlerle tırmandırıldığı şu günlerde, bu, ordunun laiklik tutumu için hepsinden çok geçerli. Her fırsatta devlet ve düzen için "tehlike" addettikleri dinci örgüt ve akımları kendi elleriyle, "halkın tepkisi"ne karşı dalgakıran niyetiyle örgütleyen bu aynı ordudur. 
Emperyalist efendileri ABD ile birlikte Yeşil Kuşak projesini hayata geçiren, bu proje kapsamında "Türk-İslam sentezi" adı altında dinci kesime kapsamlı bir 



destek programı sunan, eğitiminden örgütlenmesi ve hatta silahlandırılmasına (Hizbullah ve İBDA-C türünden dinci terör çetelerinin) ve finansmanına kadar herşeyi yapan, 12 Eylül'ün cuntacı generalleri nezdinde bu aynı düzen ordusudur, onun tepe noktasındaki Amerikancı generallerdir. 

Bu gerçekler ortada duruyorken, kendi yarattıkları krizi uzun zaman ve rahatlıkla yönetemeyecekleri açıktır. Fakat bunun için ilerici-devrimci güçlerin daha fazla çaba göstermesi, "ortada" duran bu gerçekleri, işçi sınıfı ve emekçi kitlelere döne döne hatırlatması, onları kendi bağımsız inisiyatifi ve çıkarları doğrultusunda örgütleyip harekete geçirmeleri zorunludur. Tarihin tekerrürden ibaret, insanlığın unutmakla sakat olduğu tekerlemesinin boşa çıkarılması, devrimcilerin, devrimci sınıfın tarihten ders alabildiğinin, düzen sahiplerine gösterilmesi gerekiyor. 



ABD ve Türk ordusu İran'a karşı ortak tatbikata hazırlanıyor 



Burjuvazinin farklı kesimleri arasında yönetimde daha etkin olmak, demek oluyor ki, işçi sınıfı ve emekçilerin ürettiği artı-değerlerin yağmalanmasında daha büyük pay olmak üzerinden devam eden çatışma gündemi işgali ediyor. İçte birbirleriyle çatışan düzen güçleri, bu arada Amerikan emperyalizminin bölge halklarını hedef alan saldırısında suç ortaklığı için tehlikeli hazırlıklar yapmaktan da geri durmuyor. 

Farklı sermaye kesimlerini arkasına alarak çatışan düzen kurumları, bu arada ABD emperyalizmine uşaklık konusunda yarışıyorlar. 
Sıkışan AKP hükümetinin başı Erdoğan savaş kundakçılarından medet umarken, generaller işgalci ABD ordusunun İran halklarına karşı yapacağı tatbikata hazırlanıyor. Basra Körfezi, Arap Denizi, Hint Okyanusu kıyısındaki ülkelerin tümü tatbikata katılmayı reddederken, 



bölgeden sadece Türk ordusu katılıyor. 

New York Times gazetesi ilgili haberi "İran'ı hedef alan tatbikat" başlığı ile verdi. Habere göre tatbikatta, "füze ve nükleer teknolojinin İran gibi ülkelerin eline geçmesini engelleme kararlılığı" sergilenecek. Deniz, kara, hava kuvvetlerinin katılacağı tatbikatın önümüzdeki hafta yapılacağı belirtildi. 

Haberde, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Robert G. Joseph'in geçen ay gerçekleştirdiği Körfez gezisinin amacı, bölge ülkelerini tatbikata katılmaya ikna etmekti. ABD'nin talebine karşın bölgedeki gerici rejimler, İran'a karşı Amerika safında açıktan yeralmayı reddetme iradesi gösterebildiler. Suç ortaklığını kabul eden Türk sermaye devleti ise, ABD karşısında, her zaman küçümsediği Arap şeyhlikleri düzeyinde bir iradeden bile yoksun olduğunu bir kez daha ortaya koydu. 
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Krizin faturasını kapitalistler ödesin! 
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Ekonomide dalgalanma ve faturayı emekçilere ödetme hazırlıkları,,. 

Faturayı kapitalistler ödesin! 



Ekonomide geçen hafta belirgin hale gelen çalkantılı durum sürüyor. Dengelerin yerinden oynaması sonucunda dolar ve euro bir miktar değer kazandı. Borsa'da ise tam tersine düşüş yaşanıyor. 

Yaşanan çalkantının temel nedeni sıcak para kaçışı. 
Bilindiği gibi hükümetin uyguladığı İMF, Dünya Bankası patentli "Ekonomik İstikrar Programı"nm temel dayanağı Türkiye'ye yabancı sermaye girişiydi. 
Bu nedenle yabancı sermaye girişi için her türlü kolaylık tanınmış, Türkiye'de yatırım yapacaklara büyük yağma ve vurgun olanakları sağlanmıştı. 
Yüksek kâr olanakları nedeniyle uluslararası spekülatörler yatırımlarının bir bölümünü Türkiye'ye kaydırmışlardı. Bu sayede belli bir sıcak para girişi oluyor, büyük vurgunların gerçekleşmesi pahasına ekonomide bir yalancı bahar havasının yaşanması mümkün oluyordu. 

Fakat son haftalarda bu gidişat bozuldu. Çünkü borsa aşırı şekilde yükseldi ve tıkanmaya yüz tuttu. 
Buna karşılık ülkeye aşırı döviz girişinden dolayı doların değeri epeyce düştü. Tüm bunların üzerine ABD ve Japon merkez bankalarının faiz artırımına gideceklerini açıklamaları ve bir dizi başka gelişme, vurguncu sermayenin bir bölümünün Türkiye'yi terketmesine neden oldu. Elindeki hisse senetlerini satıp ucuz fiyata dolar alan ve bu sayede bir vurgun daha vuran yağmacılar yeni vurgunlar için başka ülkelere yelken açtılar. Bunun neticesinde de ekonominin dengeleri sarsıldı, borsa düştü, döviz ve faizler yükseldi vb. 

Bütün bunlar ilk günlerde düzen cephesinde belli bir küçümsemeyle karşılandı. Genelde bahane aynıydı; madem ki uygulanan temel ekonomi politikalarından biri de "dalgalı kur" uygulamasıydı, o halde döviz fiyatlarındaki iniş çıkışları da doğal karşılamak gerekirdi. Hem zaten uygulanan yapısal programlar sayesinde Türkiye ekonomisi eskisine göre çok daha sağlamdı, kırılganlıklara karşı dayanıklıydı. Bu çalkantı da birkaç gün içinde geçip gidecek, herşey yeniden eski dengesine kavuşacaktı. 

Fakat ilerleyen günler durumun hiç de öyle olmadığını gösterdi. Ekonomideki dalgalanmanın temelde dış piyasalardaki gelişmelerle (en başta da ABD ve Japonya merkez bankalarının faiz arttırma politikasıyla) ilgili olduğu, dolayısıyla da öyle birkaç günde geçip gitmeyeceği anlaşıldı. 

Bu noktadan sonra sermaye sözcüleri ağız değiştirdiler. Döviz fiyatlarının zaten gereğinden fazla düşük olduğunu, şu an yaşanan şeyin döviz fiyatlarında bir "düzeltme" anlamına geldiğini, üstelik bu "düzeltme"nin ekonomik yapı için gerekli bir şey olduğunu vb. söyler hale geldiler. 

Sermaye faturayı emekçilere ödetmeye hazırlanıyor 

Sermaye cephesinden ekonomideki dalgalanmaya dair yapılan bu içerikteki tüm iyimser açıklamalar aslında mezarlıkta ıslık çalmaya benzemektedir. 
Çizilmek istenen tablonun aksine hem AKP hükümeti ve hem de ekonomi bürokratları Türkiye ile birlikte dünyada birçok ülkeyi de etkileyen bu dalgalanmayı endişe ile takip etmekte, gerektiğinde uygulamaya sokmak üzere tedbir politikaları üzerinde kafa yormaktadırlar. 

Başbakan Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada sarfettiği şu sözler, sergilenen zoraki soğukkanlılığın gerisindeki tedirginliği ortaya 




koyar niteliktedir. 

"Kurumlarımız bu hareketliliği yakından izliyor. 
Gerektiğinde önlemleri uygulamaya geçirmek için hazır bekliyor. . . Kimse bizden rehavet, gevşeme, popülizm beklemesin. . . Binbir zorlukla, sıkıntıyla, mücadeleyle, gayretle geldiğimiz bu noktadan, kazanımlardan geriye dönüş aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Disiplinli para politikalarımız aynen devam edecektir. Yapısal reformlar bütün hızıyla devam edecektir. Makro ekonomik hedeflere ulaşmaya yönelik politikamız aynen devam edecektir' 

Benzer sözleri 22 Mayıs 'ta İMF ile gözden geçirme görüşmelerinin bitmesi vesilesiyle yapılan toplantıda konuşan Devlet Bakanı Ali Babacan 'dan da duymak mümkün. 

"Döviz kurundan şikayet edenler ve memnun olanlar hep olacaktır. Piyasa hangi kuru belirliyorsa doğru olan odur. Önemli olan her türlü oynaklığa karşı tedbirli olmaktır. Biz olabilecek tüm senaryoları çalıştık ilgili kurumlarla. Hangi kurum ne zaman ne yapacağını biliyor. Çekmecelerde herşey hazır bekliyor. Bu yaşananlar sürpriz değil, biz zaten hazırlıklıyız ve kurumlar işlerini gayet rahat yürütüyor." 

Başbakan' m ve Devlet Bakanı 'nm bu sözlerinin bir ortak noktası daha var. Her ikisinin sözlerinden de hükümetin ekonomideki dalgalanmanın yükünü emekçilerin sırtına yıkmak için bazı hazırlıklar içinde olduğunu anlamak mümkündür. Eğer ekonomideki çalkantı bir süre daha devam edecek olursa, ki tüm işaretler böyle olacağı yönündedir, hükümet hızla harekete geçecek ve faturayı emekçilere kesecek uygulamaları devreye sokacaktır. 

Kaldı ki bu yönde ilk adımlar da atılmaktadır. 
Petrol Ofisi 'nin üst düzey bir yöneticisi bundan sadece birkaç gün önce "döviz fiyatlarındaki artış devam ederse akaryakıt fiyatlarındaki artış da devam eder " diye konuşuyordu. Elbette burada dile getirilen bir yorumdan ziyade hükümetten bir talepti. Ve hükümet zaman geçirmeden sermayeden gelen bu talebi yerine getirdi ve 24 Mayıs günü akaryakıt ürünlerine zam yapıldı. Ekonomideki çalkantının sermayeyi zor durumda bırakmasını engellemek için bundan sonra da benzer taleplerin anında karşılanacağını tahmin 



etmek zor değildir. Tıpkı önceki kriz dönemlerinde yaşandığı gibi sermaye, faturayı yeni vergi ve zamlarla işçi ve emekçilerin sırtına yıkmak için gerekli kararları hızla alıp uygulayacaktır. "Çekmecelerde bekleyen" tedbir planlarının önemli bir kısmı buna yöneliktir. 

Hastaneler soygun yerine çevriliyor 

İMF ve hükümetin faturayı işçi ve emekçilere ödetme planlarının bir ayağını da sağlık harcamalarında tasarrufa gidilmesi politikası oluşturmaktadır. Gözden geçirme görüşmelerinin sonunda yapılan basın toplantısında Devlet Bakanı Ali Babacan sağlık harcamaları hedefinde yıl sonu itibarıyla 1 .4 milyar dolar kadar bir sapma olacağını öngördüklerini, bu nedenle de 4.5 milyar dolarlık bir ek tedbir paketi hazırladıklarını açıklamıştır. İMF ve hükümet tarafından kararlaştırılan bu ek tedbir paketi ise sağlık hizmetlerini paralı hale getirmeye dönük adımlar içermektedir. 

Buna göre hükümet sağlık harcamaları için bütçeden ayrılan payı düşük tutmak için tedavi olmak için hastanelere başvuran sigortalılardan yüzde 3-5 oranında katılım payı alınması planlamaktadır. 
Sigortalılar ilaç alırken zaten yüzde 10-20 oranında bir katılım payı ödemek zorundaydılar. Şimdi benzer bir durum muayene ve tedavi masrafları için de geçerli olacaktır. 

İşçi ve emekçiler faturayı ödemeyi reddetmelidir! 

Sermaye bir yandan ekonomideki çalkantıların yükünü vergi ve zamlarla, sömürüyü derinleştirecek yeni politikalarla işçi ve emekçilere ödetmeye hazırlanıyor. Diğer yandan ise Cumhurbaşkanı 'nm veto ettiği sosyal yıkım yasasını bir an evvel meclisten geçirmek için var gücüyle çalışıyor. 

İşçi ve emekçiler bu faturayı ödemeyi reddetmelidir. Ekonomik ve sosyal yıkım politikalarına karşı, yani İMF programlarına karşı, yani emperyalist yağma ve kapitalist sömürüye karşı örgütlenmeli, mücadeleyi yükseltmelidir. 
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Yeni bir satış sözleşmesi. 
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Lastik'te ölümü gösterip sıtmaya razı ettiler 



İmzalanan sözleşmenin ölümü gösterip sıtmaya razı etmeyi amaçlayan bir satış sözleşmesi olduğu ortadadır. 



Lastik sektöründe 3500 işçinin 22 Mayıs tarihinde greve çıkması bekleniyordu. Patronların uzlaşmaz tutumları ve sendikanın greve dair yaptığı açıklamalar, hükümet cephesinden son anda bir yasaklama kararı gelmediği takdirde grevin başlayacağını gösteriyordu. 

Hükümetten bir yasaklama gelmedi. Fakat patronlarla sendika arasında son gece bir anlaşma sağlandı. Sendikanın görüşme çağrılarını o güne kadar yanıtsız bırakan patronlar, grev pankartlarının asılacağı 22 Mayıs'tan bir gün önce masaya oturmayı 
kabul ettiler. Akşama doğru başlayan görüşmeler 22 
Mayıs sabah saatlerine kadar devam etti. Ve nihayet sabah 07.00 civarında patronlar ile sendika yönetimi toplu iş sözleşmesini imzaladılar. 

Sendikadan yapılan açıklamaya göre sözleşme ile idari maddeler bir önceki sözleşmede olduğu biçimiyle korunmuş bulunuyor. Ücret zamları konusunda ise patronların getirdiği teklif üzerinde anlaşıldığı belirtiliyor. Sendikanın yaptığı açıklamada, üzerinde anlaşmaya varılan maddeler hakkında aşağıdaki bilgiler veriliyor: 

"Toplu îş Sözleşmesiyle 4857 sayılı îş Yasası 'nın başta fazla çalışmalar ve çalışma süreleri ile ilgili olmak üzere işverenler tarafından Toplu sözleşme hükmü yapılmak istenen birçok maddesi kabul edilmemiştir. Ayrıca sözleşme görüşmeleri boyunca işverenlerce ortadan kaldırılmak istenen yıllık izin, geçici işçi, yeni işe giren işçinin ücreti ve özel sağlık sigortası gibi temel kazanılmış haklarımız, sürdürdüğümüz kararlı mücadelemizle korunmuştur. 
"Toplu İş Sözleşmesiyle işçi ücretlerine birinci 6 
ay 01.01.2006 tarihinden geçerli olmak üzere geçmiş 6 
aylık enflasyon oranı olan yüzde 5 oranında artış sağlanmıştır. Ayrıca sosyal yardımlara enflasyon oranında zam yapılmış olup, toplu sözleşme dönemi içinde ücretler de 6 aylık enflasyon oranıyla ilişkili 



olarak zam görecektir" (Lastik-İş Sendikası'nm açıklamasından...) 

Tekrarlamak gerekirse, ücret ve sosyal haklara ilişkin artış rakamları patronların teklifindekilerle hemen hemen aynıdır. Yeni girenlere daha düşük ücret verilmesi önerisinin sendika tarafından kabul edilmemesi dışında, ücretlerle ilgili maddelerde pek az oynama yapılmıştır. 

Hükümet sorumluluk almak istemeyince... 



Bundan iki yıl önce kölelik yasasının yürürlüğe girmesiyle iş yaşamı esnekleştirildi, çalışma kurallarının düzenlenmesi tümüyle patronların keyfine bırakıldı. İşçi sınıfının bu alandaki çeşitli kazanımları gaspedildi. Fakat işçi sınıfının sendikalarda örgütlü ve toplusözleşme yapma hakkına sahip kesimlerinin küçük bir bölümü bu esneklik saldırısından ciddi ölçüde etkilenmedi. Çünkü bazı temel haklar mevcut toplusözleşmelerle koruma altına alınmıştı. Lastik sektöründe de durum buydu. O nedenle de son iki yıldır bazı başka sektörler yanında lastikte de patronların Tİ S dönemlerindeki en temel amaçları sözleşmeleri kölelik yasasına uygun hale getirmek, bir başka ifadeyle esnekliği ve bundan doğan hak gasplarını sözleşmelere sokmak oldu. 

Bu nedenle lastik patronları son sözleşmede masaya ücret ve sosyal haklarla ilgili hemen hiçbir öneri koymadılar. İdari maddeleri esnekleştirmek için ise önemli bir çaba harcadılar. Sendikanın bu konudaki önerilerini kolayından kabul etmeyeceğini biliyorlardı. 
O nedenle de planlarını tıpkı geçen dönemlerde olduğu gibi hükümetin yasak kararıyla TİS sürecine müdahale etmesine göre hazırlamışlardı. Son haftalarda sendikayla görüşmeye bile tenezzül etmemelerinin gerisinde esas olarak bu beklenti vardı. 

Gerici Lastik-İş yönetimi de bu hesabı elbette biliyordu. Lastik-İş yönetimi de idari maddelerin değiştirilerek esneklik hükümlerinin sözleşmeye sokulması noktasında sorumluluk almak istemedi. Hak gasplarının sorumluluğunu hükümetin sırtına yıkabilmek için son ana kadar sözleşmeye imza atmadı, grev kararında ısrarlı göründü. 

Bu arada patronlarla sendika yönetimi arasında ücret ve sosyal haklarla ilgili maddeler üzerinden bir anlaşmazlık sözkonusu değildi. Gerçi sendikanın bu 



Lastik-lş'in açıklaması... 



Goodyear, Pirelli ve Brisa işyerlerinde çalışan, 
yaklaşık 4000 üyemizi kapsayan ve Aralık 2005 
tarihinden bu yana sürdürülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 22.05.2006 tarihinde anlaşmayla sonuçlanmıştır. Toplu İş Sözleşmesiyle 4857 sayılı iş yasasının başta fazla çalışmalar ve çalışma süreleri ile ilgili olmak üzere işverenler tarafından Toplu Sözleşme hükmü yapılmak istenen birçok maddesi kabul edilmemiştir. Ayrıca sözleşme görüşmeleri boyunca işverenlerce ortadan kaldırılmak istenen yıllık izin, geçici işçi, yeni işe giren işçinin ücreti ve özel sağlık sigortası gibi temel kazanılmış haklarımız, sürdürdüğümüz kararlı mücadelemizle korunmuştur. 

Toplu İş Sözleşmesiyle işçi ücretlerine birinci 



6 ay 01.01.2006 tarihinden geçerli olmak üzere 
geçmiş 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 5 
oranında artış sağlanmıştır. Ayrıca sosyal yardımlara enflasyon oranında zam yapılmış olup, toplu sözleşme dönemi içinde ücretler de 6 aylık enflasyon oranıyla ilişkili olarak zam görecektir. 

Bu toplu iş sözleşmesinin görüşme süreci boyunca sürdürdüğümüz kararlı mücadelede bizlere destek olan ve dayanışma içinde bulunan başta üyelerimiz olmak üzere herkese teşekkürlerimizi sunarız. 

Saygılarımızla 

Lastik-İş Sendikası Genel Merkezi Adına 

Genel Başkan 
Abdullah Karacan 



konuda bazı talepleri vardı, ama bunlar her sözleşmede her sendikanın ortaya koyduğu türden ücret ve sosyal hak talepleriydi. Bunlar için ciddi bir mücadele kararlılığı sözkonusu değildi. Neredeyse bütün sözleşmelerin çok düşük, hatta göstermelik ücret zamlarıyla bağıtlandığı bir dönemde ücret ve sosyal haklar için patronlarla karşı karşıya gelmek Lastik-İş yönetimi için hiç de anlamlı değildi. Lastik-İş yönetiminin fabrikalara isteği kişileri işçi olarak sokacak ölçüde patronlarla sıkı fıkı ilişkiler içinde olduğu düşünüldüğünde ücret ve sosyal haklarla ilgili bu tutum daha rahat anlaşılacaktır. 

Kısacası sözleşmenin kaderi konusunda herkes hükümetin bu konuda atacağı adımı bekliyordu. AKP hükümeti ise iki nedenden dolayı sözleşmeye müdahale etmek konusunda geçen yılki kadar rahat bir pozisyonda değildi. Elbette bunlardan birincisi son zamanlarda yaşadığı yıpranma ve siyasal planda karşı karşıya kaldığı çok yönlü baskılar idi. Bilinen gelişmelerden ötürü AKP hükümeti özellikle son haftalarda bir çok "cephede" birden mücadele vermek zorundaydı. Lastik grevini ertelemek yeni bir cephe açmak anlamına gelecekti ve hükümetin şu zamanda tercih edeceği en son şey yeni bir cephede mücadele etmek zorunda kalmaktı. 

Birincisi kadar belirleyici olmasa da hükümeti grev yasaklama kararından alıkoyan bir diğer faktör Avrupa Birliği'nden bu konuda gelebilecek tepkiydi. Zira Türkiye'nin tam üyeliğini ve devam eden müzakere sürecini yokuşa sürmek isteyen Avrupa Birliği son zamanlarda sendikal hak ve özgürlükler alanındaki eksiklikleri de bir bahane olarak kullanma eğilimi gösteriyordu. AB 'den bir de grev yasaklama konusunda azar işitmek şu dönemde hükümetin tercih edeceği bir şey değildi. 

Neticede hükümet ısrarlara ve beklentilere rağmen patronların talepleri doğrultusunda davranmadı ve grev yasaklama yoluyla lastikteki TİS sürecine doğrudan taraf olmaktan kaçındı. Ve patronlara kendi sorununuzu kendiniz çözün yönünde mesajlar verdi. 

Güvendiği dağlara karlar yağan lastik patronları için fazla bir seçenek kalmamıştı. Sözleşmeye esnekliği sokma yönündeki dayatmalarından bu dönem için vazgeçtiler. Greve saatler kala sendikaya görüşme çağrısında bulundular. Yapılan uzun görüşmenin ardından da sözleşme imzalandı. Patronlar esneklik maddelerini geri çekmişler fakat ücret ve sosyal haklar konusunda da istediklerini almışlardı. 

İhanet çetesi sözleşmeyi bir başarı olarak gösterme çabasında 

Sözleşmenin imzalanmasından sonra Lastik-İş yönetimi fabrikalara koştu. Sendika başkanı Abdullah Karacan Goodyear Fabrikası önünde vatan kurtaran aslan pozlarına girdi ve "Yaptığımız görüşmeler sonrası ana maddeler diye tarif ettiğimiz maddelerde kararlılığımız sonucu patronlara geri adım attırdık" diye konuştu. Abdullah Karacan, bu kadar kararlı oldukları halde ücret ve sosyal haklar konusunda neden patronların göstermelik zam teklifinin üzerine atladıklarını ise "Önemli olan işletmelerin, sizlerin iş akdinin ve iş barışının devam etmesini sağlamak. Biz bugünden itibaren bu akdin devam etmesi için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bizim için istihdam önemlidir, bizim için çalışma şartlarındaki 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Direne direne kazanacağız! 
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kurallar önemlidir " sözleriyle izah etmeye çalıştı. 

Benzer sözler konuyla ilgili açıklamada da yeralmaktadır. 
Elde edilen sonucun sendikanın sürdürdüğü kararlı mücadelenin bir sonucu olduğu bu bildiride de ifade edilmektedir. 

Oysa bunun gerçeklerle bir ilgisinin olmadığını lastik işçileri çok iyi bilmektedir. 
Lastik-İş yönetiminin esneklik hükümlerinin sözleşmeye girmesine karşı bugüne kadar yaptığı bir şey yoktur. Bu konuda işçileri aydınlatacak, mücadeleye hazırlayacak tek bir çalışmasından sözetmek mümkün değildir. Sendika yönetiminin tek yaptığı sözleşme görüşmeleri boyunca bu maddelerin altına imza atmamış olmasıdır, onu da sorumluluğu hükümetin sırtına yıkmayı düşündüğü için yapmıştır. 

İmzalanan sözleşmenin ölümü gösterip sıtmaya razı etmeyi amaçlayan bir satış sözleşmesi olduğu ortadadır. 
Sendika yönetiminin denetiminin diğer fabrikalara göre daha zayıf olduğu 
Brisa'da sözleşmeye karşı gösterilen işçi tepkisi de bir yerde bunun ifadesidir. 
Sözleşmeyi açıklamak üzere 
Goodyear'dan sonra diğer fabrikaları da dolaşan Lastik-İş 
Genel Başkanı Abdullah 
Karacan, Brisa'da işçilerin tepkileriyle karşı karşıya kalmıştır. İşçiler imzalanan sözleşmenin niçin referanduma sunulmadığı ve oldu bittiye getirildiği konusunda sendika başkanını protesto etmişler, konuşamaz hale getirmişlerdir. 
Bunun üzerine başkanın yanındaki Brisa işyeri temsilcilerine "sözleşmeye sadece ben mi imza attım, siz de bir şeyler söylesenize" diye çıkıştığı belirtilmektedir. 

Patron ve sendikanın işbirliğiyle TİS oldu bittiye getirilip imzalanmıştır. Fakat buna rağmen, lastik sektöründe hükümetin doğrudan müdahalesi olmadan bir sözleşme dönemi tamamlanmıştır. Kötü bir grev yasaklama geleneğinin oluştuğu lastik sektöründe bundan sonraki TİS dönemleri için bunun bir anlamı vardır. 
TİS Ter üzerindeki "nasıl olsa hükümet yasaklar" ön yargıları bu sonuçla birlikte bir parça kırılmıştır. Brisa işçilerinin gerici sendika yönetimine karşı ortaya koydukları tepki ise bu süreçten geriye kalan ve kaydedilmesi gereken bir başka olumluluktur. 



DESAN Tersanesi'nde direniş kazandı! 



21 Mayıs günü akşam 
saatlerinde DESAN 
Tersanesi'nde Çırakoğlu isimli taşeron firmada çalışan bir grup tersane işçisi, Tersane İşçileri 
Birliği Derneği Girişimi 'ne 
başvurdu. Alacaklı olan 30 
kişiyle iribata geçtik. Bir tersane yetkilisiyle görüşmek istedik, ancak Dernek Girişimi 'ni muhatap almayarak, Çırakoğlu firmasından bir işçiyle görüştüler. Patron bir sonraki gün ödeme yapılacağını söyledi. 
Verilen bu söze işçiler güvenmedi. Çünkü aynı sözleri defalarca vermişler ve tutmamışlardı. Bunun üzerine 21 Mayıs akşamı işçilerle bir toplantı yaptık. Sabahın erken saatinden itibaren tersane önünde öğlene kadar bekleme kararı aldık. 

Bekleme esnasında bu kez ücretini alamayan Montasan ve Eray Gemi işileriyle karşılaştık. 3 ayrı firmanın işçileriyle biraraya gelerek ortak davranma kararı aldık. Patronların işçileri bölme, oyalama vb. hilelerine karşı uyanık olunması gerekliliğini anlattık. Sorunların çözümünün ortak olduğunu vurguladık. 

Patronların oyalama ve bekletme tutumlarını görünce, yaklaşık 80 işçiyle birlikte "Tersaneler cehennem, işçiler köle kalmayacakî/Tersane İşçileri Birliği" imzalı pankartı açarak sloganlarla kapının önünde beklemeye başladık. İşçilerin kararlılığı, coşkusu ve enerjisi içerde çalışan ve aynı sorunu yaşayan diğer işçileri de tetikledi. İçerde çalışan kimi işçiler iş bırakarak pankartın arkasına geçtiler. Bu arada eylemin gücü karşısında harekete geçen tersane korucuları içeride biriken yaklaşık 50 işçinin önünde barikat kurduğu için eyleme katılamadılar. 

Eylem büyük oranda sahiplenilince patron taşeronları kullanarak işçileri bölmeye çalıştı. İşçilerin geri bilincinin etkisiyle büyük oranda da başarılı oldu. Montasan işçileri direnişin dışında kaldılar. İşçiler bölününce, bu sefer polis direnen işçileri çembere aldı. Kimlik kontrolü yapacaklarını 




Tersaneler Cehennem 

'fçifer Köle dalmayacak! 
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söylediler. İşçilerden tepkiler yükselince polis "Siz örgütçüsünüz, örgüt propagandası yapıyorsunuz" 
diyerek kimlik göstermeyenleri gözaltına almakla tehdit etti. Bu arada özel hedef olarak seçilen 5 kişi yerlerde sürüklenerek ve vahşice dövülerek gözaltına alındı. Gözaltına almanlar tersane içinde kelepçeli bir şekilde ajitasyon konuşması yapmaya başladılar. Diğer işçiler ise pankartı kapatmayarak eyleme devam ettiler. 
Kısa süre sonra direnen Çırakoğlu ve 
Eray Gemi işçileri ödenmeyen 

ücretlerini aldılar. Montasan işçileri ise ücretlerini alamadan 

dağıldılar. 

İşçiler gözaltına alınmadan kısa süre önce Tuzla Emniyet 

Müdürü ile Tersane patronunun birebir görüşmeleri dikkat 

çekiciydi. Tersane patronunun şikayeti ve özel hedef 

göstermesiyle polis saldırıya geçti. 

Gözaltı süreci ve işçilerin güçlü direnişi 

5 işçi olarak gözaltına alındıktan sonra İçmeler Sağlık 
Ocağı'na kelepçeli bir şekilde götürüldük. Sağlık ocağında bulunan insanlara neden kelepçeli olduğumuzu anlattık. Daha sonra Eray Gemi 'den ücretini alan arkadaşlar sağlık ocağına gelerek ihtiyacımızı sordu, polise tepki gösterdi. Ardından başka tersanede çalışan bir arkadaş da sağlık ocağına gelerek polisin tutumuna tepki gösterdi. 

Tuzla Karakolu 'na götürüldükten sonra polisin saldırgan tutumunu protesto ederek ifade vermedik. Sabaha kadar haklılığımızın gücüyle canlılığımızı ve diriliğimizi koruduk. 
Sabahleyin Tuzla Adliyesi'ne götürüldük. Burada 20 kişilik bir işçi grubu bizi alkışlarla karşıladı. Bu bizim gücümüze güç kattı. Savcılıktan serbest bırakıldık. Daha sonra gözaltında tutulan işçi arkadaşlarımızın ücretlerini almak üzere DESAN Tersanesi 'ne gittik ve ücretleri hemen aldık. 

Tersane işçileri Birliği Derneği Girişimi 



Tersanelerdeki iş cinayetleri protesto edildi... 

"Tersaneler cehennem, işçiler köle kalmayacak!" 



Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte Tuzla Tersaneler havzasındaki iş cinayetleri de artıyor. En son 17 Mayıs günü öğle saatlerinde Torgem 
Tersanesi'nde montaj ustası olarak çalışan Arda Yeni vinç sepetinden düşerek yaşamını yitirdi. Aynı kazada bir işçinin de bacağı koptu. 

Yaşanan iş cinayetini 20 
Mayıs günü Tersane İşçileri Birliği Dernek Girişimi olarak sabah saat 07: 30 'da yaptığımız basın açıklamasıyla protesto ettik. 

Torlak Tersanesi önünden yolu kapatarak "Tersaneler cehennem işçiler köle kalmayacak/Tersane İşçileri Birliği" pankartı açarak yürüyüşe geçtik. Yürüyüş esasında ajitasyon 




ı ersaneter Cefeefir 

İşçiler KöV 
Kal mayaca! 

TERSANE İŞÇILEHg; 



konuşmaları yaparak işçileri duyarlılığa çağırdık. Torgem Tersanesi önüne gelerek burada bir basın açıklaması gerçekleştirdik. 
Basın açıklaması sırasında polisin provokatif tutumu, son dönemde Tuzla Tersaneler bölgesinde yükselen devrimci faaliyete yönelik baskı ve engelleme çabalarının yeni bir göstergesiydi. Polisin basın açıklamasını engellemeye ve iki işçiyi gözaltına almaya yönelik çabası kısa süreli bir arbededen sonra püskürtüldü. 
Basın açıklamasında "Tersaneler cehennem işçiler köle kalmayacak!", "Katil GİSBİR hesap verecek!", "Katil Torgem hesap verecek!", "Artık ölmek istemiyoruz!", "Susma sustukça sıra sana gelecek!" sloganları atıldı. Basın açıklamasına yaklaşık 100 kişi katıldı. 

Tersane İşçileri Birliği Derneği Girişimi 



Kayseri 'de SSGSS eylemi... 

w* w* 

"Zafer direnen emekçinin olacak!" 



Kayseri KESK Şubeler Platformu, SSGSS ile ilgili olarak 
23 Mayıs günü Eğitim-Sen binasının bulunduğu Stad İşhanı 
önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasını Kayseri KESK dönem sözcüsü Fatma Gül Bayat okudu. 
Yapılan açıklamada parasız sağlık, parasız eğitim talebi dile getirildi. 



SSGSS saldırısının püskürtülmesini kamu emekçilerinin ve tüm halkın mücadelesi ile mümkün olacağı belirtildi. Eyleme 
40 kişi katıldı. Eylemde; "Parasız eğitim, parasız sağlık!", 
"Zafer direnen emekçinin olacak!", "Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek!" sloganları atıldı. 

Kayseri BDSP 
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Sermayeye hizmette kusur etmedi! 
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Sınıf düşmanı, devrim düşmanu Kürt düşmanı... 



Sermayenin has uşağı Ecevit'e burjuva medyasından sahte övgüler! 



Toplumsal mücadeleyi düzene akıtma misyonu 

Siyasi yaşamına 27 Mayıs '60 darbesi sonrası İnönü'nün CHP'sinde Çalışma Bakanlığı yaparak başlayan Ecevit tüm yaşamı boyunca emperyalistlere ve işbirlikçilerine hizmette kusur etmedi. Siyasal yaşamı boyunca keskinleşen sınıf mücadelesini yumuşatma görevini yerine getiren Ecevit, bir dönem "Karaoğlan" olarak emekçi kesimlerin sempatisini kazandı. Zira işçi sınıfının '60'larda uyanışının bir sonucu olarak "grev ve toplusözleşme" hakkını yasalara sokmak zorunda kalmıştı. Ancak modern sınıf ilişkilerine dayalı sosyal uyanışın gelişimine paralel olarak, gerici bir devlet partisi olan CHP'yi yeniden yapılandırma sürecinde aktif rol aldı. 
CHP'nin genel başkanı olarak uzun yıllar sermayeye hizmet etti. 

Devrime ve komünizme düşmanlığını açıkça ifade etmekten çekinmeyen Ecevit, "ortanın solu" söylemiyle geniş emekçi kesimleri burjuva siyasetine "sof'dan yedekleme misyonunu yerine getirdi. 
Böylece toplumsal muhalefetin düzen kanallarına akıtılması yoluyla düzene büyük bir hizmette bulundu. 

Ecevit ortanın solunu şöyle tanımlıyordu: "Toplumu sosyal adalet içinde kalkındırıcı tedbirler alınmazsa ezilen yoksulluk çeken insanlarda birikecek isyan duyguları, kabarıp taşma noktasına varabilir. 
Sanayileşmeye başlamış toplumlarda bu tehlike daha da büyüktür. İşte o zaman aşırı sol akımlar, bu isyan duygusunu, yıkıcı ve yaygın bir sel haline getirebilir. 
Ortanın solu, bu sele karşı en sağlam duvardır." 

Emperyalizmin eli kanlı uşağı 

12 Eylül faşist darbesi sonrasında toplumsal 
mücadele dinamiklerinin ezilmesi "ortanın solu"ndaki CHP'nin varlık zeminini ortadan kaldırdı. Türkiye'de sınıflar arası çelişki ve uçurumun hızla derinleştiği bir konjonktürde "demokratik sol" söylemine sığındı. Sol yaftası taşıyan ancak özünde milliyetçi-şoven bir parti olan DSP'yi kurdu. Burjuva siyasetinin krizi ve muhalefet boşluğu, ayrıca burjuvazinin sola ihtiyacı sonucunda '99 seçimlerinde faşist MHP ve ANAP ile 




birlikte kurulan koalisyon hükümetinin başbakanı oldu. Ecevit başbakanlığı döneminde ABD emperyalizmine uşaklıkta, işçi ve emekçilere düşmanlıkta sınır tanımadı. Ülkenin emperyalistlerin yağmasına açılması, işçi ve emekçilerin sistematik biçimde soyulması programını uygulamaya devam etti. 

İMF memurları karşısında el pençe divan duran bu satılık uşak, sıra işçi ve emekçilere gelince tam bir acımasızlık ve saldırganlık içinde oldu. Ecevit, bu topraklardaki en kanlı cezaevi operasyonuna da imza attı. Onlarca devrimcinin katledilmesinin sorumlularından biri olan Ecevit, emperyalizme ve tekelci burjuvaziye sınırsız hizmetin tüm gereklerini yerine getirdi. Emperyalist efendilerinin ve işbirlikçilerinin yeni ihtiyaçları doğrultusunda siyasi ömrünü tamamladı ve kullanılmış paçavra gibi bir köşeye atıldı. 

40 yıldır sermaye düzenine hizmette kusur etmeyen 
Bülent Ecevit için söylenebilecek ilk şey işçi sınıfı ve emekçilere düşman olduğudur. 

Ecevit diğer burjuva siyasetçileri gibi yaman bir Kürt düşmanıdır da. Yeri geldiğinde faşist MHP bile Kürt halkının varlığını kabul ederken, Ecevit yoksayıcı tutumunu yıllardır sürdürmüştür. Kürt sorunu deyince Ecevit' in aklına feodalizmin gericiliği gelmektedir. 
Ona göre tüm sorunların kaynağı Ortaçağ 'dan kalma feodal çatışmalardır. Kürt dili yoktur, Kürt tarihi 



GSS'ye hayır! Herkese parasız sağlık hakkı! 



Emek Platformu 'nun merkezi olarak aldığı karar gereği Emek Platformu Adana bileşenleri 
23 Mayıs günü Dörtyol SSK önünde GSS 
karşıtı bir basın açıklaması yaptılar. 

KESK dönem sözcüsü Eğitim-Sen Şube Başkanı Güven Boğa tarafından okunan basın açıklamasında şu görüşlere yer verildi: "Uygulanan ekonomik ve sosyal politikaların toplumda yarattığı çöküntüyü ve yoksullaşmayı görmezden gelen hükümet IMF'nin istekleri ve uluslararası sermayenin ihtiyaçları üzerinden yasal düzenlemeler yapmaya devam ediyor. 
Şimdi de yaşanan ekonomik krizin faturası emekçilere ve halka çıkarılmaya çalışılıyor... 
KESK, DİSK, TMMOB ve TTB olarak sosyal 



güvenlik ve sağlık hakkının temel bir insan hakkı olduğunu, parayla alınır satılır kar zarar ilişkisiyle açıklanır bir hadise olmadığını düşünüyoruz. Herkese parasız, nitelikli, eşit ve erişilebilir sağlık ve güvenli gelecek sağlayacak sosyal güvenlik sistemi talebimizidir..." 

Mücadele çağrısıyla biten basın açıklamasında "Direne direne kazanacağız!", "Parasız eğitim, parasız sağlık!", "AKP'nin imamı kaça sattın vatanı!" sloganları atıldı. 

Açıklamaya yaklaşık 40 kamu emekçisi katıldı. Eyleme Seyhan Belediyesi işçileri de destek verdiler. 

Kızıl Bayrak/Adana 



yoktur, Kürt kültürü yoktur, işgal yoktur... 

Ecevit' in şovenizm histerisi sadece Kürt halkına yönelik değildir. Kıbrıs'ın işgal edilmesini önceleyen günlerde ve sonrasında Rum düşmanlığının pekişmesinde azımsanmayacak katkılarda bulunmuştur. Sözde "Barış" harekatı adı altında Kıbrıs'ın işgal edilmesine imza atmıştır. 

Siyasi ömründen sonra 

fiziki ömrünü tanamlayan 

Ecevi'i yeniden parlatma harekatı 

Bu kirli yüzüne rağmen Ecevit hala sevimli gösterilmeye çalışılmaktadır. Geçirdiği beyin kanaması sonucu fiziken de yolun sonuna gelen Ecevit burjuva medya tarafından cilalanmaktadır. Bunun nedeni Ecevit'in yarattığı imajda gizlidir. Mütevazı aile yaşantısı, "azla" yetinme erdemi, nezaket kurallarına riayet ediş biçimi, şiir yazması... Tüm bunlar Ecevit imajını besliyor. Tüm bu palavralara iktidarı kendi kişisel çıkarları için kullanmadığı, çoğu siyasetçi gibi çalıp-çırpmadığı söylemi de eklenmelidir. 

Nazi Almanyası'nda komünistler ölüm odalarına klasik müzik eşliğinde gönderiliyordu ve Hitler Almanyası'nm kültürden sorumlu bakanı, yetenekli besteci Cari Off katliamlardan rahatsızlık duymuyordu. Bu düzenin katillerinin büyük bölümünü eğitim almış "nazik" insanlar oluşturuyor. 

Ecevit hayatı boyunca burjuva düzenin bekası için uğraştı, bu sömürücü düzene tüm benliğiyle inandı ve onun iyi bir memuru olmak için çırpındı. Bugün fiziki ömrünü tamamlamak üzere olan Ecevit, sermayenin çanak yalayıcıları tarafından parlatılmak isteniyor. Zira tekelci burjuvazi, tüm kirli işlerinde kullandığı, bu tükenmiş ve ömrünü tamamlamış atını siyasi meftaya çevirdikten sonra, sonraki uşaklarına emsal teşkil etmesi için son dönemlerinde yeniden parlatma ihtiyacı duyuyor. Burjuva medya Ecevit'e övgüler düzerek, daha önce yere çaldığı "siyasi itibarı"nı iade etmeye, çanak yalayıcıları aracılığıyla vefasızlığını telafi etmeye çalışıyor. 

İşçiler, emekçiler ve devrimciler ise emperyalizmin ve burjuvazinin has uşağı Ecevit' i her zaman eli kanlı bir katil olarak hatırlayacaklardır. 
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Devrimci bir sınıf hareketi için! 
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İstanbul İşçi Kurultayı Hazırlık Komitesinin açıklaması... 



İstanbul İşçi Kurultayı 
25 Haziran'da toplanıyor!.. 



İşçi sınıfı ve emekçiler yıllardan beridir topyekûn bir saldırı ile karşı karşıyadırlar. 
Sermayenin yoğunlaşan saldırılarıyla 150 yıllık tarihsel kazanımlarımız bir bir gaspedilirken, tüm bir geleceğimiz de ipotek altına alınmaktadır. 

Bugün ülkemizde milyonlarca insan yoksulluk sınırının altında yaşamakta, yüzbinlercesi açlık sınırında bulunmaktadır. 
İşsizlik kitlesel boyutlara ulaşmıştır. Düşük ücret, uzun çalışma saatleri, sosyal hakların gaspı, sigortasız çalışma, sendika hakkının engellenmesi başta olmak üzere her türlü örgütlenme hakkının fiiilen ya da yasalar yolu ile kısıtlanması, sağlığın ve eğitimin paralı hale getirilmesi, sosyal güvenliğin tasfiye edilmesi, kıdem tazminatının gaspedilmeye çalışılması vb., sonu gelmeyen saldırıların ilk akla gelen halkalarıdır. Sermaye sınıfı her geçen gün biz işçileri ve emekçileri daha da köleleştirmekte, mücadele ederek püskürtemediğimiz her saldırı ona yeni saldırılarda bulunmak için güç ve cesaret vermektedir. 

Kuşkusuz bugün sözkonusu olan yalnızca temel hak ve kazanımlarımızm gaspı, emeğimizin azgınca sömürülmesi, dolayısıyla salt sosyal ve fiziki yıkım değildir. Bunu bundan aşağı kalmayacak ölçülerde kültürel ve moral yıkım tamamlamaktadır. Bir yandan yoz ve bayağılık örneği kozmopolit burjuva kültürü, öte yandan dinsel bağnazlık başta olmak üzere her türden gerici ve uyuşturucu ortaçağ kültürü ile emekçiler sersemletilmekte, ilerici-demokratik düşünce ve değerlerden tümüyle koparıltılmak istenmektedirler. Bir devlet politikası olarak sistemli ve sürekli biçimde kışkırtılan ve emekçiyi her türlü insani ve demokratik duyarlılıklardan uzaklaştıran şovenizm zehiri bunları tamamlamaktadır. 6 günlük çalışma haftası, uzun günlük çalışma süreleri ve mesailer, ve elbette ki yoksulluğun boğucu ortamı, emekçilere düşünsel gelişim ve kültürel yaşam için neredeyse hiçbir olanak bırakmamaktadır. 

Bizleri köleliğe mahkum etmeye çalışan sermaye iktidarı, buna karşı gelişen hoşnutsuzluğu ve eyleme dönüşen tepkileri ise sistemli baskı ve terör politikalarıyla sindirmeye çalışmaktatır. Her türlü hak arama eylemi, anında karşısında devletin kolluk güçlerini, onun copunu, bombasını bulmaktadır. Zaten sınırlı olan demokratik hak ve özgürlüklerin kullanımı fiilen engellenirken, yeni yasal düzenlemelerle varolan kırıntı haklar kağıt üzerinden dahi kaldırılmak istenmektedir. 

Dışarda emperyalistlerin taşeronluğunu soyunarak kardeş halkalara karşı konumlanan sermaye iktidarı, içerde ise Kürt halkına dayattığı imha ve inkar politikalarını kesintisiz bir tarzda sürdürmekte, kışkırma ve provokasyonlarla halklar arasına düşmanlık tohumları ekmektedir. 

İşçi ve emekçilere saldırı sözkonusu olduğunda tam bir görüş ve davranış birliğine sahip olan burjuva düzenin güç odakları, iş gaspettikleri zenginliklerin paylaşımına geldiğinde birbirlerini yemekte, kendi rant ve iktidar kavgalarına "laik-şeriatçı" çatışması adı altında emekçileri yedekleyemeye çalışmaktadırlar. 




Bu çürümüş düzen sömürü, baskı ve kan üzerine kurulmuştur; emekçilere yıkımlardan ve savaşlardan başka hiçbir gelecek sunamamaktadır. Tüm bunlara rağmen bir avuç asalak ve onların bu kokuşmuş düzeni ayakta kalabiliyorsa, dahası kendinde biz işçi ve emekçilere bu kadar pervasız ve azgınca saldırma cüreti bulabiliyorsa, bu tamamen biz işçilerin, bir bütün olarak işçi sınıfımızın bugünkü durumuyla bağlantılıdır. Biz işçiler sermaye sınıfının ve iktidarının karşısına örgütlü bağımsız devrimci bir güç olarak çıkmak yolunu tutmadığımız için ve tutamadığımız sürece, bu böyle devam edecektir. İşçi sınıfının bugünkü ataletinin bedelini kendiyle emekçilerin ve ezilenlerin tümü ödeyecektir. 

Bugün işçi sınıfı hareketi tarihinin en geri dönemlerinden birini yaşamaktadır. '89 Bahar eylemlerinden bu yana hareket bütünlüklü bir mücadele ortaya koyamamaktadır. Dönem dönem yaşanan hareketlenme genel bir mücadele dalgası yaratamadan geri çekilmektedir. Sermayenin peşpeşe saldırılarında alman yenilgiler işçileri umutsuzluğa itmekte, mücadele azim ve kararlılığını geriletmekte, kendi özgücüne güvenini zayıflatmaktadır. Mevcut sendikaların içine düşürüldüğü durum bunda önemli bir rol oynamaktadır. İşçi sınıfının öz örgütlülüğü olan sendikalar burjuvazinin işgali ve tam denebilecek denetimi altındadır. Sendikalarda saltanat süren sendika bürokratları sermayenin sınıf içerisindeki ajanlarıdır. Her çıkış arayışını daha doğmadan, bir kimlik ve karakter kazanmadan boğmaktadır. 
Devrimci hareket genelde sınıfın kendisinden, talep ve özlemlerinden uzakken, sınıfın öncü kesimleri ise yılların yorgunluğunu taşımakta, saldırılar karşısında atalet içinde davranmaktadır. 

Bu tablonunun değiştirilmesi iki görevin başarıyla yerine getirilmesine bağlıdır. Bunlardan birincisi güncel talepler üzerinden etkin bir mücadelenin örgütlenmesidir. Uzun çalışma saatlerine, düşük ücret uygulamalarına, sendikasız, sigortasız çalışmaya, sosyal hakların gaspına, kıdem tazminatının kaldırılmasına, sağlığın ve eğitim paralı hale getirilmesine, sosyal güvenliğin tasfiyesine... Özetle sermayenin emeğimize dönük her türlü saldırısına karşı mücadele bayrağını açmak, bu mücadeleyi büyütüp güçlendirecek araç ve yöntemleri yaratmaktır. 



Bizler İstanbul'un 6 ayrı sanayi bölgesinde, yukarıda saydığımız gündemler üzeriden kısa bir zaman önce yerel kurultaylar gerçekleştirdik. 
Kurultaylarımız düzenlendiği bölgelerde işçi ve emekçilere mücadele çağrılarının yapıldığı anlamlı mevziler oldu. Kurultay günü yapılan tartışmalar ışığında yürüttüğümüz çalışmaları daha sistematik hale getirdik. Arayış halinde olan ve saldırılara karşı mücadele etmek isteyen işçilerin ortak mücadele mevzisi olarak yerel işçi platformlarını kurduk. Şimdi bu alanlarda yaygın bir aydınlatma ve örgütlenme faaliyetleri sürdürüyoruz. 

Yerine getirilmesi gereken ikinci görev ise, sınıf hareketinin temel mücadele ve örgütlenme sorunlarını tartışmak, bu tartışmalar üzerinden çözümleri ve bu çözümleri hayata geçireceğimiz araç ve yöntemleri bulmaktır. 

Bulunduğumuz alanlarda yerel kurultaylar düzenleyen bizler, 25 Haziran tarihinde İstanbul İşçi Kurultayı 'nı düzenleyeceğimizi ilan ediyoruz. İstanbul İşçi Kurultayı sınıf hareketinin ağırlaşan sorunlarına, özelde örgütlenmenin ve mücadelenin önündeki sorunlara çözüm üretme iddiasına sahiptir. 
Kurultayımız sınıf hareketinin temel sorunlarını tartışacak, bu tartışmaların tamamlayıcısı olarak işçi sınıfının tarihsel devrimci misyonu, toplumdaki yeri, görevleri ve bu görevleri yerine getirmek için hangi dayanak noktalarına sahip olduğunu işleyecektir. 

Sınıf hareketinin ihtiyaçları üzerinden toplanacak kurultayımız aşağıdaki gündemleri tartışacaktır; 

"Sömürüden ve zincirden kurtulmak için sınıfa karşı sınıf kurultayının gündemi: 

1 - İşçi sınıfının toplumdaki özel yeri ve bundan 
kaynaklanan tarihsel devrimci misyonu 

2- Kapitalizmin krizi ve işçi sınıfı 

3- Mücadelenin ve örgütlenmenin önündeki engeller ve bu engelleri aşabilmenin yol ve yöntemleri 

a) İdeolojik engeller (şovenizm, AB, dinsel gericilik, sosyal ve kültürel çürüme) 

b) Fiziki engeller (çalışma ve yaşam koşulları) 

c) Politik ve yasal engeller 

d) Sendikal bürokrasi engeli 

4- İşçilerin ve devrimci öncü işçilerin birliği sorunu 

5- Sınıf mücadelesini geliştirmede taban örgütlenmelerinin işlevi ve önemi 

6- Sınıf hareketinin gelişme dinamiklerinden biri olarak sendikal örgütlenme eğilimi ve müdahalenin sorunları 

7- '60'lardan bugüne sınıf hareketinden kesitler, örgütlenme ve mücadele birikimleri. 

İstanbul İşçi Kurultayı Hazırlık Komitesi olarak; başta öncüler olmak üzere tüm işçi ve emekçileri, kapitalist sömürüden ve kölelik zincirlerinden kurtulmak, insanca bir yaşam ve özgür bir gelecek uğruna bağımsız bir sınıf olarak hareket edebilmek, sermaye sınıfının karşısına hayatın her alanında "Sınıfa karşı sınıf!" bilinciyle çıkabilmek amaçları çerçevesinde düzenlediğimiz İstanbul İşçi Kurultayı 'na katılmaya, ön hazırlık çalışmalarına her açıdan destek vermeye çağırıyoruz. 

İstanbul İşçi Kurultayı Hazırlık Komitesi 

21 Mayıs '06 
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İstanbul İşçi Kurultayı tanıtım toplantısı yapıldı 



İstanbul İşçi Kurultayı Hazırlık Komitesi, 21 Mayıs günü Tez Koop-İş 2 No'lu Şube'nin Mecidiyeköy'deki toplantı salonunda İstanbul İşçi Kurultayı'nm 

tanıtımı amaçlı bir basın toplantısı düzenledi. 25 
Haziran 'da "İnsanca bir yaşam, özgür bir gelecek için Sınıfa Karşı Sınıf Kurultayı' 9 şiarı ile düzenlenecek olan İstanbul İşçi Kurultayı'nm amaçlarının, çalışma programının ve gündemlerinin ayrıntılı olarak anlatıldığı toplantı, saat 12:15'te İstanbul İşçi Kurultayı Hazırlık Komitesi adına yapılan bir açılış konuşması ile başladı. 

"İstanbul 'un 6 bölgesinde düzenlenen işçi kurultayları Şubat ayının sonunda tamamlandı. Yerel kurultayların arkasından, daha doğrusu yerel kurultayların ortaya çıkardığı sonuçlar üzerinden merkezi bir işçi kurultayı yapma fikrimiz vardı. Şubat ayından itibaren bu tartışmayı yapıyorduk. Bugün artık çok daha olgunlaşmış, somutlaşmış bir biçimde 
25 Haziran da İstanbul İşçi Kurultayı toplanacak. 
Bilindiği gibi işçi sınıfımızın durumu, 60 yıllık mücadele sürecinin en kötü dönemlerini yaşıyor. Bu örgütlenme bilinci, mücadele bilinci, sendikal hareket cephesinden belki de denilebilir ki tarihinin en kötü dönemini yaşıyor. Sorunların bu kadar ağırlaştığı, saldırıların bu kadar yoğunlaştığı bir süreçte mücadelenin olmadığı, sınıf cephesinden bir hareketlenmenin, bir tepkinin olmadığı yerde bu tabloya müdahale etmek kuşkusuz ki öncü işçilerin, öncü devrimcilerin sorumluluğundadır; ilerici sendikacıların, devrimci sendikacıların sorumluluğundadır. Biz de sorumluluğu alan kesimin bir tarafında olarak bu soruna müdahale etmenin bir 
aracı olarak önce yerel kurultayları topladık, 25 
Haziran da da İstanbul İşçi Kurultayı 'nı toplayacağız " sözleri ile başlayan açılış konuşması, yapılan toplantının amaçlarının anlatılması ve programının okunması ile son buldu. 

Sonrasında söz alan Çetin Şimşek, sınıf hareketinin genel durumunun anlatıldığı ve bunun üzerinden gerçekleştirilecek olan kurultayın genel hatları ile gerekçelendirmesinin yapıldığı "İstanbul İşçi Kurultayı 25 Haziran y da toplanıyor' 9 başlıklı açıklamayı okudu. Ardından söz alan, Kurultay Hazırlık Komitesi ve Küçükçekmece İşçi Platformu bileşenlerinden Hüseyin Temiz, kurultay ve işçi hareketi üzerine bir konuşma yaptı. 

Sözlerine sınıf devrimcilerinin, sınıfın öncülerinin, hareketin içinde bulunduğu tabloyu değiştirmek için verdiği mücadelelerden bahsederek başlayan Hüseyin Temiz, konuşmasını şöyle sürdürdü: "60 'lardan bu yana son 40-45 yılın toplumsal gerçekliği içinde işçi sınıfının çok yönlü bir mücadelesi var. DGM direnişlerinden 15-16 Haziranlar 'a, Kavel direnişlerine kadar işçi sınıfı hep mücadelenin içerisinde oldu, yer yer başında oldu. Sermayenin saldırılarını püskürtmede önemli deneyimler kazandı. Ama 12 Eylül ile birlikte özellikle '89 Bahar eylemlerinden sonra sınıf hareketi genel bir durgunluk içerisine girdi. Bir geri çekilme yaşadı. Burjuvazi bunu gözeterek son dönemde adeta haçlı seferi yaparak işçi sınıfının güdük de olsa varolan ekonomik, sosyal, siyasal haklarını ortadan kaldırdı. Şu denilebilir, bugün Türkiye işçi sınıfının hiçbir kazanımı yoktur. 
Türkiye işçi sınıfı mücadelelerle elde ettiği kazanımları bir bir kaybetmiştir. Burjuvazi bununla yetinmiyor. En son kırıntılara dahi darbe vuruyor. 
Bununla da yetinmiyor işçi sınıfını, emekçileri ne kadar daha çok sömürürümün hesabını yapıyor. 
Buna ilişkin yol ve yöntemler ortaya çıkarıyor." 
Türkiye işçi sınıfının sinmiş tablosunun dünyadaki 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birçok yerin gerisinde olduğundan ve dönemsel yükselişlerin etkilerinin de bugün tamamen ortadan kalktığından, bunun sorumlularının başında da sendikal bürokrasinin bulunduğundan bahseden Temiz, sözlerini şöyle noktaladı: "Ama biz bunu biliyoruz ki Türkiye topraklarında, bu coğrafyada herşeye rağmen, saldırılara rağmen, işçi sınıfı gerçekten öfkelidir, onun öfkesini, mücadelesini eylemlik olarak ortaya çıkarabilmek lazım. Artık örgütsel olarak onu sendikal bürokrasinin denetiminden çıkarmak lazım. Buradan öncü işçilere çok büyük görev düşüyor, çok büyük sorumluluklar düşüyor. Öncünün niteliği ne olursa olsun, eğer biz sınıfı sadece güncel mücadeleler üzerinden harekete geçirebilir s ek kuşkusuz bu anlamlı, tabandan gelecek bir militan hareket, bugünkü tabloyu tersyüz etmeye yardımcı olabilecektir. Ama onun ötesinde, devrimci işçi sınıfı kendi misyonunu bilince çıkarabilmelidir. 
Modern proletaryanın tarihini öğrenmelidir. İşçi sınıfı kendisine yönelik her türlü saldırılara karşı sadece ekonomik, demokratik bir mücadele ile yetinmemelidir. 
İşçi sınıfı savaşacak, sosyalizm kazanacak! ' diyebilmelidir. Sosyalizm günceldir diyebilmelidir. " Daha sonra söz alan Kartal-Pendik-Maltepe İşçi Platformu 'ndan Himmet Ekinci, kendi bölgesinde kazanılan tecrübelere dayanarak, yerel kurultaymerkezi kurultay ilişkisi üzerine bir konuşma yaptı. 
Yerel kurultayların yerelliklerdeki birikmiş sorunlara çözüm araçları yaratmayı amaçladığını belirten Himmet Ekinci, kendi bölgelerinde sendikasız ve sigortasız çalışmanın çok yaygın olduğunu ve 



bölgenin en önemli sorunlarının bu olduğunu belirterek şöyle devam etti: "Örgütsüzlük sorununu özel planda öne çıkardık, bunun için somut hedefler koyduk ve ona uygun bir çalışma yürüttük. Diyebiliriz ki bugün bu çalışmanın ortaya çıkardığı sonuç şudur; az önce arkadaş ifade etti, sınıf hareketinin verili durumunu tekrar tekrar ifade edip duruyoruz, çok geri dağınık, örgütsüz, bilinç ve mücadele düzeyi son derece geri.. Tam da buna uygun hatta ifade edilen tabloya en uygun olan işyeri, Has Alüminyum, basından takip etmişsinizdir muhakkak, bir parça bilginiz vardır, siyasal bilinçten yoksun, sınıf olma kimliğinden son derece uzak bir alanda yine bu kurultay sayesinde bir hareketlenme yaşandı. Bu yerel kurultayların bir parçası olan örgütlenme hedefinin orada somutlandırılması oldu bizim payımıza. Yani yerellerde birikmiş, alanlarda birikmiş sorunlara çözüm platformu olarak belirlediğimiz şey, bir parça buradan karşılık buldu..." Ekinci, konuşmasını şöyle sonlandırdı: "Bunlar yerel düzeyde yaşanan sorunlardı ve yerel düzeyde çözümlenebildi. Şimdi İstanbul İşçi Kurultayı yerel düzeylerde yaşanan sorunlara çözüm üretmekten ziyade, daha genel, işçi sınıfının toplamında tıkanmış mücadele kanallarını açmaya dönük yöntemsel ve düşünsel bir çabanın ürünü olacak. Ortaya çıkaracağı sonuçlar şu bölgede şu çalışma yapılacak, bu bölgede bu çalışma yapılacak, şöyle şöyle kararlar alınacak biçiminde düşünülmemeli. Ortada tıkanmış bir mücadele, örgütsüz bir işçi sınıfı tablosu, artık ihanet çizgisine gelmiş bir sendikal hareket tablosu olduğu ölçüde bu sorunları aşacak, bunu aşma iradesi gösterecek bir tutum ortaya koymak, bu tutumun temsilcisi olmak, bu tutumun pratiğe geçiricisi olabilmek artık son derece acil bir sorumluluk haline gelmiş bulunuyor." 

Tanıtım toplantısı, kurultay üzerine sorulan soruların yanıtlanması, kurultay tanıtım sinevizyonu ile sürdü ve çeşitli materyallerden oluşan kurultay dosyalarının basma dağıtılması ile son buldu. 
Toplantıya 75 kişi katıldı. 

Kızıl Bayrak/İstanbul 



Küçükçekmece işçi Platformu 3. toplantısını gerçekleştirdi... 

Sermayenin saldırılarına karşı işçi sınıfını örgütleme 

seferberliği ilan ediyoruz! 



Küçükçekmece İşçi Platformu (KİP) olarak Nisan ayında yapılan çalışmaları değerlendirmek, yeni hedefler koymak ve buna uygun bir çalışma örgütlemek amacıyla 21 Mayıs 'ta bir toplantı gerçekleştirdik. Yürütme, çalışmanın faaliyet raporunu sundu. Önceki toplantıda aldığımız kararlar tek tek okundu, bir önceki toplantıda alınmış kararlar doğrultusunda değerlendirme yapıldı. Yapılan değerlendirme sonucunda asgari bir başarı yakalandığı tespit edildi. 

Raporun okunmasının ardından gündem oluşturuldu. Toplantıya tekstil, metal, plastik ve geleceğin işçileri olan liseliler katılım sağladı. 
Yaklaşık üç saat süren toplantıda özelleştirme, sınıfın güven sorunu, dayanışma ruhu ve taban örgütlülükleri üzerinden canlı tartışmalar yapıldı. 

KİP bölgemiz işçi sınıfının bilinç ve örgütlülük ihtiyacına yanıt verme noktasında kuşkusuz henüz yetersiz ve öncü işçilerden yoksun. Sermayenin kapsamlı saldırılarına karşı sınıfa karşı sınıf tutumunu geliştirmenin önündeki sorunlar ve çözüm yolları tartışıldı. Tarışma sonucu, "İşyeri komiteleri 



kur, sendikalı ol!" şiarı etrafında bir örgütlenme seferberliği ilan edildi. 25 Haziran 'da yapılacak olan İstanbul İşçi Kurultayı'na etkin bir şekilde katılmak, ön çalışmasını kendi yerelimizde yapacağımız faaliyetle bütünleştirme kararı alındı. Bu çerçevede; 

* 4 Haziran 'da yapılacak olan "İşçi sınıfının mücadelesinin önündeki engeller, tıkanma noktaları ve çözüm yolları" paneline etkin bir ön çalışma yapılması, kitlesel katılım sağlanması, basın açıklamaları ve toplantılar düzenlenmesi, 

* İstanbul İşçi Kurultayı'na sunulacak tebliğlerden "Taban örgütlülükleri" konusunun çalışmasının önümüzdeki hafta içinde yapılması, 

* Yeni İş Yasası 'nda engelli işçilere yönelik kapsamlı saldırılar sözkonusu. Konuyla ilgili bir sunum yapılması, 

* Fabrikaların özgün sorunlarına ilişkin özel sayılar çıkarılması, 

* 15-16 Haziran Direnişi 'nin yıldönümünde film gösterimi yapılması, 18 Haziran 'da işçi pikniği gerçekleştirilmesi kararları alındı. 

Küçükçekmece İşçi Platformu 
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Yerel işçi kurultaylarından istanbul işçi Kurultayı 'na doğru... 



Sınıf devrimcileri, devrimci bir sınıf hareketi yaratma doğrultusunda yürüttükleri çalışmanın bir parçası olarak, geçtiğimiz aylarda İstanbul'un 6 sanayi bölgesinde yerel işçi kurultayları gerçekleştirdiler. 11 Aralık ile 12 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen yerel kurultaylarda Küçükçekmece, Ümraniye, Büyükçekmece, Pendik-Kartal-Maltepe, GOP ve Tuzla tersanelerinden onlarca işyerinden yüzlerce öncü işçiyi buluşturdular. 

Kuşkusuz yerel kurultaylar bir günden ibaret görülmedi ve bir güne sığdırılmadı. Yerel kurultaylar, ayları bulan çabanın, işçi ve emekçilere yönelik çok yönlü müdahalenin ürünü olarak örgütlendi. Bu kurultayların örgütlendiği sanayi bölgelerinde yaygın aydınlatma faaliyetleri gerçekleştirildi, sınıfın gündelik sorunlarına ilişkin kampanyalar gündeme alındı. Yeri geldi sigortasız çalışmaya karşı mücadele yürütüldü. Yeri geldi sendikalaşma çağrısı yapıldı. Kimi yerde de işçi ve emekçilerin en yakıcı sorunlarından biri olan "ücret" sorununa karşı tepki örgütlenmeye çalışıldı. Sınıfın güncel sorunlarına karşı biriken tepkisinin açığa çıkartılması ve örgütlenmesi için gerek sektörel, gerekse de fabrika temelinde toplantılar gerçekleştirildi. Mücadelenin ve örgütlenmenin sorunları kurultayların öncesinde gerçekleşen toplantı ve panellerde tartışıldı. Anket, imza vb. araçlarla işçilerin gündelik sorunları üzerinden tartışma zeminleri yaratıldı. 

Ön sürecinde olduğu gibi kurultay günü de işçi sınıfını devrimci sınıf mücadelesine daha aktif bir temelde katabilmek hedeflendi. Yürütülen çalışmaların hepsinde "Söz, karar ve inisiyatif" in öncü işçilerde olduğu vurgulandı. Tüm yerel kurultaylarda işçi ve emekçiler sözünü özgürce ifade ettiler. Gerçekleşen yerel kurultayların temel şiarı " Ortak sorunlarımıza karşı ortak çözümler için" olmasına rağmen, sorunları tartışmaktan öte, sınıf hareketinin parçalı, dağınık yapısına yerel planda da olsa müdahale edebilmek, somut talepler ekseninde mücadele programları oluşturmak ve eylemli bir süreci örgütlemek asıl hedef oldu. 

Sonuç olarak, nitelik ve nicelik olarak farklı işçi bölüklerinin birleştiği kurultaylarda buluşan yüzlerce işçi, yaşadığı gündelik sorunlarını tartışmanın yanısıra, mücadelenin ve örgütlenmenin sorunlarını da konuştu, deneyimlerini paylaştı, ileriye yönelik mücadele ve eylem programları çıkarttı. Yerel düzeyde de olsa, işçi ve emekçi kitleleri eylemli sürece çekme gücü gösterildi. Tüm bu çabaların ürünü olarak da, öncü işçilerin mücadelelerinin bir aracı olarak yerel işçi platformları şekillendi. 

Bugün yerel kurultayların ardından açığa çıkan yerel işçi platformları, İstanbul İşçi Kurultayı'nı örgütlüyor. Kimi eksikliklerine rağmen, yerel kurultaylarda sağlanan başarı ve yaratılan birikim üzerinden İstanbul İşçi Kurultayı' na doğru ilerliyoruz. 

İstanbul İşçi Kurultayı çalışması, yerelliklerde yürüyen çalışmanın il düzeyinde açığa çıkan iradesi olacaktır. 

İstanbul İşçi Kurultayı, yerel çalışmanın gücüne de arkasına alarak, yerel alanın kendi gündemlerini de aşarak, sınıf hareketinin temel sorunlarının tartışıldığı, örgütlenme ve mücadelenin önündeki engellere devrimci sınıf cephesinden yanıtların verildiği ve sınıf devrimcilerinin ve bilinçli işçi öncülerin sözünü söylediği bir kürsü olacaktır. 

Bugün yerel işçi platformları bir yandan yerel işçi kurultaylarında aldıkları kararları uygulama iradesini gösterirken, diğer yandan da yerel kurultaylarda açığa çıkan güç, enerji, imkan ve birikimin İstanbul İşçi Kurultayı'nda birleştirilmesi amaçlanıyor. 

Ortaya konulan tüm bu çaba ve enerji birleşik, devrimci bir sınıf hareketinin yaratılmasına hizmet etmelidir, edecektir! 
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İstanbul İşçi Kurultayı üzerine Pendik-Kartal-Maltepe İşçi Platformu 'ndan bir işçi ile konuştuk... 

"İstanbul İşçi Kurultayı işçi sınıfının gerçek kurtuluşunun yol ve yöntemlerini tartışacak!" 



- Yerel çalışmalarınızda neler yaptınız? 

- Yerel kurultay süreci boyunca bölgemizde sınıfın güncel ve yakıcı taleplerini işlemeye ve bölgedeki işçileri eylemli bir sürece çekmeye çalıştık. Bu süre zarfında taban örgütlülüklerini oluşturmaya, sendikal örgütlülüğe çağrı yapan bir kampanya süreci örgütlemeye çalıştık. 
Anlamlı adımlar attığımızı düşünsek de, bölge geneline baktığımızda hedeflediklerimizin henüz gerisindeyiz. Örneğin metal işkolunda faaliyet gösteren Has Alüminyum'un örgütlenme süreci bu çalışmayla başladı. 

İstanbul İşçi Kurultayı vesilesiyle başlattığımız kampanya çalışmamızı devam ettireceğiz. Yerel kurultayın sonuçlarından biri olan Pendik-Kartal-Maltepe İşçi Platformu'nun bölgede bir mevzi olmasını sağlayacak adımları hızlandırmayı hedefliyoruz. 28 Mayıs günü saat 14.00'te İstanbul İşçi Kurultayı Hazırlık Komitesi olarak Kartal TMMOB 'ta bir panel düzenliyoruz. Panelle birlikte sınıf mücadelesinin önündeki engelleri ve çıkış yollarını hem tartışmayı hem de bölgemizdeki ilerici-öncü işçilere tartıştırmayı hedefliyoruz. 
Kartal, Maltepe, Pendik ve Kadıköy'deki sendikalara, örgütlü işletmelere, temsilciliklere panelin duyurusunu yaptık ve kimi yerlerde kurultayın gündemleriyle ilgili tartışmalar yürüttük. Buradan sizin aracılığınızla bir kez daha sınıfın sorunlarına duyarlı öncü kesimleri düzenleyeceğimiz panele davet ediyorum. 

- istanbul işçi Kurultayı ihtiyacı nereden doğdu? 

- Yerel kurultaylarda işçilerin fabrikada yaşadığı güncel ve acil sorunlara pratikte çözümler üretilmeye çalışıldı. Örneğin örgütsüzlük saldırısına karşı sendikalaşma talebi, sigortasız çalıştırmaya karşı ihbar eylemi, kötü çalışma koşullarına eylemli bir hat öne sürüldü. 

Yerel kurultayların sonuçlarına baktığımızda, bütün bölgelerdeki sorunların 



aynı ya da benzer olduğunu görüyoruz. Tek tek direnişlerle veya fabrikadaki işçilerin sigortalı çalışmak için gösterdiği çabalarla sınıfına yönelik toplam saldırıların karşılanması olanaksız. Sermayenin toplam saldırılarına karşı işçi sınıfının toplumsal maddi bir güç olarak, temel çelişkileri çözmeye muktedir devrimci bir sınıf olarak çıkması gerekiyor. İşçi sınıfının ve tüm emekçi katmanların gerçek kurtuluşunun nasıl gerçekleşeceği üzerine tartışmak ve tartıştırmak gerekiyor. İşçi sınıfının örgütlenmesinin ve mücadelesinin önündeki engellerin nasıl ortadan kaldırılacağı, birleşik, devrimci bir sınıf hareketinin nasıl yaratılacağı ihtiyacından doğmuştur İstanbul İşçi Kurultayı ihtiyacı. 

- Sınıf hareketinin tıkanma noktalarına ilişkin çıkış yolları nelerdir? 

- Sermayenin işçi sınıfının önüne koyduğu birçok engel ve yasa var. İşçi sınıfı örgütlü ve güçlü olsaydı veya gerçek kurtuluşunun kendi iktidarını kurma mücadelesinde olduğunun farkında olsaydı, bu yasalar bu kadar rahat önümüze konamazdı. En büyük çıkış yolu bilinçlenmekten ve örgütlü mücadele etmekten geçiyor. Bunun için de bağımsız taban örgütlülüklerinin kurulması gerekiyor. İşçi sınıfının öz örgütlülükleri olan sendikalarda örgütlenmek, uzlaşmacı ve sarı sendikacılığın yerine devrimci sınıf sendikacılığını hayata geçirmek gerekiyor. 

- istanbul İşçi Kurultayı ile ilgili düşüncelerinizi anlatır mısınız? 

- Toplam sınıf hareketinin bu dağınık tablosu karşısında İstanbul İşçi Kurultayı'nm işçi sınıfının gerçek kurtuluşunun yol ve yöntemlerini tartışacağına ve ortaya çıkaracağına inanıyorum. Kurtuluşun tek başına olmayacağını, birleşen işçilerin kazanacağını kısacası başka bir dünyanın mümkün olduğunu bir kez daha İstanbul İşçi Kurultayı vesilesiyle vurgulayacağımızı düşünüyorum. 
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'Sınıfa Karşı Sınıf Kurultayı"nda buluşalım. 
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İstanbul İşçi Kurultayı Hazırlık Komitesi olarak Doğu Sanayi SitesVnden sınıf bilinçli bir işçi ile "Sınıfa Karşı Sınıf Kurultayının gündemleri üzerine konuştuk.,, 

"Birleşik, devrimci, militan bir sınıf hareketi yaratmak gerekiyor!" 
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Tersaneler Cehenn 

İşçiler Köle almayacak! 

LNE İŞÇİLERİ BÜLTENİ 







Tersane işçileri Kurultayı 



- Sosyal yıkım saldırılarının peşpeşe meclis gündemine geldiği, sağlık ve eğitimin paralı ve pahalı hale getirildiği, mezarda emekliliğin dayatıldığı, kıdem tazminatı, haftasonu tatili vb. hakların gapedilmeye çalışıldığı, özelleştirmelerin arttığı, işsizliğin had safhaya vardığı bir süreçten geçiyoruz. 
Saldırılar bu denli ağır ve yoğunken, ne yazık ki işçi sınıfı ve emekçiler cephesinden dişe diş bir mücadele yükseltilemiyor. Sizce işçi sınıfının mücadelesinin önündeki temel engeller nelerdir? 

- Bugün işçi sınıfının karşıya karşıya kaldığı en temel sorun örgütsüzlük olarak göze çarpıyor. İşçi sınıfının nice mücadelelerle kazanmış olduğu en temel iktisadi ve sosyal hakları bir bir elinden alınırken, bir dizi saldırı yasası meclisten geçirilirken sınıf cephesinden adeta yaprak kıpırdamıyor. Çalışma saatlerinin arttırılması, haftasonu çalışmalarının meşrulaştırılması, sosyal hakların gaspı, sendikal örgütlenmeye yönelik baskı ve engellemeler, çalışma koşullarının sürekli kötüleşmesi bizi kölece bir yaşama mahkum ediyor. Bütün bu kötü koşullara ve insanca yaşamaya yetmeyen ücretlere karşı ise mücadele etmiyoruz. En başta da bahsettiğim gibi en temel sorunumuz örgütsüzlüktür. 

Ancak biraraya gelmekten ve birbirimize güvenmekten başka çaremiz yok. Üretenler olarak bizler biraraya geldiğimiz, gücümüzün farkına vardığımızda önümüzde hiçbir engel duramaz. Ne sosyal güvenlik yasası, ne kamunun tasfiyesine yönelik yasalar geçemez. Yeter ki biz birbirimize güvenelim, örgütlü olalım. Örgütlü olmamız ve birleşik mücadelemiz sermayenin yüreğine korku salacaktır. Şu haldeki parçalı ve dağınık tablomuz ise sermayeyi ve hükümeti cesaretlendirecektir. 



Tek yol örgütlenmek, birleşmek ve mücadele etmektir. 

- Sınıfın örgütsüzlüğünden ve dağınıklığından sözettiniz. Sizce sınıfın birliği hangi araç ve yöntemlerle sağlanır? 

Biraz önce de bahsettiğim gibi sınıf dağınık ve parçalı bir tablo çiziyor. Lokal anlamda belli kıpırdanışlar olsa da bu çok verimli bir hal alamıyor. 
Belli bir noktadan sonra kopuyor ve kendisini daha ileriki aşamalarda örgütleyemiyor. Kuşkusuz ki bunun belli başlı sebepleri var. Bir yandan sınıfa önderlik edecek bir gücün tam anlamıyla etkili olamaması yani önderlik sorunu, diğer yandan sendikal ihanetin yarattığı tahribatlar... Diğer bir nokta da işçi ve emekçilerin bilinç düzeyi sorunudur. Son dönemde yaratılan milliyetçi, şovenist histeri dalgası ve bunun sınıf içindeki yansıması da sınıfın birliğini engelleyen faktörler arasında. 

Kuşkusuz tablo böyleyken yapılması gereken net ve açık aslında. Sınıfın kendi özgücüne dayanan, inisiyatifin tabanda olduğu, karar ve yetki mekanizmalarının tabana dayandığı işyeri örgütlülükleri üzerinden sınıfın örgütlenmesidir. 
Kuşkusuz bunları siyasal bir nitelik ve bağımsız bir karakter taşıyan bir örgütlenme olarak düşünmek gerekiyor. Sınıfın devrimci partisinin önderliğinde, bağımsız, devrimci ve militan bir sınıf hareketi yaratmak çabasında olmalıyız. 

- Sendikal ihanetten bahsettiniz. Sendikal mücadeleyi nasıl değerlendiriyorsunuz? 

- Sendikalar tanım üzerinden baktığımızda, sosyal ve iktisadi talepler uğruna mücadele eden sınıfın öz örgütlülükleridir. Bugün sendikalar tersi bir misyona sahiptir. Sendika bürokratları aracılığıyla sermayenin 



tam denetiminde olan sendikalarda taban inisiyatifleri zayıflatılmış, tabanın sesine kulak tıkanmıştır. Tabana dayanmayı bırakan sendika bürokratları kişisel çıkarları uğruna herşeyi yapmaktalar. İşçi ve emekçilere ihanet etmektedirler. 

Bu da doğallığında amiyane tabirle "sendika ağalığını" doğurmuştur. Sınıftan ve sınıfın sorunlarından kopuk olan bu bürokratlar sermayenin hizmetine girmiş ve işçileri sırtından vurmuştur. İşçi sınıfını düzen içi sınırlara mahkum etmişler, icazet alanını buradan doğru belirlemeye çalışmışlardır. 
Grupçuluk ve kadrolaşma geliştirilmiştir. Sınıfın acil taleplerini sırt çevrilmiş ve düzenle bütünleştirilmek istenmiştir. Durum bu haldeyken sendikalar artık "ücret sendikacılığı" dahi yapamaz duruma düşmüştür. 
Bu koşullarda sınıfın güncel ve acil talepleri doğrultusunda, sınıf sendikacılığı zemininde sendikacılık geliştirmek gerekmektedir. Kapalı kapılar ardında patronlarla pazarlık değil devrimci, birleşik ve militan bir sınıf hareketinden yana sendikacılık geliştirilmelidir. 

- Son olarak söylemek istediğin bir şeyler var mı? 

Ben sanayi sitesinde çalışan bir işçiyim. Ben de kölece koşullarda çalışıyor ve yaşıyorum. Çalışma koşulları sağlık, sigortasız ve fazla mesailer bizim en çok karşılaştığımız sorunlar. Bunlara karşı bir güç olabilmek, birlik olmak ve örgütlenmek gerekiyor. 
Nicelik anlamında tek tek bakıldığında küçük işletmeler olduğu için dernekleşme uygun bir model olarak göze çarpıyor. Altı doldurulmuş sistemli bir çalışma sonucunda belli güçlerle dernekleşmeye gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama sorunlara sahip çıkan, tüm siteyi kucaklayan bir dernek olarak kurgulamak gerekiyor. 
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Yeni saldırılar kapıda! 
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Sermaye kural tanımadan çalıştırmak istiyor! 



İşyerlerinde kreş açma zorunluluğu da 

saldırı hedefi! 



Bugün devam eden saldırılarla birçok hakkımız elimizden alındığı gibi, son olarak kadın işçiler için kreş ve emzirme odaları hakkı da ortadan kaldırılmak isteniyor Bunun için kadın ve erkek işçiler olarak "Kadın işçilerin çalıştığı tüm işyerlerinde ücretsiz kreş ve emzirme odaları " talebini diğer acil demokratik istemlerimizle birlikte yükseltmemiz gerekiyor 



EMEKÇİ KADINLAR 
MÜCADELE İLE 




İşçi sınıfının dağınıklığı ve örgütsüzlüğünden güç alan sermaye sınıfı saldırılarına pervasızca devam ediyor. Bundan 3 yıl önce çıkartılan kölelik yasaları ile bugüne kadar kazanılmış haklar budanmış, işçi sınıfı modern köleler haline getirilmiştir. Ancak sermayeye bu kadarı ile yetinmek istemiyor. İstiyorlar ki, işçiler sadece yaşayan köleler olsunlar. İstiyorlar ki, işçiler yaşamlarını sadece ve sadece çalışarak geçirsinler. 
İstiyorlar ki, sermaye için sadece bir makine parçasından ibaret olsunlar. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sermayeye "ek mali külfet" getirdiği gerekçesiyle bir takım "sosyal hakları" budamak için harekete geçmiş durumda. 

Sermayedarların üzerindeki vergi "yükü"nü azaltmak, sigorta primlerini düşürmek, işyeri hekimi 
bulundurmak için gerekli olan işçi sayısını 50'den 250 
kişiye çıkarmak doğrultusunda çalışmalarını hızlandırdı. Tüm bu hazırlıkları Haziran ayında tamamlamayı planlıyorlar. 



Sermayedarlar, yasalarda çok sınırlı da olsa kadın işçiler için varolan emzirme odaları ve kreş hakkına da göz dikmiş durumdalar. Haziran ayma kadar yapılacak yasal düzenlemelerle kreş ve emzirme odası açma zorunluluğunun da kaldırılması gündemde. 

İş Yasası'na göre oda ve yurt açma yükümlülüğü şu şekilde düzenlenmiştir. 

"Yaşına ve medeni durumuna bakılmaksızın yüz ile yüz elli arası kadın işçi çalıştırılan işyerlerinde bir yaşından küçük çocukların bakılması, bırakılması ve emziren işçilerin çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından çalışma yerinden ayrı ve işyerine en çok iki yüz elli metre uzaklıkta bir emzirme odası kurulması zorunludur. 

Yaşına ve medeni durumuna bakılmaksızın yüz elliden çok kadın işçi çalıştırılan işyerlerinde sıfır altı yaşıdaki çocukların bakılması, bırakılması ve emziren işçilerin çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından çalışma yerinden ayrı ve işyerine yakın bir yurt ve anaokulu kurulması zorunludur' 

Ancak kâr üzerine kurulu bu düzende bu kadar sınırlı olan uygulamalar bile yerine getirilmiyor. 
Çalışma Bakanlığı müfettişlerinin 2004 yılında yaptıkları bir araştırmada ortaya çıkan veriler son derece çarpıcıdır. Bu araştırma sonucunda güdük olan yasa maddelerinin uygulanmadığı ve her türlü hak-hukuk çiğneyen patronların denetlenmedikleri ve cezalandırmadıkları somut verilerle ortaya konulmuştur. 

" 2004 yılı teftişlerinde ortaya çıkan duruma göre, emzirme odası ve kreş kurulması gereken işyerlerinin yarısına yakınında, bu kurallara uyulmuyor. Çocuk sahibi kadın işçiler de, işverenlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle, emzirme odası ve kreş hakkından yararlanamıyor. 

Bakanlık, geçen yıl, 729 bin 583 işçi ve 1292 
çırağın çalıştığı işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği yönünden 24 bin 437 teftiş yaptığını açıkladı. 

Rapora göre, kadınların çalıştığı sektörlerin başında imalat sanayisi, dokuma, kundura, giyim ve mensucat geliyor. 

Kadın işçilerin ağırlıklı olmasına karşın, emzirme odası oluşturulması gereken 85 işyerinin 42 sinde, kreş açılması gereken 131 işyerinin 70' inde bu kurallara uyulmadığı ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmediği belirlendi. 

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen 2 işverene toplam 1 milyar 285 milyon lira para cezası verilirken, diğer işverenlere de eksiklerini gidermeleri için süre tanındı." (Bianet, 15 Haziran 
2005) 

Bu veriler, yasaların sermayenin çıkarlarına hizmet ettiği koşullarda uygulandığını somut olarak göstermektedir. 

Bugün devam eden saldırılarla birçok hakkımız elimizden alındığı gibi, son olarak kadın işçiler için kreş ve emzirme odaları hakkı da ortadan kaldırılmak isteniyor. Bunun için kadın ve erkek işçiler olarak "Kadın işçilerin çalıştığı tüm işyerlerinde ücretsiz kreş ve emzirme odaları " talebini diğer acil demokratik istemlerimizle birlikte yükseltmemiz gerekiyor. 



İzmir'den eylem haberleri... 
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1 7 Mayıs Çarşamba 



Kayıplar Haftası nedeniyle İHD İzmir Şubesi tarafından bir eylem gerçekleştirildi. Saat 17:00'de İHD önünde toplanan kitle Konak Sümerbank önüne yürüdü ve burada bir basın açıklaması gerçekleştirdi. 

Yapılan basın açıklamasında dünyadaki diğer kayıplara da değinilerek; "Bizler bugün ülkemizde yaşanan zorla kaybetme olgusunu bir daha hatırlatmak, kaybedilen insanlarımızı anmak, devleti evrensel hukukun kendisine yükledikleri sorumluluklarını yerine getirmeye çağırmak için buradayız" denildi. Yürüyüş esnasında ve eylemde kayıpların listesinin yazılı olduğu pankart taşındı. 

Bu eylemin ardından aynı yerde EGE 78 Tiler Vakfı tarafından İbrahim Kaypakkaya'nın katledilişinin 33. yılı anısına bir basın açıklaması yapıldı ve İbrahim Kaypakkaya dosyasının açılmasına dönük bir çalışma başlattıklarının duyurusu yapıldı. 



18 Mayıs Perşembe 



İzmir Partizan temsilciliği tarafından saat 17:00'de Konak Sümerbank önünde İbrahim Kaypakkaya anısına "Unutmam 18 Mayıs'ı" adı altında bir eylem gerçekleştirildi. Mayıs şehitlerinin de anıldığı eylem saygı duruşuyla başlarken, "İbrahim Kaypakkaya umudun yitirilmediği, kavganın bitirilmediği, mücadeleden dönülmediği, barikatların yıkılmadığı, direnişten kaçılmadığı, korku ve teslimiyetin olmadığı bütün alanlarda yaşıyor" denildi. Eylemde "İbrahim Kaypakkaya ölümsüzdür, unutmadık, unutturmayacağız/ Partizan" pankartı açıldı. Eyleme BDSPTiler de destek verdi. 

Ayrıca 18 Mayıs günü Ankara'da ki Danıştay baskınına ilişkin İzmir ÇHD Şubesi ve DİSK tarafından bir basın açıklaması yapıldı. DİSK Basmane Meydanı 'nda açıklama yaparken, ÇHD'nin yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyla suni bir şeriatçı- laik kutuplaşmasının yaratılmak istendiği vurgulandı. 

Kızıl Bayrak/lzmi 
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Zoru zor bozar! 
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Artık "Yasalar işçilere bedel ödetmek" için vardır... 



Öyleyse "ne yapmalı"? 



Yüksel Akkava 



Bu durumda, sesi soluğu çıkmayan, ama sosyal diyalogun gereği, uzlaşmaya sıcak bakan bir işçi hareketini yönetenler, elbette ki "bedelin işçilere ödetilmesinin" yollarını açmış olacaklardır. 15-16 Haziran 'ı hatırlamak ve gereğini yapmak yerine, taraflar ile tartışmanın işçi sınıfına ne kazandırdığı ve ne kaybettirdiği 12 Eylülden bu yana geçen çeyrek yüzyıllık sürede çok açık olarak ortada durmaktadır. 



Yukarıdaki başlık Birleşik Metal-İş Sendikası'nm "Yasalar İşçilere Bedel Ödetiyor" başlıklı çağrısından 
esinlendi. Birleşik Metal-İş Sendikası 12 Nisan 2006 
tarihli "çağrısı"nda 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu tasarısına ilişkin şunları söylüyordu: ''Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
2822 sayılı Toplu İş Sözleşme Grev ve Lokavt 
Yasası 'nın değiştirilmesi ile ilgili yasa tasarısı taslağını ilgili kuruluşlara göndermiş ve bu kuruluşlardan görüş bildirmelerini istemiştir. 
Gönderilen taslak tam anlamı ile bir skandal; genel gerekçesiyle tutarsız, çağdışı maddeler bütünüdür Bu taslağı tartışmak, rezalete ortak olmak demektir. " Ancak, aynı sendika bu kez, başka bir çağrıda bulunarak, şunları söylemektedir: 

"Ülkemizde, Anayasa ile güvence altına alınan sendika özgürlüğü, örgütlenme hakkı ve toplu iş sözleşmesi hakkının kullanımı 2821 ve 2822 sayılı yasalarla düzenlenmiştir. Sorun tam da bu iki yasanın düzenlenmesindedir. Bu yasaların, ILO 87 ve 98 sayılı sözleşmelerine aykırılığı defalarca ILO kararlarına da geçmiştir. Örgütlenme özgürlüğü üzerindeki sınırlamalar, çifte baraj sistemi, yetki sürecinin uzunluğu ve grev özgürlüğünün bulunmayışı bu kararlardan sadece birkaç tanesidir. 

Konfederasyonumuz DİSK ve Sendikamız Birleşik Metal-İş söz konusu uyumsuzluğu defalarca vurgulamıştır. Fakat gösterilen çabalar, ilgili düzenlemelerin gerçekleştirilmesine yetememiştir. 
Siyasal iktidarlar bu sesleri duymak istememişlerdir. 
Şimdi yasama organının gündeminde bu yasalarla ilgili yeni bir tasarı bulunmaktadır. Ancak bu taslak da, 12 Eylül düzenlemelerini özü itibariyle korumaktadır. 

Bugünkü koşullarda Türkiye de işçilerin haklarını özgürce kullanabildiklerini ifade etmek mümkün değildir. Yasal eksiklerle ve buna bağlı uygulamadan kaynaklanan gecikmelerle birlikte işverenlerin sendikal örgütlülüğe yönelik tahammülsüz tutumları da hakların kullanılmasını engellemektedir. Bu durumda en büyük bedeli ise işçiler ödemektedir. 

Sendikamız ILO toplantısı öncesi, 24 Mayıs 2006 




tarihinde İstanbul/D edeman Oteli 'nde ülkemizdeki sendikal hak ihlallerinin muhataplarıyla tartışılacağı 

bir atölye çalışması düzenlemektedir. 

Toplantıya Sendikamızda örgütlendikleri için farklı tarihlerde ve farklı işyerlerinden işten atılan işçiler, Uluslararası Metal İşçileri Federasyonu (IMF), Avrupa Metal İşçileri Federasyonu (EMF), Fransa CGT, İtalya FİOM, Belçika CCMB, Almanya IG Metal, AB Komisyonu Ankara Büyükelçiliği, ILO Ankara, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, DİSK, MESS, Akademisyenler ve basın temsilcileri katılacaktır. 

Davetlisiniz " 

2822 sayılı yasayı tartışmayı "rezalet" olarak 
görüp, sonra sendikal hak ihlallerini sermaye cephesinin en azgın kesimi olan MESS (Madeni Eşya Sanayicileri Sendikası) ile "tartışmayı" düşünmenin "en büyük bedeli" ödeyen işçilere ne kazandıracağını sormak elbette önemsenmelidir. Fakat, bu tartışmaya çıkarken bir şeyi gözden kaçırmamak de gerekir: Yasaları yapanlar meclisler değil, taraflar arasındaki güç dengesini lehine çevirenlerdir. Bu nedenle, gerek tartışmalarda, gerek işyerlerinde, gerek sokakta işçi sınıfının gücünü ortaya koyması gerekmektedir. 
Tartışmada güçlü çıkabilmek için işyerinde ve sokakta güçlü olmak gerekir. Tersi, abesle iştigalin ötesinde sermaye cephesi ile girişilen bir tür "sosyal diyalog" olur ki, bu da emeği sömürmekte sınır tanımayan sermaye cephesini meşrulaştırmaktan başka bir işe yaramaz. 

İş Hukukunun işçinin hukuku olmaktan çıkıp, işverenin, işyerinin hukukuna dönüştüğü bir zaman diliminde, elbette ki iş yasalarının temel amacı da "bedeli işçilere en ağır şekilde ödetmektir". Böyle olduğu içindir ki Fransız Bilimsel Araştırmalar Merkezi üyesi L. Willemez "İş Hukuku Tehlikede" başlıklı kitap yazmaktadır. Willemez, tutucu hukuk fakültelerinde iş hukukunun uzun yıllar izole edilmeye çalışıldığını, solun bir disiplini olarak görüldüğünü, sendikalar ve sendikacılara angaje olmuş akademisyenlerin ücretlilerin avukatlığına soyunduğu 



kürsüler olarak algılandığına dikkat çektikten sonra, bu görüşün artık kadük kaldığını belirtiyor. 1980Tİ yıllardan sonra iş hukukunun bakış açısının ve mantığının radikal olarak değiştiğine dikkat çektikten sonra, bugün iş hukukunun bir işletme hukuku ve insan kaynakları yönetimi hukukuna dönüştüğünü belirtiyor. Kuşkusuz, bu, işten çıkarma veya sosyal diyalog anlamına da gelecek olan personel yönetimini de kapsamaktadır. Willemez'ye göre, ücretlilerin korunmasını düzenleyen mevzuatın ve normların çökertilmesi ve yeni-yönetim yaklaşımı iş hukukunu tehlikeye itmekte, daha da kötüsü iş hukukunun meşruiyetini ve doğruluğunu tartışmalı hale getirmektedir. 

Willemez'nin Fransa için söyledikleri pek çok ülke için de geçerlidir. Bu ülkelerden biri de Türkiye'dir. 
Çalışma yaşamını düzenleyen yasalara bakıldığında, iş hukukunun temel felsefesinden uzaklaşılarak, işçinin karşısında işvereni ve işletmeyi koruyan bir anlayışa yönelindiği açıkça dile getirilmektedir. Öyle ki bazı vakıf üniversiteleri iş hukuku dersinin gereksiz olduğunu bile düşünmeye başlamışlardır. 

Bu durumda, sesi soluğu çıkmayan, ama sosyal diyalogun gereği, uzlaşmaya sıcak bakan bir işçi hareketini yönetenler, elbette ki "bedelin işçilere ödetilmesinin" yollarını açmış olacaklardır. 15-16 Haziran'ı hatırlamak ve gereğini yapmak yerine, taraflar ile tartışmanın işçi sınıfına ne kazandırdığı ve ne kaybettirdiği 12 Eylül'den bu yana geçen çeyrek yüzyıllık sürede çok açık olarak ortada durmaktadır. 
Bu sürecin bir ürünü olan İş Kanunu ve yeni yasa tasarıları sözün bittiğini çok açık olarak göstermektedir. Birleşik Metal-İş Sendikası'nm bu "atölye çalışması" da bu durumu bir kez daha ortaya koyan, raflarda, arşivlerde yer alan yararlı bir çalışma olacaktır. Dileğimiz, bu "atölye çalışması"ndan sonra ortaya çıkan gerçeğe yönelik olarak atılacak adımlarda öncü rol oynamanın ve lokomotif işlevi görmenin hakkının da verilmesidir. 

* Laurent Willemez, Le Droit du Travail en 
Danger, Editions du Croquant, 2006 
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Devrimci sınıf sendikac 



Devrimci sınıf sendika 



Sendikaların işçi ve emekçilerin kendi öz örgütlülükleri olması üzerine söylenebilecek yeni bir şey yok. Fakat mevcut sendikaların mücadele anlayışı payına şimdiye kadar birçok şey söylendi, bundan sonra da söylenecek. Çünkü bugün sendikalara hakim olan anlayış sınıf mücadelesini geliştirmek şöyle dursun, mücadelenin önünde doğrudan bir engelle dönüşmüş durumdadır. Dahası bu anlayış gelinen yerde artık sendikaların başını tutan bir avuç bürokratın tutumu olmaktan çıkmış, şubelere varıncaya kadar bütün yönetici gövdeye yayılmıştır. 
Bugün herşeye rağmen mevcut tabloya direnen, mücadele yolunu tutan birkaç şubeyi saymazsak, uzlaşmacı-işbirlikçi anlayış toplam olarak Türkiye sendikal hareketini esir almıştır. 

Bu tablonun dışında olduğu ve sendikal hareketin işbirlikçi-uzlaşmacı tutumlarına karşı bir yerde durduğunu söyleyenler arasında Birleşik Metal Sendikası'nın özgün bir yeri var. Bu özgünlük sadece sözkonusu sendikanın tabanının nisbi hareketliliğinden ve herşeye rağmen belli bir öncü potansiyeli barındırmasından kaynaklanmamaktadır. 
Aynı zamanda bu, şimdiki yönetimin seçilirken ortaya koyduğu iddialarla da ilgilidir. Birleşik Metal Sendikası yöneticileri seçimlere bir programla girmiş ve işbirlikçi-uzlaşmacı sendikal anlayışa savaş açtıklarını söyleyerek seçilmişlerdir. Ne yazık ki aradan geçen süre içerisinde yaşananlara bakıldığında, Birleşik Metal yöneticilerinin bu iddiaya uygun bir pratik sergilediklerini söylemek zordur. Dahası son dönemde Anadolu Yakası'nda yürütülen örgütlenme faaliyetlerine, bunun sonucunda ortaya çıkan mücadeleye ve sendikanın bu mücadele içinde sergilediği tutumlara bakıldığında, bu iddianın büsbütün bir kandırmaca haline geldiğini düşünmemek için hiçbir neden yoktur. 

Anadolu Yakası'ndaki direnişler ve Birleşik Metal-lş Sendikası 

2003 yılında yürürlüğe sokulan 4857 sayılı İş 
Yasası' nm fabrikalarda hayata geçirilmeye başlanmasından sonra yerel mücadele süreçleri sıkça yaşanır oldu. Metal işçilerinin yoğunluklu olarak bulunduğu Anadolu Yakası'nda bahar aylarından bu yana kölece çalışma koşullarına karşı çeşitli hareketlilikler yaşanıyor. Yaşanan kısmi mücadeleler işyerlerindeki düşük ücret ve uzun çalışma saatlerinin yanısıra kanıksanan çalışma şeklinin İş Yasası'yla birlikte değişime uğratılmasına karşı yükseltiliyor. 
Örneğin kiralık işçilik, telafi çalışması, sınırsız mesai saatleri, hafta sonu tatilinin gaspı vb. İşçiler bu uygulamalara karşı tepkilerini her geçen gün daha yüksek sesle ifade ediyorlar. Hatta bu tepkiler gelinen yerde bir takım somut mücadele biçimlerine dönüşebiliyor. 

Has Alüminyum, Mito, G.U., Sinter Metal, Mimaysan, Üçel Mühendislik vb. bir dizi fabrikada son dönemde yaşanan sendikalaşma mücadelesi, hem işçilerin sendikal örgütlülüğe yönelme eğiliminde olduklarını, hem de sendikacıların bu mücadeleyi örgütlemekten ne kadar uzak olduklarını gösteriyor. 
İlerici kamuoyu bölgede yaşanan Mito, G.U. ve Has direnişlerinden haberdar. Ancak sınıf mücadelesinin 



diplerde seyrettiği bir dönemde, gerileme eğilimi gösteren özelleştirme karşıtı mücadeleyi saymazsak, yerellerde açığa çıkan direnişler sınıfın örgütlenme eğilimine işaret ediyor, mücadele alanında nispi soluk boruları işlevi görüyorlar. Bu direnişlere verdiğimiz önem, tuttuğumuz yer ve genel olarak sınıf mücadelesine karşı duyduğumuz sorumluluk gereği, içinden geçmekte olduğumuz dönemde yaşanan ve kimisi devam eden bu sınırlı deneyimleri ilerici, devrimci işçilerin ve sendikacıların bilgisine sunmak, tartışmaya açmak ayrı bir sorumluluk alanımızdır. 

Sahipsiz direnişler, geçmişte kalan iddialar ve icazetçi sendikal anlayış 

Diğerlerinden farklı olarak Has Alüminyum 'da daha sistemli bir mücadele ve örgütlenme süreci yaşandı. Yaklaşık 5-6 aylık bir örgütlenme sürecinde sendikal düzeyde çeşitli eğitimler, örgütlenme ihtiyacı ve önemi, işçi sınıfının üretimden gelen gücü ve örgütlenme yöntemi gibi çeşitli konularda eğitim çalışmaları yapıldı. Fabrika dışında sınıf mücadelesinin gelişimi adına düzenlenen eylem ve etkinliklerin bir parçası olmaya çalışıldı. Bu çabaların sonucunda sendikal örgütlenme sürecine girildi. 
Bilinen yasal prosedürler işletildikten sonra, patron sendikalaşma çabasını işten atma saldırısıyla karşıladı. Mito 'da kısa denilebilecek iki aylık bir hazırlık sürecinin peşinden sendikalaşma yoluna gidildi. Orada da işten atma saldırısı gerçekleşti. 
G.U. 'da ise 17 günde örgütlenme gerçekleşti. Has Alüminyum ve Mito 'da direnişler devam ediyor. 
G.U. 'da ise, sabah ve akşam vardiya değişimlerinde, atılan işçilerin sembolik olarak fabrikanın önünde görünmeleri ile direniş fiilen sönümlenmenin eşiğine geldi. 

Birleşik Metal, kendisini işbirlikçi ve 

uzlaşmacı anlayışlardan farklı gören 

sendikalardan birisidir 

Ne var ki, gerçeğin aynasının söylem değil eylem olduğu bizzat BMİS şahsında kendini bir kez daha ortaya koymaktadır. Bunları birazdan örnekleriyle ve özellikle Has, Mito ve G.U'daki sendikalaşma mücadelesinde ortaya çıkan somutluk üzerinden ifade edeceğiz. Böylelikle BMİS 'in geçmişten gelen iddiaları, genel kurulda ortaya koyduğu sendikacılık anlayışı ve bugünkü durumu üzerinden bir kez daha değerlendirme yapma olanağı bulunabilecektir. 

Has Alüminyum işçileri son derece ağır şartlar altında çalışıyorlarken bilinçli bir çabanın ifadesi olarak bir mücadele sürecine girdiler. Bu mücadele sürecinin en önemli halkalarından biri de fabrikaya sendikayı sokmaktı. Has işçileri nispi olarak canlı, dinamik ve eylemli süreçlerden geçerek sendikal örgütlülüğe ulaştılar. Bu dinamik süreci örgütlenme hazırlığı kapsamında yukarıda kısaca ifade ettik. 
Buna, patronun kölelik yasası kapsamında esnek üretim anlamına gelen bireysel iş sözleşmesi saldırısını her defasında daha kabul edilebilir bir içerikle işçilerin önüne sürmesine rağmen, saldırının üç defa püskürtülmesini eklemek gerek. Henüz sendikal örgütlülük çalışmaları devam ederken ve 



sendika henüz sürecin öznesi olmamışken, Has işçisi örgütlü davranmanın ve kendi gücüne güvenmenin tokluğuyla esnek üretim sözleşmesini yırtıp atmıştı. 
Sözleşmenin püskürtülmesi işçilerin kendilerine varolan güvenini arttırmıştı. Bu güven, örgütlenme çalışmasının önünü açarak sürecin kolay işlemesini sağlamıştı. Bu dinamizm ilk işten atma saldırısı karşısında işçilerin direngen bir tutum almasına ve işten atmaları iki haftalık bir eylemli süreçle protesto etmesine kadar devam etmişti. 

Ancak sendika devreye girdiği andan itibaren bu dinamizmi fiili mücadeleyi daha da geliştirmek yönünde kullanmadı. Sendika meşru mücadele yolunu tutmak yerine, uzlaşma ve yasal bürokratik işlemler sürecini izleyerek bu dinamizmi tüketme yolunu tuttu. Bu tutum patronun işçileri sindirmesinin önünü açtı. Dahası sendika bizzat işçilere herşeyin yasal sınırlar içinde ve sabırla çözülebileceğini telkin ederek başka bir zeminden patronla aynı sonuçları yarattı. Buna rağmen atılan işçiler sınırlı bir bilinçle direnme ve direniş çadırını kurma yoluna gittiler. 

Direniş çadırının kurulması sendikaya rağmen gerçekleşti. Üstelik sendikanın son derece geri, bir o kadar da sahiplenmeyen tutumuyla karşılaştı. 
Sendikanın somut olarak ve sürekli bir biçimde söylediği; "biz patronla görüştük, eylem olmazsa işten atma olmayacak, yapacağımız herşey yasalar çerçevesinde olacak, bunlar dışında sabır, sabır ve bir kez daha sabırla bekleyeceğiz" oldu. İstifa baskılarına, uzun bir aranın ardından tekrar işçi atılmasına, işyerinin taşerona verilmesine karşı ve son olarak da patronun çoğunluk tespitine itirazını engellemek için işçilerin eylem önerilerine sendikanın verdiği yanıt hep aynı oldu, "Beklemek ve yasalar çerçevesinde davranmak". Örneğin sendika çadırın kurulmasının yasal olmadığını belirtip, BMİS 'in şimdiye kadar yetkisinin olmadığı yerde çadır kurmadığını ifade ederek, aslında çadırın kurulmasını istemediğini ifade etmiştir. Sendika, bugün direnişin 90 'lı günleri aşmasına rağmen direniş çadırına 3-4 kez lütfen gelebilmiştir. Keza "çadır BMİS 'in değil kuran işçilerin"dir. Bu nedenle "BMİS 'i andıran sembol, amblem ve imza da kullanılamaz, dolayısıyla da direniş çadırıyla ilgili doğabilecek hiçbir sorumluluğu da BMİS üstlenmez"! Bu ifadeler sendikaya aittir. Ne eksik ne de az. Direnişe sunulan somut destek ise direnişte olan işçilerin günlük yol ve yemek masraflarını karşılamak sınırlarında kalmıştır. 3 aya yakın bir dönemdir de bunun ötesine geçememiştir. 

Söylenecekler ve sendikanın ibretlik tutumları bunlarla sınırlı değil elbette. Zira Mito ve G.U. 'da da BMİS adına ibretlik tutumlar sergilendi. 
Direnişlerinin 50 'li günlerinde olan Mito işçileri de, Has ile örgütlenme ön süreçleri bir dizi farklılık taşısa da, üyeliklerin tamamlanmasından ve bürokratik yasal süreçlerin başlamasından sonra sendikanın aynı tutum, davranış ve sözleriyle karşılaştılar. İşçilerin direniş çadırı, önlük, şapka, pankart ile bir basın açıklamasıyla direnişin kamuoyu ve diğer sınıf bölüklerine duyurulması, sınıf bölüklerinden desteğin örgütlenmesi talepleri (ki bu tamı tamına Has işçilerinin de talebidir) belirsizliğe bırakılarak, hatta Has'taki çadır örneğinde olduğu 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gibi açıktan reddedilerek, somutta karşılanmamıştır. 
Has'la Mito arasındaki bir fark da, Mito'ya düzenli olarak giden bir sendikacının bulunuyor olmasıdır. 
Oysa bu kadarı bile Has işçisinden esirgenmiştir. 

Bugünkü sınıf hareketi koşullarında bir direnişi sürdürmenin maddi anlamda tam bir çözümsüzlük olduğunu düşündüğümüzde, Mito 'da da Has 'da olduğu gibi sendikanın desteği yemek ve yol masrafını karşılamakla sınırlı kalmıştır. 

Gelelim asıl ibretlik örneklere. İşten atılmadan sonra direniş kararı alan işçilere sendika avukatı, işçilere çalışmalarının (yani başka bir işe girmelerinin) önünde bir engel olmadığını ifade etmiş, bu sözler öncü işçiler tarafından mahkum edilmiştir. Zira doğrudan değilse bile kullanılan söylem dolaylı bir biçimde fabrika kapısı önünde beklemeyi, yani direnmeyi gereksizleştiren bir söylemdir. Bu tartışma sendikaya hatırlatıldığında ise, sendika avukattan daha ileri giderek ve asıl niyetini ortaya koyarak, herkesin beklemesinin anlamı ve gereği olmadığını ifade etmiştir. 

Her iki avukat ve sendika ile yapılan görüşmeden sonra direnişte moral ve direnen işçi sayısında ciddi bir kırılma yaşandı. Yine Has 'ta olduğu gibi sendikaya rağmen süren direnişler beklemek dışında bir mücadelenin olmaması nedeniyle durgunluğa ve belirsizliğe terkedildi. 

Başka bir ibretlik örnek ise yine Mito 'da yaşandı. 
Kendi inisiyatifleriyle çadırlarını kuran işçiler, sendikanın jandarma karşısında aldığı uzlaşmacı tutum nedeniyle çadırlarını kendi elleriyle yıkmak zorunda kaldılar. En son işten atma saldırısının yaşandığı yer olan G.U.'da ise işçiler bilindiği biçimiyle direnişe geçemediler. Direniş yerine ne ifade ettiği ve neyi amaçladığı anlaşılamayan bir yöntem izleyerek, sadece vardiya dönüşümlerinde işyeri kapısında görünmekle yetindiler. Bu, işçilerin önerisi ile değil Has ve Mito direnişinin sendika üzerinde yarattığı basınçla seçilen pasif ve hedefsiz bir "kararlılık" gösterisi oldu. Has 'ta ilk atılan iki işçiyle kısa süreliğine (5 gün) uygulanan bu yöntem, diğer atılmaların yaşanmasıyla çadırlı bir direnişe dönüştürüldü. 

Sendika ise, kendisine rağmen kurulan direniş çadırını kaldırma gücü bulamayınca, Has işçilerine de kendilerinin daha ileriden sahiplenebilecekleri aynı yöntemi önermiştir. Bu yöntemin orta vadede direnişin bitirilmesi yönünde olumsuz bir adım olacağını sezinleyen Has işçileri tutumlarını değiştirmediler. G.U.'da gelinen yerde önce parça parça dağılmalar, bugünse sembolik görünme eylemi fiilen bitmemişse bile zaten sınırlı olan etkisini tümden yitirmiştir. 

Son bir örneği ise Mimaysan'dan verelim. 
Buradan atılan 30 'a yakın işçiye direniş değil mahkeme yolu gösterilmiş, ancak işyerinin yurtdışında bağlantılı olduğu işyerleriyle temas kurularak önemli bir kısmının işe geri dönmesi sağlanmıştır. 

Has, Mito ve G.U.'daki gelişmeleri sınırlı olarak aktardık. Daha sayılabilecek onlarca ayrıntıyı aktarmak ise gerekli değil. Ortaya çıkan tablo üzerinden kabaca değerlendirdiğimizde dahi, Birleşik Metal' in söylemi ile pratiği arasında ciddi bir açı oluşmaya başladığını şimdiden ifade edelim. 



BMİS 'in somutta üç direniş üzerinden ortaya koyduğu sendikacılık anlayışı sorgulanmalıdır. Üç direniş sürecinde alman tutumlar bariz bir biçimde işçilerde sendikaya derin bir güvensizlik yarattı. 
Sendikanın atıl ve beklemeci çizgisi devam ettikçe de güvensizlik derinleşiyor. 

Pratiğin ortaya çıkardığı nesnel başka bir gerçeklik de, BMİS 'in fiili-meşru mücadele anlayışına son derece uzak olduğudur. Devletin icazetine ve yasal sınırlara hap solan, hatta yasal olup da etkili sonuçlar verebilecek mücadele yöntemlerinden bile geri duran bir pratiktir sözkonusu olan. Öyle ki, bu icazetçi yasalcı anlayış BMİS 'e işçi sınıfının asıl gücü olan sağlam bir örgütlenmeyle birleşmiş üretimden gelen gücünü bile unutturmuştur. BMİS yöneticileri üretimden gelen gücü, somutta üretimi durdurmayı, onlarca yıldır kullanmamakla övünebilmektedir. Direnişe geçen işçilerin seslerinin basın açıklaması yoluyla duyurulması talebini "niye bunun üstünde bu kadar duruyorsunuz ki, ne değişecek?" söylemiyle karşılayabilmiş, sendikanın önlük, şapka, pankart vb. 
sembolik araçlarını yasal olmayacağı gerekçesiyle işçilere vermemiş, kendi deyimleriyle "sorumluluk" almamıştır. 

BMİS tarafından ayrı bir yere konulan sendikal anlayışın ayırdedici yönü nedir? Bunun cevabı belirsizdir. Herşeyden öte örgütlenmenin önündeki engellerin, noterlik şartı, işkolu barajı vb. sorunların aşılması için mücadele ettiğini iddia eden BMİS 'in samimiyeti sorgulanır durumdadır. Patronların işten atma saldırısı, üyelikten istifa baskısı, kurulan örgütlülüğü tasfiye etmeye dönük çabaları BMİS 'in karşı çıktığı saldırılar değil midir? O beğenilmeyen sendikalar yasasını, iş güvencesi getiriyor, işe iade kolaylaşıyor diye üstüne yattıkları köleci 4857 sayılı iş yasalarını pratikte uygulatmama biçimleri fiilimeşru eylem biçimleri değil midir? Böyle olduğu yeterince somutken, Birleşik Metal-İş neye karşı, neden rahatsızlık duyuyor? Eğer karşı çıkılan sendikalar yasasıysa, esnek üretim saldırısıysa, işçilerin sendikalaşma ve direnişe çıkma nedenleri bunlardır. O halde BMİS sözkonusu fabrikalarda bu uygulamalara karşı neden mücadele etmez? 

Her bir direnişin sendikalaşma hakkını kazanıp kazanamamasmdan bağımsız olarak, ortaya çıkacak sonucun nasıl bir süreci açığa çıkardığı önemlidir. 
BMİS 'in şimdiye kadarki yasalcı, beklemeci ve fiilimeşru mücadeleden uzak anlayışıyla bakarsak, bu işyerlerinde belki toplusözleşme imzalanabilecektir. 
Oysa sınıf mücadelesi, dolayısıyla da örgütlenme mücadelesi bir dizi farklı yönleriyle bir bütündür. 
Sendikanın fabrikaya girmesi, toplusözleşmenin iyi bir biçimde imzalanması, her bir işçinin bu süreçlerde kazanacakları bilinç ve mücadele deneyimleri, öncelikle de bir sınıfın parçası olarak güçlerinin farkına varmaları, özgüven kazanmaları vb. Bunların hiçbiri birbirinden koparılabilecek süreçler değildir. 
Birinde yaşanan zayıflık dolaysız bir biçimde diğerini etkilemekte, toplam süreç baştan sakatlamaktadır. 

Somutta sendikanın tutumu ve pratiği bu alanların tümünde son derece sığdır. Diğerlerine nazaran hakkını alma ve örgütlülüğünü koruma planında daha kararlı olan Has Alüminyum işçileri, bunu sendikanın çabasıyla değil kendi emekleriyle sağlayabilmişlerdir. 



Direnişin sendika tarafından açık bir biçimde istenmediği Mito için de durum özünde aynıdır. 

Gelinen yerde ise direnişlerin sınıf hareketinin toplamı adına ve özellikle de bulundukları yerellikler payına bırakacağı deneyim son derece önemlidir. 
Deneyimden kastedilen sadece sendikanın fabrikalara sokulması değildir kuşkusuz. Bu anlamda sonuçsuz kalmış ancak moral ve deneyim planında hala örnek verilebilecek Swiscard deneyimi hala belleklerdedir. 
Ya da daha yakın bir dönemde işten atılan ve sendikanın tasfiyesine karşı aylarca direnen Aymasan işçilerinin direnişi hala kayda değer örnekler olarak önümüzde durmaktadır. 

BMİS 'in bugüne kadar aldığı tutumlar, sergilediği pratik süren direnişler payına hiç de umut verici görünmüyor. Sendikal arayış içine giren sınıf bölükleri içinse tablo daha da iç karartıcıdır. BMİS devam eden direnişlerin bugüne kadarki sürecinde sürekli işçilerin geri yanlarına seslenmiş, işçilerin her eylem önerisini işten atılma ihtimalini öne sürerek ve sorumluluk almayarak geri çevirmiştir. Bu tutumuyla, işçilerde kırılması gereken korkuları daha belirgin hale getirmiştir. Oysa sınıfın her türlü eylemli sürecinde olduğu gibi sendikal örgütlenme süreçleri de işçilerin bilincini geliştireceği, mücadelesinin önünü açabileceği, sınırlarını zorlayabileceği, özgüven kazanabileceği ve bir sınıf kimliği oluşturabileceği imkanlardır. Sendika şu ana kadar bu imkanları göz göre göre heba etmiştir. 

Diğer yandan BMİS kendi payına övgüye konu ettiği tabanın söz ve karar hakkını da çiğnemiştir. 
Sendikasının sembollerini direniş çadırına taşımak, direnişlerinin sesini diğer sınıf kardeşlerine duyurmak ve süreç içerisinde patronların sendika hakkını engellemeye yönelik tutumuna karşı bir tutum geliştirmek isteyen işçilerin önerilerini dinlenmemiş ya da işçilerin geri yanlarına seslenerek hayata geçmesini engellenmiştir. 

Sonuç olarak BMİS'in mevcut tablosunun sendikal hareketin toplam tablosundan ayrı yerde durduğunu iddia edenlerin aksine pratikte farklı değildir. Görülen tabloda bürokratizm, yasalcı ve uzlaşmacı, tabanın istemlerini karşılamaktan uzak icazetçi bir sendikal anlayışın BMİS 'i de esir aldığı açıktır. Dolu dolu iç etkinlik programları çıkarmanın, işçi sınıfının enternasyonal birliğini sağlamak adına Avrupa'da bulunan diğer metal işçileri sendikalarıyla temasa geçmenin ve onların etkinliklerine katılmanın, düzenli sendikal yayınlar çıkarmanın, hatta Çelebi 'nin dönem dönem ayyuka çıkan sermaye işbirlikçisi tutumlarını reddeden açıklamalar yapmanın, diğer sendikalarla kıyaslandığında kendi içinde bir anlamı bulunmuyor. 

Zira bu yapılanlar, metal işçilerinin sendikal hak ve özgürlüklerini kazanma ve sınıf sendikacılığı yapma pratik çabalarıyla birleşmiyorsa bir anlam ifade etmiyor. Sınıf sendikacılığı anlayışını BMİS içindeki bir grup insanın değil toplamında BMİS'in anlayışı haline getirme mücadelesi vermeyenler, idealist sendikacılık anlayışından bir adım öteye gidemezler. 

Dolayısıyla da militan bir sınıf hareketi yaratma çabası içinde olanların eleştiri oklarından da kurtulamazlar. 

Anadolu Yakasından metal işçileri 
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BMİS sendikal hak ihlallerine karşı 

forum gerçekleştirdi 



24 Mayıs Çarşamba günü DİSK Birleşik Matal-İş 
Sendikası tarafından Dedeman Oteli'nde "AB sürecinde sendikal hak ihlalleri ve çözüm önerileri" başlıklı bir forum düzenlendi. Foruma DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, DİSK'e bağlı çeşitli sendikaların yöneticileri, uluslararası işçi sendikalarından temsilciler, iş müfettişleri, akademisyenler, ILO Türkiye temsilcisi, son süreçte sendikal nedenle işçi çıkartılan işyerlerinden birer işçi temsilcisi ve MESS temsilcisi katıldı. Çalışma Bakanlığı temsilcisi ise çağrılı olduğu halde foruma katılmadı. 

Forum "Ne istiyoruz!" başlıklı bir sinevizyon gösteriminin ardından Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu'nun açılış konuşması ile başladı. 
Serdaroğlu konuşmasında sendikal hak ihlallerine ve gündemdeki yeni sendikalar yasa tasarısına değindikten sonra mevcut yasalar üzerinden sendikanın talep ettiği düzenlemeleri aktardı. 

Sendikal hak ihlallerinin asıl muhatabı olan işçiler foruma ancak her işyerinden birer temsilci ile katılırken, işçilerin konuşmaları da kendi işyerlerindeki süreçlerin anlatımları ile sınırlı tutuldu. 
Tüm anlatımlarda patronların sendikal örgütlenmeye karşı nasıl azgınca saldırdıkları en yalın şekliyle gözler önüne serildi. Sendikanın da istatistikler üzerinden ifade ettiği üzere, son dönemde örgütlenen işçilerin %23'ü sendikal nedenlerle işten atıldı. Bunun dışında zorla istifalar, sendika değiştirme çabaları, işyerini kapatma tehditleri de örgütlenen işçilerin karşı karşıya kaldığı saldırılar arasında idi. Örneğin Çolakoğlu'nda patronun baskısı ile zorla sendika değiştirilirken, Niğde Ditaş'ta örgütlenmenin üzerinden 7 yıl geçmesine karşın halen toplusözleşme yapılamadığı işçiler tarafından aktarıldı. MİTO'dan katılan işçi daha fazla maddi ve manevi destek beklediklerini ifade ederken, Kalibre Boru işçisi yurtiçinde sendikal dayanışmanın eksikliğinden bahsetti. Has Alüminyum 'dan katılan işçinin sendika yöneticilerine ilettiği basın açıklamaları önerileri ise yanıtsız kaldı. Diğer işyerlerinden katılan işçiler de işyerlerinde yaşanan süreçleri aktardılar. 

Forum ağırlıklı olarak sendikal hak ihlallerine karşı uluslararası temaslar düzeyinde yapılabilecekler üzerinden şekillendi. Bu konuda yapılan girişimler aktarıldı. Bosal Mimaysan üzerinden aktarılan girişimler ise diğer girişimlerden daha ayrı bir yerde duruyor ve uluslararası dayanışma açısından örnek teşkil ediyordu. İşten çıkarmaların ve istifa tehditlerinin ardından haberin yurtdışına ulaşması ile birlikte buradaki ilgili sendika tarafından yurtdışındaki işletme patronu ile yapılan görüşmelerde aynı firmaya bağlı bulunan Belçika, İspanya ve Fransa'daki fabrikalarda da greve çıkılacağı tehdidi kullanılarak Türkiye'deki saldırı girişimlerine engel olunduğu, grevin en etkili koz olarak sona saklanması ancak sürekli olarak bir tehdit unsuru olarak gösterilmesi gerektiği ifade edildi. 

Sosyal taraflar ve AB sürecinin ihlallere karşı etkileri de tartışmaların bir diğer boyutu idi. ILO temsilcisi Gülay Aslantepe bir yandan "İşverenlerin sendikaya şaşı baktığını", bu durumun demokrasi ile alakalı olmadığını, çok uluslu şirketlerde de benzer durumların yaşandığını ifade ederken, bir yandan da sosyal ortaklar arasında denge sağlanması gerektiğini söyledi. MESS temsilcisinin sendikalaşmanın yanında oldukları iddiası ise diğer katılımcıların tersi yönde 




örnekleri ile yanıtlandı. 

Katılımcıların birçoğu tarafından AB'nin ekonomik bir birlik olduğu ifade edilirken, buradan çözüm beklemenin doğru olmadığı, ancak yine de belli yasal düzenlemelere olanak sağlayabileceği ifade edildi. 

Yrd. Doç. Dr. Özgür Müftüoğlu ise AB üyesi ülkelerde de ciddi hak ihlalleri yaşandığını, sosyal diyalogdan ve yasalardan bir şey beklememek gerektiğini vurguladı. Konu için önemli olanın güç dengeleri olduğunu, sosyal diyalogun ancak saldırıları meşrulaştırmayı ifade ettiğini ve mücadele etmeden hiçbir şey kazanılamayacağını vurguladı. 

Bir başka akademisyen Prof. Metin Kutal da sorunun yasal bir sorun olmadığını, çözümün yasalardan beklenildiği koşullarda siyasal iktidarın güdümüne girileceğini, olaya siyasal iktidarların lütufları şeklinde yaklaşmamak gerektiğini söyledi. 
Sendikacılığın olumsuz koşulları açısından ise; teknolojik devrimin yarattığı yeni çalışma yöntemlerini, sınıf bilincinin zayıflığını, kayıtdışı ve alt işveren çalışmasını, hukuki engelleri vurgularken, sendikaların siyasal faaliyette bulunması ve sendika içi demokrasiyi geliştirmesi, toplu pazarlık sendikacılığı yapmak yerine yüzünü üyelerine dönmesi gerektiğini ifade etti. 

Birleşik Metal-İş Genel Merkez yöneticilerinden Özkan Atar ise patronların DİSK'e yönelik tepki karşısında '80 öncesinde yapılanlardan daha azının hayata geçirildiğini, bugün o dönem yapılanların iki katının yapılması gerektiğini ifade etti. 

Kanaltürk'ten TGS temsilcisi ise sendikal mücadelenin anti-emperyalist mücadelenin bir parçası olduğunu söylerken, bir sermaye birliği olarak AB 'de de hakların tasfiye edildiğini ve bunun Türkiye'ye katlanarak yansıdığını söyledi. Bunun ise sadece ücret sendikacılığı ile yol alınamayacağının kanıtı olduğunu ifade etti. Halil Nebiler ise sermaye medyasının işçi ve emekçilere doğal olarak yer vermeyeceğini, emekçi sınıfların kendi medyalarını yaratmaları gerektiğini söyledi. 

Forum boyunca uluslararası sendikal dayanışmanın ötesinde ihlallere karşı yapılabilecekler üzerine nerede ise hiçbir öneri gelmedi, söylenenler genel bir mücadele çağrısı ile sınırlı kaldı. Bunda ihlallerin ilk elden muhatapları olan işçilerin foruma ancak temsilci düzeyinde dahil edilmesi ve mücadele deneyimlerinin 



Forum boyunca uluslararası sendikal dayanışmanın ötesinde ihlallere karşı yapılabilecekler üzerine nerede ise hiçbir öneri gelmedi, söylenenler genel bir mücadele çağrısı ile sınırlı kaldı, 

AB süreci ve sosyal diyalog açısından daha önceki dönemlerde ifade edilenlerden farklı şeyler ifade edilse de, forumda sendikal hak ihlallerine karşı mücadele ağırlıklı olarak uluslararası sendikal dayanışma ile sınırlı kaldı. 

yeterince aktarılamaması önemli bir etken oldu. 

Sosyal taraflar ile ilgili olarak en dikkat çekici konuşma ise DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi tarafından yapıldı. Çelebi hem forum sırasındaki konuşmasında, hem de kapanış konuşmasında bugüne kadar sosyal diyaloga verdikleri önemi vurgularken, buradan beklediklerini alamadıklarını, güvendiklerini ancak aldatıldıklarını söyledi. Bundan sonra AB Karma İstişare Konseyi, ESK ve ILO gibi diyalog mekanizmalarında yeralmayı düşünmediklerini, kendi güçlerini kullanacaklarını ifade etti. Geçmiş dönemlerde elde edilen kazanımlarda DİSK' in mücadelesinin önemini vurgularken, bundan sonrasında mücadeleyi sınıfsal perspektifle yürüteceklerini ve bedel ödemeye hazır olduklarına dair söyledikleri ise DİSK'in mevcut yapısı ile kıyaslayınca anlamsızlaşıyordu. 

AB süreci ve sosyal diyalog açısından daha önceki dönemlerde ifade edilenlerden farklı şeyler ifade edilse de, forumda sendikal hak ihlallerine karşı mücadele ağırlıklı olarak uluslararası sendikal dayanışma ile sınırlı kaldı. 

Devrimci sınıf mücadelesi üzerine yapılan kısmi vurgulara karşın forum açısından bir diğer tezatlık ise Rosa Luxemburg'un katili SPD'nin önderlerinden Frederich Ebert adına kurulan bir derneğin BMİS ile birlikte forumun örgütleyicisi olması idi. 
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THY'nin yağmalanmasına "halka arz" kılıfı 



Özelleştirme saldırısı gökyüzünde de sürüyor. 
Türk Hava Yolları' nm özelleştirilmesi için bugüne kadar çeşitli yollar deneyen sermaye sonunda "halka arz" yönteminde karar kılmıştı. Bu arada THY şekilden şekle sokulmuş, yutulması için kolay lokmalara ayrılmıştı. Bugüne kadar THY hisseleri üzerinden iki kez "halka arz" gerçekleştirildi. 
THY'nin hisselerinin yaklaşık yüzde 25 'i satıldı. 

Şimdi üçüncü "halka arz" saldırısı başladı. 
Özelleştirme İdaresi 'nden yapılan açıkamaya göre, yine THY hisselerinin yüzde 25 'inin satışı planlanıyor. Satış tamamlandığında kamunun THY'deki payı 50. 18 'e düşecek. 

Satış öncesinde değişik Avrupa kentlerinde tanıtımlar yapılarak THY yağmasından pay kapmanın ne kârlı bir iş olacağı anlatıldı. Uluslararası 
sermayedarlar yağmadan pay kapmaya çağırıldı. 16 
Mayıs 'tan itibaren ise talep toplama aşamasına geçildi. 16-18 Mayıs tarihleri arasında talepler toplandı. Sonraki günlerde satışların kimlere yapılacağına karar verilecek ve 25 Mayıs'tan itibaren de bu hisseler borsada işlem görmeye başlayacak. 

Sermayenin bildik yalanı: 
"Satılınca THY'nin verimliliği artacak" 

Üçüncü halka arz konusunda açıklama yapan Özelleştirme İdaresi Başkanı Metin Kilci, "THY, ülkemizin gurur kaynağı milli havayolu şirketimizdir. 
THY'nin statüsü yükselmiştir. Bundan böyle de gelişimini devam ettirmek ve daha yükseklere, daha uzaklara ulaşmak için aynı azim ve çabayı gösterecektir" diye konuştu. Kilci konuşmasında yeniden yapılanma ve özelleştirme sayesinde THY'nin daha verimli çalışacağını, bu sayede de rekabet şansının artacağını, daha kârlı bir kuruluş haline geleceğini ifade etti. THY'ye bağlı teknik birimlerin ayrı bir şirket haline getirilmesini de gene "havacılık sektöründe yaşanan gelişmeler" ile "rekabef'in gereği olarak açıkladı. 

Aynı konuda bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Temel Kotil ise THY'nin son yıllarda nereden nereye geldiğine dair bir tablo sundu. Kotil, 
1987 ile 2005 yılları arasında yüzde 10'un üzerinde 
büyüme gösteren Türkiye hava trafiğinde, 2005 yılı sonunda toplam yolcu sayısının 54,5 milyona yükseldiğini, yeni havayolu şirketlerinin de katılmasıyla taşman toplam yolcu sayısının 2003 'ten itibaren yüzde 59 arttığını kaydetti. 

Temel Kotil açıklamasında övünerek şunları söylüyor: "Yolcu trafiğinde önemli gelişmeler gösterdik. 2003-2004-2005 'i 10, 12 ve 14 milyon yolcu ile kapattık, bu yılı da 18 milyonla kapatmayı hedefliyoruz. Bu yüksek artışın nedeni öncelikle Türk ekonomisinin çok iyi gitmesi, ikincisi de Türkiye-AB görüşmelerinin ulaştığı nokta..." Fakat iki dakika sonra, tüm bu gelişmelerin yaşandığı dönem boyunca THY'nin personel sayısında artış bir yana azalma olduğunu, personel başına düşen yolcu sayısının büyük oranda arttığını dile getirerek, bütün bu başarının THY çalışanlarının daha çok ezilmesi ve sömürülmesi sayesinde başarıldığını da itiraf ediyor. 

Hava-lş'ten "yağmaya ortak olma, hisse alma" çağrısı 

THY'de örgütlü olan Hava-İş Sendikası bir süredir "halka arz" saldırısının gerçek yüzünü anlatmak ve bu yağmaya engel olmak adına 



çalışmalar yürütüyor. 

Sendika bugüne kadar THY'nin halka arzıyla ilgili çeşitli açıklamalar yaptı, davalar açtı. Sendika son olarak 1 8 Mayıs günü üçüncü halka arz kararının yürütmesinin durdurulması amacıyla yeni bir dava daha açtığını bildirdi. 21 Mayıs tarihinde de "yağmaya ortak olma, hisse alma" başlığıyla bazı gazetelere ilan verdi. 

Sendikanın bütün bu çabalarının elbette bir anlamı var. Fakat yeterli olduğunu söylemek mümkün değil. 
Türk Hava Yolları 'nda da, özelleştirme saldırısının hedefindeki diğer kuruluşlarda da yağmanın önüne geçebilecek tek güç işçi ve emekçilerin birleşik militan mücadelesidir. Bu gücü harekete geçirmek için sendika yönetimlerinin üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirdiğini söylemek ise 



mümkün değildir. Sendikaların mücadelesi açılan davalardan, yapılan açıklamalardan ve ilanlardan ibaret kaldığı sürece, bu yağmanın önüne geçilemeyeceği ortadadır. 



* İkinci halka arzda THY'nin % 23 oranındaki hissesi satıldı. Bunun içinden % 15 THY hissesi yabancı yatırımcılara satıldı. Yerli bireysel yatırımcılardan satışa çıkarılan hisselerin tümünü alabilecek kadar ön talep geldiği halde, toplam satışın % 65'i 110 yabancı yatmmcıya, yalnız % 35130. 000'e yakın yerli yatırımcıya yapıldı. Bu "halka arz" sonucunda, THY'nin yedi kişilik Yönetim Kurulu 'nun bir üyesini yabancı yatırımcı belirleyebilir duruma geldi. 



Ümraniye İşçi Platformu "sendikal örgütlenme" çalışması başlattı! 



1 Mayıs 'ı örgütlenme çalışması 
ile karşılayan Ümraniye İşçi 
Platformu 1 Mayıs 'm ardından bu çalışmasını alanda özgülleştirerek bir sendikal örgütlenme çalışması başlattı. İşçi sınıfının yığınsal örgütlenmeleri olan sendikaların sürekli zayıfladığı, sermaye sınıfına hizmet eden bir konuma evrildiği günümüzde sendikal örgütlenmeyi devrimci sınıf bakış açısı ile gerçekleştirmek üzere bu çalışmayı başlatan Platform ilk olarak "Niçin sendikalı olmalıyız, nasıl yapmalıyız?" başlıklı bir toplantı yaptı. 

21 Mayıs günü OSİM-DER'de 
gerçekleştirilen toplantıda sendikal örgütlenme üzerine canlı tartışmalar yaşandı. Platform çalışanı iki işçinin yaptığı sunumlar içerisinde öncelikle sendikal örgütlenmeden ne anlaşılması gerektiği, bugün hakim olan, üye olunca herşeyin bittiği anlayışının yanlışlığı vurgulandı. Ücretler, çalışma saatleri ve diğer ekonomik-demokratik talepler için sendikalı olmanın yanısıra, karşımızda örgütlü bir sınıf olarak duran burjuvaziye karşı bir sınıf olduğumuz için örgütlenmemiz, sendikalı olmamız gerektiği vurgulandı. Sendikal çalışmayı "sınıfa karşı sınıf" tutumu ile yürütmenin, işçiler arasında sınıf bilincinin güçlenmesinin öneminin altı çizilirken, bu olmadığı koşullarda sendikaların bugün olduğu gibi bürokratların ihanetçi çizgilerine terkedilmiş olacağı ifade edildi. Bu durumun ise işçiler arasında sendikalara ve dahası sendikal örgütlenmeye karşı güvensizliği beslediği belirtildi. 

Sendikal örgütlenme çalışması yürütülürken dikkat edilmesi gereken noktalar ise şöyle özetlendi: 

* Patronlara ve sendika bürokrasisine karşı gizlilik, 

* Ayakları bölüm, vardiya, bantlara dayanan güçlü ve kenetlenmiş bir komite, 

* Örgütlenme sürecinde yaşanabilecek her türlü saldırıya karşı güçlü bir hazırlık ve tüm işçilerde bu yönlü bir bilinç açıklığı sağlaması, 

* Örgütlenmenin başarıya ulaşacağı 




konusunda "ya başaracağız, ya da fabrikanın kapısına kilit vurulur!" olarak ifade edilebilecek bir kararlılık, 

* İlk andan itibaren çalışmaya destek veren tüm işçilerin katkıları ile oluşturulacak bir örgütlenme komitesi ve direniş fonu, 

* Güçlü bir eğitim süreci. 

Toplantıya katılan tüm işçiler aktif bir şekilde tartışmalarda yer alırken, verilen güncel örnekler tartışmaları canlı kılan bir diğer etkendi. Tüm toplantı boyunca döne döne vurgulanan konu sendikaların işçilerin öz örgütlenmesi olduğu, bunun ise ancak güçlü bir taban örgütlülüğü ve "sınıfa karşı sınıf!" tutumu ile hayat bulacağı oldu. Bu çerçevede 25 Haziran günü "sınıfa karşı sınıf!" şiarı ile gerçekleştirilecek olan İstanbul İşçi Kurultayı da gündemleri ile birlikte tartışılan bir diğer başlık oldu. Kurultayın hedefleri ile Ümraniye İşçi Platformu'nun da kurultaya "Sendikal bürokrasi ve devrimci sınıf sendikacılığı" üzerine bir tebliğ sunacağı ve bu çerçevede yaptığı hazırlıklar aktarıldı. 

"Niçin sendikalı olmalıyız, nasıl yapmalıyız?" 
gündemi ile başlayan çalışmanın tüm yaz boyunca devam edeceği, tek tek fabrikalarda yürütülecek olan sendikal örgütlenme çalışmalarının yanısıra kurultayın ardından sendikal örgütlenmenin önündeki engellere karşı bir çalışma sürdürüleceği ifade edilerek toplantı bitirildi. 

Kızıl Bayrak/Ümraniye 



20 • Kızıl Bayrak 



Bürokratlar defolsun, sendikalar bizimdir! 
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Serna-Seral grevi 250. gününde sona erdi... 



"Genel Merkez bizi sahipsiz bıraktı" 



Anadolu Yakası 'nda Bostancı Köprüsü yakınlarında faaliyet gösteren Serna-Seral Tekstil işçileri geçtiğimiz yıl Türk-İş 'e bağlı Teksif Sendikası 'nda örgütlendiler. Patronla toplu sözleşmenin tıkanması sonucu yaklaşık 8 ay önce greve çıktılar işçilerin greve çıkmasının ardından Serna-Seral patronu da lokavt ilan etti. 
8 ay boyunca sürdürülen grev geçtiğimiz gün 
sağlanan anlaşma sonucu sona erdi. Yapılan anlaşmaya göre, işçilere brüt ücret üzerinden 7 taksit halinde tazminatları ödenecek, 1 ay ücretli izinli sayılacaklar, içeride ödenmeyen ücretlerini alacaklar, patron aynı işi devam ettirdiği koşullarda ilk olarak 
71 işçiyi geri alacak. Grev süreci üzerine bir Serna- 
Seral işçisi ile konuştuk... 

- 250 günün sonunda greviniz sona erdi. Nasıl bir anlaşma sağlandı? 

Serna-Seral işçisi: Patron "sendikadan istifa edin gelin çalışalım. Ben sendikalı çalışmak istemiyorum. 
Sendikayı bırakın maaşınızı 1 milyar yapacağım" diyordu. Ama biz "az olsun kağıt üzerinde herşeyimiz belli olsun" dedik. Ama bu şekilde kabul etmedi. 
Bütün haklar 7 taksitle alınacak şekilde anlaşmaya varıldı. 

Patron baştan itibaren sendikalı çalıştırmak istemiyordu. Sendika da bunu biliyordu. Ama sendika geri davrandı. Onlar işverenin yanında, işçilerin değil. 
Birkaç tane namuslu sendikacı var. Onları da bitirmeye çalışıyorlar. Patronun her usulsüzlüğü meydana çıkacaktı. Kayıtdışı çalıştırması, sahteciliği meydana çıkacaktı. Bu yüzden sendikalı çalıştırmak istemiyordu. Bize bu sektörde iş yapmayacağını söyledi. Anlaşma sonucu işe geri dönüş yapamadık. 
Eğer işe başlarsa, önce çıkarılan bu 71 işçiyi alacağı teminatını verdi. 

- Bugüne kadar geçmiş görüşmelerde patronun teklif ne idi? 

- Patron, "bana bir rakam söyleyin ona göre yaklaşayım" diyordu. Biz de komite ve tüm arkadaşlar olarak bir anlaşma yaptık. İşe dönüş olsun diye diğer haklarımızı kıstık. Ama kabul etmezse, ilk sözleşmeyi sonuna kadar sürdürme kararı aldık. Bu sözleşmeyi patron istemedi, kabul etmedi. İşe dönemedik. 

- Sendikanın tavrı ne oldu? 

- Bir kere geldi. Bizim zorlamamızla utanarak geldiler. Gazetelerden, basından "gelmiyor" diyerek baskı uyguladık. Teksifin hiçbir şubesinin bir tek yetkilisi gelmedi. Kaç tane firmada çalışan sendikalı işçileri var. Teksif bu insanları toplayıp getirseydi. Sol gruplar, dergiler, gazeteler ve belli sendikalardan, partilerden gelen oldu. EMEP, İP, kitle örgütlerinden, Genel-İş Kadıköy Şubesi, Tezkoop-İş Bostancı şubelerinden allah razı olsun, sağolsunlar, varolsunlar. 
Bize destek oldular, ziyaret ettiler. Genel-İş hem yakacak, hem yiyecek olarak büyük yardımda bulundu. Elinden geleni yaptı. Bakırköy Şubemiz'den hiçbir sıkıntımız yok. 

Ama Teksif Genel Merkez, Türk-İş Genel Merkez sorunlarımızla ilgilenmedi. Grevci işçilere ayrılan fondan hiçbir yardım gelmedi. Sadece 225 milyonluk ödeneklerden başka bir şey görmedik. Burada kirada olan, buraya gelip gitmek için yol parası verenler vardı. Ev kiraları ateş pahası. Çoluk çocuk bakanlar var. Bunla neyi, ne kadar karşıladılar? Hem maddi, hem manevi bir şey görmedik. Sadece Ankara'dan Sağlık-İş, Haber-İş, Eğitim- S en 'den bir sefer yardım geldi. Teksif Genel Merkez ve Türk-İş Genel Merkez bizim için 1 'er lira toplasaydı çok daha farklı olurdu. 



SEI 




Grevimizi 1 yıl daha sürdürürdük. Sadece Ankara'dan bir kere sözleşmeyi imzalamak için buraya geldiler. 
Bir an önce bitsin, ödenek yükü kalksın diye yaptılar bunu da zaten. Hiçbir selam, ziyaret, hatır sorma bile yok. 

Bir dayanışma gecesi düzenledik. Teksif, Türk-İş genel merkezlerine davetiye gönderdik. Bırakın gelmeyi, bir katkıda bile bulunmadılar. İşte en çok üzüldüğümüz, kırıldığımız o oldu. Anladık ki Genel Merkez bizi sahipsiz bıraktı. Tek başımıza kaldık. 
Patrona koz verdiler. Başka yere gidip gel örgütlen dediği zaman işçi geriye bakacak "Genel Merkez ne yapmış" diyecek. Yeniden örgütlü mücadele yapacaksa maddi manevi destek yapmalı. İnsanlar örgütlensin, sendikaya gelsin! 

- Yapılan anlaşmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Tarihe geçecek, meyvalarmı Anadolu işçilerinin 

yiyeceği bir direniş olacaktı. Üzüntümüz büyük. 
Başarılı bir direniş gerçekleştirdik. İşe dönüş olmadı. 
Fakat başarısızlık diyenler yanılır. Anadolu'yu bırak, Almanyalar'da, Fransalar'da olsun medyadan manşet oldu. Amerika, Fransa, Hollanda'dan sendikalar, işçiler hem maddi, hem manevi destek verdiler. 
Tekstilin ölü zamanları. Mücadele edecek insanların grev yapması zor. Farklı sektörde grev yapmak kolaydır. Bu sektörde zordur. Ama biz yaptık. Tek zor gelen tazminatlarımızın 7 taksit üzerinden ödenmesi ve burada çalışamamak. 71 kişi başladık, 
71 kişi bitirdik. Bize destek veren herkesten allah 
razı olsun. Dayanma gücümüz kalmadı. 3 aydır gazetelerden tutun da diğer kitle örgütlerinden kimse ziyarete gelmedi. Çay ve şeker paramızı kendi cebimizden verdik. Bu da bizi kırdı. 71 'in 35 'i bayandır. Bayanla grev yapmak her yiğidin harcı değildir. Onlar da her görevlerini yerine getirdiler. 
Ama zor oldu. Erkeklerle birlikte nöbet tuttular. 
Herşeyi en iyi şekilde yaptılar. 

- Grevinizin sona ermesi ile ilgili neler 



hissediyorsunuz? 

Ben 14 yıldır çalıştım. Hep arka planda kaldık. Biz örgütlülük bilmiyorduk. Birlikten kuvvet olduğunu gördük. Buradan çıkıp başka fabrikalara gireceğiz. 
İster istemez bir haksızlık gördüğümüzde oradaki genç insanlara birliği, beraberliği anlatacağız. Biz onları canlı yaşadık. Zam zamanı patron işçi çıkartıyordu. 
Hiç kimse ses çıkarmadı. O diyordu beni çıkaracak, diğeri diyordu beni çıkaracak. Ama birlik beraberlik olunca bunları atlattık, birbirimize güvenmeyi öğrendik. Bu kadar şey yaşadık. Sendikalı olunca düşünüp bakıyorsun, Genel Merkez 'in tavrını düşününce endişeleniyorsun. Sendikalı olmaktan tek rahatsızlığımız bu. Sendikacı dediğin zaman Bakırköy Şubesi 'nin Başkanı Çetin Yelken gibi insanlar olsun. 
Onun gibi insanların yanında sendikalı olunur, başarılı olunur. Maalesef çok az insan var böyle. 

Grevimiz boyunca bize destek olan herkese teşekkür ederim. 

Kızıl Bayrak/Ümraniye 

Dünya Deri'de direniş sona erdi 

2005 Aralık ayından itibaren Tuzla Organize 
Deri Sanayi 'nde Cevahir Deri işçileriyle birlikte direnişte olan Dünya Deri işçilerinin eylemi geçtiğimiz hafta Dünya Deri patronu ve Tuzla Deri-İş Sendikası arasında imzalanan protokolle sona erdi. 

İmzalanan protokole göre, eğer Dünya Deri tekrar açılırsa, patron atılan işçileri tekrar işe alacak. Tazminatlarını alan işçiler, fabrika tekrar açılmadığı koşullarda patron tarafından başka bir fabrikaya yerleştirilecekleri sözünü aldılar. 

Kızıl Bayrak/Kartal 
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Herkese iş güvencesi! 
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MENSA işçileriyle konuştuk... 



"İşimizi istiyoruz!" 



- Sürecinizi kısaca anlatır mısınız? 

1. işçi: MENSA'da yaşadığımız süreç, mahkemelerde de 
Yargıtay'da da bilinen olaylar. 
MENSA patronunun ne kadar haksız olduğu, işçileri ne kadar mağdur ettiği, evlerine ekmek götüremeyecek noktaya getirdiği ortada. Bundan dolayı kaç kez patronu sendikamız aracılığı ile uyardık. Ama bir türlü anlamadılar. 

İki sendikanın mahkemelik olmasından yararlanan patron ücretlerimizi ve sosyal haklarımız yine vermedi. Arkasından bir protokol yaptık. Buna herkesin imza atmasına rağmen patron bu protokole de uymadı. Bundan sonra ücretlerin düzenli ödeneceği vaatlerinde bulunan patron bu sözünde de durmadı. Bunun üzerine evine ekmek götüremeyecek, çocuğunu doyuramayacak duruma gelen işçiler iş bırakma eylemi yaptılar. 

Daha sonra sendikacı arkadaşlarımız işçilerle konuşup işbaşı yapılmasını söylediler. Bu arada patron tarafından yapılan yazılı açıklamada makinelerin başlarına dönülmediği takdirde yasal işlem yapılacağı tehdidi açıklandı. Biz de işe döndük. O gün 1,5 saat, ardından da 4 gün çalıştık. Araya Pazar günü girdi. 
Pazartesi günü fabrikaya geldiğimizde ise çıkışlarımızın verildiğini öğrendik. Fabrikanın önünde beklemeye başladık. Bu arada bize destek olmaya gelen arkadaşlarımızın da çıkışı verildi. Bu davranışın yasal bir dayanağı yok. Bizim tek istediğimiz işe geri dönebilmek. 93 arkadaşımız evine ekmek götüremiyor, biz bunu hak etmedik. 

2. işçi: Ücretlerin zamanında verilmemesi üzerine böyle bir süreç başladı. 

- İçeride kaç kişi çalışıyor, kaçı sendikalı? 

1. işçi: Bildiğim kadarıyla 700'e yakın sendikalı işçi var. Bunlardan 130 civarı Teksife üye. Ancak yetki DİSK'te olduğu için destekçi durumdalar. 

2. işçi: Toplam 700 işçi var. Bunlardan 500'ü DÎSK'e bağlı. 

- Sendikalı işçilerin direniş karşısındaki tutumu nedir? 

1. işçi: Biz de anlamış değiliz. Şu anda sendikanın içeride olmamasından dolayı adeta sıkıyönetim ilan edilmiş durumda. Tabiri caizse içeride adım atılmıyor. 
Tehdit ve şiddetle işçiler zorla çalıştırılıyor. 

2. işçi: Tek sorunumuz işe geri dönmek. Destek vermelerini bekleyeceğiz, ama şu an böyle bir durum yok. 

- Halen çalışan işçileri direnişe katmak için ne yapmak gerekir? 

1. işçi: Direnişi düşünerek bize destek vermeliler. 
Orada rahat çalışmak istiyorlarsa bize ve eylemlerimize destek vermeliler. Zaten işçi arkadaşlarımızla sürekli diyalog halindeyiz. 

2. işçi: Onlarla görüşmelerimiz sürüyor. Bize destek vermeleri lazım. 

- Sendikanın bu konudaki tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz ? 

1. işçi: Buradaki yönetimin tutumu işçilerden yana. 
İşçilerden biri dahi alınmazsa yönetim de işbaşı yapmayacağını söylüyor. 




2. işçi: Sendika destek veriyor. Perşembe günü Genel Başkan Süleyman Çelebi patronla bir görüşme yapacak. Sorunu Muharrem Kılıç çözemedi, bu nedenle genel başkan çözmeli. 

3. işçi: Genel Merkez'in Muharrem Kılıç'ı göndermesinin tek nedeni merkezin, Çelebi'nin bizden korkmasıdır. Yaptıkları pislikleri gelip temizlemek 



zorundalar. Eğer temizlemezlerse eylem takvimimiz var ve bunu sonuna kadar uygulayacağız. 

- Sizce direnişin güçlenmesi ve kazanımla sonuçlanması için grev silahı kullanılmalı mı? 

1. işçi: Bu bütün işçilerin oturup konuşması gereken bir konu. Tartışmalar sonucunda bu karar çıkabilir. Ancak işçiler arasında bölünmeler olduğunu söylemek gerekiyor. Sonuçta mevcut yönetimi devirmek isteyenler de var. Bu nedenle derinlemesine tartışılması lazım. 

2. işçi: Hakkımız varsa greve çıkabiliriz. Perşembe gününden sonra durum netleşecek. Somut bir karar çıkması gerekiyor, ondan sonra durum netleşir. 

- Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

1. işçi: Perşembe günü patronla bir görüşme var. 
Eğer görüşmeden sonra işe geri alınmazsak, işçilerle planladığımız dokuz maddelik bir eylem takvimi var. 
Bunu hayata geçireceğiz. 

2. işçi: Bir eylem takvimimiz var zaten. Ama sonrası Genel Merkez' e bağlı. 

Kızıl Bayrak/Adana 



SIDER-Girişimi çalışmalarından... 
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Kole degıl işçiyiz, orgutluysek güçlüyüz! 



SİDER-Girişim çalışanları olarak yaklaşık 3 aydır süren çalışmalarımız çerçevesinde 2 1 Mayıs günü bir işçi toplantısı 
gerçekleştirdik. 2 1 
Mayıs 'ta 

gerçekleştirdiğimiz toplantı öncesinde, toplantıya çağrı yapan yaklaşık bin adet el ilanını Yeşilova Sanayi 
Sitesi'nde dağıttık. 
Dağıtım sırasında işçilerden olumlu tepkiler aldık. Girdiğimiz atölyelerde çalışan her işçiye dernek girişimimizi anlatma imkanı bulduk. 

İlk anda patron baskısından dolayı geri duran işçiler, derneğin amacını anlatmaya başladığımızda, patron karşısında bizleri savunur konuma geçtiler. Bazı atölyelerde işçiler bizlere yemek ısmarlamak istediler. Birçok atölyede çay ikram edildi. Dağıtımı bitirip geri dönmek üzere yola koyulduğumuzda, birçok işçinin SİDER'i tartıştığını gördük. Bazı işçiler bu tür kurumlara karşı olan güvensizliğini ortaya koyduklarında bizim bir şey söylememize gerek kalmadan diğer işçiler onu ikna etmeye çalışıyordu. Birçok işçiyle tanıştık, onlara amacımızı anlattık ve derneği sahiplenmeleri konusuda söz aldık. 




21 Mayıs 'ta ki toplantı oldukça verimli 
tartışmalarla zenginleşti. Toplantı saat 14:00'de başladı. Metal işçileri, tekstil işçileri, matbaa işçileri, plastik ve petro-kimya işçilerinin katıldığı toplantıda sanayi işçilerinin genel sorunları tartışıldıktan sonra derneğin amacı ve işlevi, kira sorunu, yer sorunu ve maddi katkı sağlayacak araçlar (SİDER'i tanıtan çakmak ve kalem satışı) konuşuldu. 

SİDER çalışanları olarak en kısa zamanda yerimizi bulup, 18 Haziran 'da derneğin açılışını yapacağımızı duyurarak toplantıyı sonlandırdık. 

Yasasını örgütlü mücadelemiz! 

Sanayi İşçileri Derneği (SİPER) -Girişimi çalışanları/A dana 
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Sınıfa karşı sınıf! 
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"Bugün hakim sendikal anlayışa cepheden bayrak açılması gerekir" 

Sınıf hareketi çok yönlü sorunlarla boğuşurken toplanacak olan İstanbul îşçi Kurultayı bu sorunların tartışıldığı ve çözüm üretilmeye çalışılan bir platform olacak Gazetemiz kurultay ön süreci boyunca sorunların işlendiği, tartışıldığı bir mevzi işlevini görecek Bu çabanın bir parçası olarak bu sayıdan itibaren sınıf hareketinin mevcut sorunları üzerine değişik kişi ve kurumların görüşlerini yansıtmak için bir dizi röportaj yayınlayacağız. îlk röportajımızı kısa bir zaman önce Türk-îş Başkanlar Kurulu önünde gerçekleştirilen protesto eyleminin örgütleyeci sendikalardan biri olan Belediye-îş 2 No 'lu Şube Başkanı Hasan Gülüm ile yaptık... 



(...) 

- Türkiye'de sınıf hareketinin tıkanma noktaları ile sendikal hareketin tıkanma noktaları çok içice geçmiş durumda. Doğal olarak sınıf hareketi nerede tıkandı diye tartışmaya başladığımızda sendikal hareketin sorunları temelli bir yere oturuyor Sendikal hareketin kriz içinde olduğu, üst kademelerin tamamen bürokrasinin denetiminde olduğu söyleniyor Buna karşı oluşan tepki uzun zamandır İSSŞE, İEP gibi çıkışların ötesine geçemiyor Bu çalışmaların içinde bulunan bir sendikacı olarak söyler misiniz, bu çalışmalar neden kalıcı bir sonuç üretmedi? Sendikal hareketin bu kötü durumunu değiştiremedi? 

Önce bir şeyi doğru yorumlamak gerektiğine inanıyorum, ya da doğru derken açık ifade etmek gerekiyor. Bazen bir sorunun çözümünde ifadelerimizin net olmaması inanılmaz derecede tehlikeli oluyor. Tabii açık ifadeler de zaman zaman tehlikeli olabiliyor ama, eğer doğru olduğuna inanıyorsanız, koşullar bu noktada o an için uygun görünmese bile gelecek açısından bunları söyleyip arkasında durabilmelisiniz. Bu henüz yeterince yok. 

İkincisi, başka bir tıkanma noktası var. Türkiye'de gerçek sendikalı işçi sayısı 500 bin civarında. 
Konfederasyonların tam bir denetimi var. Örgütlü olan yerlerin hala büyük kısmı kamuda. Buralarda birçok insan emekliliğini bekliyor. Tablodan çıkışı sendikal hareketin içinden beklemek yanlış olur. Buradan bir çıkış örgütleniyorsa bu anlamlı olur. Ama hareket için sadece bir çekirdek yaratır. Gerisini sınıf mücadelesinin diğer kurumlarında aramak gerekir. 

Başka bir şey daha, sendikal hareketin örgütlenme tarzı ve biçimi değişmelidir. Bunun örgütleyicileri de değişmelidir. Yeni duruma ve değişen üretim biçimlerine ilişkin araçlar yaratmalıdırlar. Bu aralar konuşulan toplumsal sendikacılıktan bahsetmiyorum. Duruma uygun yaklaşımlar ve araçlar geliştirilmesini anlatıyorum. 

Bugün özelde örgütlenmenin, taşeronda örgütlenmenin önemi büyük. Tekstil çok önemli bir sektör, bunun dışında gıda var, parakende var. Sağlık var, hizmet işkolu var. 

Sınıf hareketi için sendikal hareketin gelişmesi gerekiyor. Biz eğer hala işçilere sendikal bir bilinç dahi taşıyamamış bir durumda isek, daha üst bilinç aşamalarına onları sıçratamayız. Bence bugün hepimizin işçilerin sendikalı olması için yoğun bir çaba göstermesi gerekiyor. 

Bu tabloda şöyle bir açmaz var, şimdi özelleştirme saldırısı, onun sonuçları, biraz da kamu güvencesinin ortadan kalkmış olması, taşeronlaştırmanın azgın sömürüye yolaçmış olması, 4857 sayılı yasa ile kölece çalışma şartlarının tek tek fabrikalara girmiş olması sınıfta bir arayış yaratıyor. îşçi bir şekliyle emeğini korumak istiyor. Ama sendikal bürokrasi bunları eziyor, yokediyor, boğuyor. Bir sürü örnek var. 

Kendi kurumlarını değiştirmek için herkes çaba göstermeli, kendi sendika merkezi ile karşı karşıya gelmeyi göze almalı. Bu olmadan hiçbir şey olmaz. 
Alternatifler oluşturmalı. Burada belirleyici olan açık ve net bir tutumun almabilmesidir. Bunun kısa vadeli sonuçlarından daha çok yaratacağı etki ve onun 




üzerinden yükselecek mücadeleyi esas alarak düşünmemiz lazım. Bugün sendikal harekette üçüncü bir yol yoktur, bugün hakim sendikal anlayışa cepheden bayrak açılması gerekir. Bugün ciddi bir sendikal muhalefet örgütlemenin koşulları mevcuttur, hakim sendikal anlayış aslen fazlasıyla zayıftır. Sermayenin arka bahçesi haline gelmiştir, yapabileceği şeyler sınırlıdır. Bazen size ait olup da sizden alman yerler vardır, onları mutlaka geri almanız gerekir. 

- Devrimci hareket ile sınıf hareketi ilişkisini nasıl görüyorsunuz? 

- Ben bir demokrat işçi olarak cevap vereyim; şimdi aslında sendikal hareketin bu noktada olması, sendikal hareketin içerisinde dağınıklığın olması, sendikal hareket içerisindeki ilericilerin, demokrat işçilerin, sendikacıların yanyana gelmemesi gibi bir durum varsa, çok doğal olarak buna paralel sınıf hareketinin toplamı içinde bu tablonunu olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla asıl olarak şöyle bir sonuç çıkarılabilir, aslında ilericiler ve devrimciler sınıf hareketiyle barışık değil ki onun içerisinde bulunan demokrat sendikacıların birlikte iş yapabilme, yanyana durabilme kültürü olsun. Onlar yanyana duramıyor ki bunun sınıf içerisindeki yansıması olsun. Bu her zaman olur. Şu veya bu çabaya rağmen bu bir gerçeklik, ben esas olarak başka bir yanı önemsiyorum. Ben hareketin içindeki öznelerin birbirlerine karşı açık olduklarına, birbirlerinin yüzüne eksikliklerini gerektiği gibi söylediklerine inanmıyorum. 
Eksiklikler karşılıklı olarak örtülmektedir. Bu durumun kendisi, sınıf hareketini geliştirmemekte, dahası gelişmesinin önünde de engel olmaktadır. Bir arkadaşım bana önemsediğim bir şey söylemişti; "bir devrimci işçi ile bir sağcı işçi tartışıyorsa ve devrimci işçi haksızsa biz ona sen haksızsın" diyebilmeliyiz, işte bunları yapabildiğimizde durumumuz biraz daha farklı olacak. 

Bir başka önemli nokta, devrimci hareketin sınıf hareketi ile bağlarının zayıf olduğu gerçeğidir. Bağlar açısından bir daralma yaşıyoruz, bunu hepimiz görebiliyoruz. Bunun nedeni asıl olarak tabii ki siyasal yaklaşımlar, sorunlara ilişkin çözümlerdeki taktiksel yaklaşımlardır. Birebir kim ne durumdadır söyleyebilecek durumda değilim tabii ki. Ben genel olarak konuşuyorum. İyi bir noktada olmadığımız açık. 
Bunun nedeni yaklaşımlardır, yönelimlerdir, meseleyi ele alma biçimleridir, doğru tarif etmemeleridir. Bunların toplamıdır. 

Olumlu yan ise son dönemde birçok unsurun bu sorunları tartışıyor olmasıdır. Bu sorunlar tartışılırken herkes bir miktar kendini de tartışmaktadır, bunun ilerisi için olumlu sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. 



- Mevcut tabloyu değiştirmek isteyen güçlerin ortak program etrafında biraraya gelmesi mümkün müdür, böyle bir program ihtiyaç mıdır? 

Bu ihtiyaçtır, dahası ben programlar olduğuna inanıyorum. Örneğin siz ve ben oturup bir program çıkarabiliriz, mesele bunu uygulayabilmekte, hayata geçirebilmekte. Birlikte iş yapabilme kültürü gelişirse bunu yapabiliriz tabii. Ama sorun burada, iç kaygılardan uzak duracağız, herşeyin merkezine kendimizi koymayacağız, sınıf hareketinin büyümesinde merkez olmamak gerekiyor, merkez ortaya konan politika olmalı. Sınıf hareketinin genel çıkarları esas alınır yaklaşımına herkes sadık kalmalı. 

- Aslında tüm söyledikleriniz bir tablo tanımlıyor ama toparlarsak sınıf hareketi bu mevcut durumdan nasıl çıkacaktır? 

Bazı şeyleri nasıl yapacağımızı düşünürken kendi dışımızdaki deneyimlere önem vermeliyiz. Dünyada önemli deneyimler var, şartlar farklı olsa da öz aynı. 
Geçen hafta bir ülkeye gittim, öyle şeyler anlatıldı ki sanki bizim ülke. Veya DDSP'nin sempozyumunda Malezya'dan bir konuşmacı vardı, aynı Türkiye diye düşündüm. Emperyalizmin dünya çapında yürüttüğü saldırı dalgası tek bir program. Sadece ülkelere göre biçimi değişiyor. Bunun için yürüteceğimiz mücadelenin özü aynı olmalıdır, açıkçası şartlara göre taktiğimiz değişebilir. Fransa'da öğrenciler ve işçiler hak gasplarına karşı ne yapılması gerektiğini göstermişlerdir. Şimdi bunun üzerine çok fazla düşünmeye gerek yoktur, bakarsınız ve yaparsınız. Mevcut durumdan hareket etmek gerekir. Teoriyi yaşanana uydurabilmeyi başarmak esas belirleyici olandır. Karşı karşıya kaldığımız saldırılar belli, buna karşı yapılması gerekenler belli, ortak bir mücadele örgütlemek gerekir. 

Pratikten yol almak gerekir. Bugün açısından çıkış yollarından bir tanesi mevcut sendikal harekete karşı cepheden bir tutumun geliştirilmesidir. Tavır almak gerekir, alınacak tavrı bulanıklaştıracak tutum ve davranışlardan uzak durmak gerekir. Tutum bulanıklaşırsa çıkış yolu da bulanıklasın Esas olan işçiler ile mücadeleyi örgütlemektir . 

Ortak iş yapmak adına ara duruşlara eğilim göstermek, ara çözümler aramak sorunların üzerini örtmektir. Herşey siyah-beyaz değildir ama temel konularda net olmak gerekir. Bazı çizgilerle araya net duvarlar örmek gereklidir. Örneğin işçi sınıfının tarihsel ve toplumsal rolünü kaybettiğini söyleyen anlayışlarla açıkça araya kaim duvarlar örmek gereklidir. Veya bugün emperyalizmin saldırısına karşı çıkışı sosyal forum çizgisinde arayanlarla araya setler çekmek gerekir. 
Yürünmesi gereken çizgiyi karartan anlayışlarla ayrışmak gerekir. Darlık, güçsüzlük eldeki mevzilerin tutulması gibi gerekçeler alınması gereken tutumları karartmamahdır. Yeri geldiğinde net bir duruş için bunlar göze alınmalıdır. 

- Son olarak ne söylemek istersiniz? 

- Yukarıda da söylediğim gibi son dönemde birçok anlayış bu sorunların aşılması için çaba göstermektedir. 
Kuşkusuz bu çabalar sahibine bir takım katkılar yapacaktır, ancak kimse mevcut tabloyu tek başına değiştiremez. Ortak mücadele mevzileri yaratılmalıdır, ben bunun için çaba gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. 
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Baskılar bizi yıldıramaz! 
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Yıldız Teknik Üniversitesi 'nde soruşturma terörü,.. 

"Baskılar devrimci faaliyetimizi engelleyemez!" 



YTÜ'de dönem başında "Newruz" 
bahanesiyle faşistler tarafından gerçekleştirilen provokasyonun ardından açılan soruşturmalara ceza yağdı. Henüz açıklanmayan cezalarla birlikte 20-25 civarında devrimci, demokrat öğrenciye 1 hafta ile 1 ay arasında değişen uzaklaştırma cezaları verildi. Önümüzdeki dönemin başını kapsayan cezaların yaygınlığı ve uzunluğu düşündürücüdür. Zira YTÜ'de uzunca bir süredir bu tarz toplu soruşturmalara uzaklaştırma cezası verilmiyordu. Üniversite yönetimi de bunu çeşitli ortamlarda "demokratik" yapısının bir kanıtı olarak sunabiliyordu. Ancak adı türlü yolsuzluklarla anılan yeni rektörün bu soruşturmalar vesilesiyle üniversiteye polis sokması, devrimci, demokrat öğrencileri gözaltına aldırtması "demokrasi" söyleminin gerçekte ne anlama geldiğini de gösteriyor. 




İÜSMALAR TUUKL 

"" MieSJTEjGRB 



Cezalarda dikkat çeken iki nokta var. Birincisi 
cezaların dönem başına denk getirilmesi ve böylece 6 
Kasım gibi önemli bir gündemin arifesinde muhalif öğrencilerin okuldan uzak tutulmak istenmesi. İkincisi ise cezaların açıklanmasının yıl sonuna denk getirilmesi. Bununla amaçlanan cezaların sessizlikle 



Ereğli Eğitim FakültesVnde faşist saldırı... 

Faşist saldırılara geçit yok! 

ZKÜ Ereğli Eğitim Fakültesi'nde 17 Mayıs günü faşistler, Ekim Gençliği okurlarına yönelik bir saldırı gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde kantinden çıkan iki okurumuza Ülkü Ocakları'ndan olduğu bilinen fakültenin öğrencisi bir grup faşist saldırıda bulundu. Saldırı sonrası faşistlerin okuldan sivil polislerin araçları ile ayrılması polis-sivil faşist işbirliğini açık bir şekilde göstermekteydi. 

Saldırı somut olarak Ekim Gençliği çalışmasını hedef almasına rağmen genel planda devrimci faaliyete ve devrimcilere yöneliktir. Saldırının Gençlik Kurultay ı'nın hemen sonrasında gerçekleştirilmiş olması ise tesadüf değildir. 
Kurultayın örgütlenme sürecinde Ereğli Eğitim Fakültesi'nde anlamlı bir faaliyet yürüttük. 
Faaliyetimiz geçmiş yılları aşan bir düzey yakaladı. 
Kurultayın yaklaşmasıyla beraber sivil polisler açıktan takip ederek bizlerin üzerinde baskı kurmaya çalıştı. Kurultay sonrasında ise yoldaşlarımız ve okurlarımız sivil polisler tarafından takip ve taciz edilmektedir. 

Karadeniz Ereğli bir taşra kentinin ilçesi. 
Devrimci faaliyet açısından belli darlıkları barındırıyor. Faaliyetimizin etkisi ise bu nesnel durumu zorladı. Sermaye iktidarı devrimci faaliyete tahammülsüzlüğünü bir kez daha gösterdi. 

Saldırı sonrasında fakültede bulunan siyasal gençlik grupları bir toplantı gerçekleştirdi. 
Toplantıda hafta boyunca fakültede olası bir saldırıya karşı birlik ve dayanışma içinde olunması kararı alındı. 

Buradan bir kez daha söylüyoruz; devrimci faaliyetimizi hiçbir güç engelleyemez. Baskılar bizi yıldıramaz. 

ZKÜ Ekim Gençliği 



karşılanmasını sağlamaktır. Soruşturmaların açıklanması için iki ay beklendi. 

Bu saldırılar devrimci faaliyete yöneliktir. Dönem başını Tepe Güvenlik ile açan, daha sonra toplantı yapılacak bahanesiyle fakülteleri kapattıran, ikinci dönemin başından itibaren faşist beslemelerini muhalif öğrencilerin üzerine salmaya başlayan rektörlük en son 
olarak da çevik kuvveti okulun içine davet ederek 3 
yoldaşımıza tüm okulun gözü önünde saldırtarak gözaltına aldırmış, daha sonra da afişlere saldırmıştı. 

Ancak bizler tüm bu saldırılara karşı net ve kararlı bir tutum sergiledik. Baştan itibaren planlanan bu senaryonun hayata geçmesini engelledik. Çünkü bu 
oyun sahneye konamaz, koydurtmayız. YTÜ'de 40 
senedir süren siyasal faaliyet bugüne kadar hiç kesilmeden devam etmiştir. Bugün de etmektedir, gelecekte de edecektir. Bu saldırılar bizi yıldıramaz, faaliyetimizi durdurmaya kimsenin gücü yetmez. 
Çünkü biz, darbenin gayr-ı meşru çocuğu YÖK'ün bu beslemelerinden önce de bu üniversitelerde vardık, varolmaya devam edeceğiz. . . 

YTÜ/Ekim Gençliği 



Ondokuz Mayıs Üniversitesi 'nde Coca Cola karşıtı eylem... 

Katil Coca Cola üniversitemizden defol! 



İşgalci katil ABD'nin simgesi haline gelmiş Coca Cola bu yılki gelirinin hepsini İsrail ordusuna vereceğine açıkladı. Coca Cola, Filistinli, Iraklı çocukların ve diğer bütün ezilen halkların katili İsrail ve Amerikan ordusunun savaş gücünü oluşturan silahların yapılması için gerekli mali bütçeyi hazırlamaya çalışıyor. 

Katillerin finansörü Coca Cola üniversitemizde şenlikler düzenleyip, konserler veriyor. Üniversitedeki öğrencilere kendi simgelerini taşıyan ürünler dağıtıp yoz kültürlerini tekno müzikleriyle beynimize kazımaya çalışıyorlar. Onlar eğlenirken Filistin'de, Irak'ta çocukların üzerine bombalar düşüyor. 

Bizlerin içtiği her Coca Cola Irak'taki, Filistin'deki kardeşlerimizin kanı olacaktır. Coca Cola "üniversite turu" adı altında okulları geziyor. 

Coca Cola 22 Mayıs'ta üniversitemizdeydi. Kısa bir zamanda hazırlanmak zorunda kaldığımız Coca 
Cola eylemi buna rağmen etkili geçti. İki günde hazırlandığımız eylem 22 Mayıs günü saat 12:00 'de başladı. Eylemi Ekim Gençliği, Kaldıraç, TKP, Hayalet, ÖDP, Öğrenci Kolektifi, MDG (Mezopotamya Devrimci Gençliği) örgütledi. 

Etkinlik alanına "Katil Coca Cola defol!" 
pankartımızla girdik. Alkışlarımızla ve ajitasyon konuşmalarıyla öğrenci kitlesini çevremize toparladık. Kitle toplandığında oturma eylemine başladık. Güvenlik güçlerinin ve fakülte dekanlarının gelmesi üzerine "pazarlık" başladı. 
Ancak pazarlık yapmayacağımızı ve standm kaldırılmasını söyledik. Bunun üzerine güvenlik güçleri etrafımızı sardı, ancak eylemimizi bitirmedik. 

Slogan ve ajitasyon konuşmalarıyla 




sürdürdüğümüz eyleme yaklaşık 30 öğrenci katıldı. 2.5 saat süren eylem Fen-Edebiyat Fakültesi önünde bildiri metninin dağıtılması ve okunmasıyla sona erdi. Eylem bittikten sonra pankartımızı Fen-Edebiyat Fakültesi önüne astık. 

Bizler OMÜTü genç komünistler olarak emperyalist katillere bu hakkı tanımayacağımızı söylüyor ve yaşamımızın her alanında emperyalistlerle ve işbirlikçileri ile mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. 

Samsun Ekim Gençliği 



24 * Kızıl Bayrak 



Devrimciler ölmez, devrim davası yenilmez! 



Sayı:2006/20 (20) * 27 Mayıs 2006 



Îzmir-Çiğli: Mayıs şehitlerimizi andık. . . 



'71 Devrimci Hareke ti' nin yiğit önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı katledilişlerinin 34., İbrahim Kaypakkaya'yı ise 33. 
yılındayız. Onlar; mücadeleleri, mahkemelerdeki yiğitçe duruşları, idam sehpasına eyleme gider gibi sloganlarla gidişleri ve işkencehanelerde ölümüne direnişleriyle devrim tarihimizde onurlu bir geleneğin başaltıcıları olmuşlardır. Bu onurlu tarihin yaratıcılarını, işkencehanelerde, mahkemede ve de zindanda yeni direniş örnekleri yaratarak şehit düşen yoldaşımız Habip Gül'ün mezarı başında gerçekleştirdiğimiz bir etkinlik ile andık. 

Anmamıza tüm devrim ve sosyalizm şehitleri için yapılan saygı duruşu ile başlandı. Ardından bir yoldaşımız hazırlanan metni okudu. Okunan metinde şunlara vurgu yapıldı: 

"Onlar sadece gençlik hareketi önderleri değildir. 



1965 'lerde sosyalizm mücadelesinin yükseldiği 
dönemlerde partizan olmayı, disiplinli çalışmayı ve halkın yoksulluğuna karşı mücadeleyi örgütlemeyi öğrendiler. Halkın her alandaki mücadelesine aktif olarak katıldılar. 

"Denizler ve İbrahim Kaypakkaya, İstanbul daki işçi direnişlerinde, fabrika işgallerinde, Anadolu daki topraksız köylülerin toprak işgallerinde hep vardı. 
Bugün Ortadoğu daki işgalcilerin 6. Filo suna karşı mücadelede de onlar vardı. 

"İnançlarının siyasal yorumu; sömürünün, açlığın, sefaletin, bencilliğin ve baskıların olduğu bu sistemin yerine; sınıfsız, sömürüşüz, kardeşlik ve barış dolu bir dünyanın yaratılacağına olan inançtır. Bu nedenle, bu derece onurlu, bu derece başları dik karşılamışlardır damgacını, bu derece onurluca karşılamışlardır işkenceleri, ser verip sır verilmemiştir. Eğilmektense 



kırılmayı tercih etmişlerdir. Bizim bugünün kuşaklarının yapması gereken ise bu devrimcileri asla unutmamak, mücadele ettikleri değerleri yaşatmaktır. 
Sömürünün, baskının, yoksulluğun, yozlaşmanın, bencilliğin, vurdumduymazlığın yoğun yaşandığı günümüzde, özgürlük için, eşitçe paylaşım için yaşamını bu dünyayı değiştirmeye adamış devrimcileri unutturmamaya ve sosyalizm mücadelesini sahiplenmeye davet ediyoruz." 

Okunan metnin ardından Denizler' in idam sehpasında söyledikleri son sözleri okundu. "Yaşasın devrim ve sosyalizm!", "Devrimciler ölmez, devrim davası yenilmezdir! ", "Habip yoldaş ölümsüzdür! ", "Ümit yoldaş ölümsüzdür! ", "Hatice yoldaş ölümsüzdür^ sloganlarının atıldığı anma okunan şiir ve marşlarla bitirildi. 

Çiğli 'den Komünistler 



Gülsuyu'nda kitlesel Kaypakkaya anması... 




Diyarbakır işkencehanelerinde düşman karşısında yiğitçe direnip bir gelenek yaratan 
İbrahim Kaypakkaya, katledilişinin 33. 
yılında çeşitli eylem ve etkinliklerle anılıyor. 

Bu eylem ve etkinliklerden biri de 
1 8 Mayıs Perşembe akşamı Gülsuyu 
Mahallesi'nde yapılan eylemdi. Saat 20.00'da Tepe Son Durak'tan başlayan DHP ve Partizan'm ortak örgütlediği, Gülsuyu'nda faaliyet yürüten diğer devrimci yapıların da kendi pankart ve flamalarıyla katıldığı eyleme yaklaşık 300 kişi katıldı. BDSP, HÖC, Proleter Devrimci Duruş ve ESP'nin destek verdiği eylem oldukça coşkulu başladı. İbrahim Kaypakkaya'nm resminin bulunduğu "O'nu anmak savaşmaktır!" büyük boy pankart en önde taşındığı yürüyüşe komünistler kızıl bayraklarıyla ve sloganlarıyla katıldılar. 



Ajitasyon konuşmaları ve sloganlar eşliğinde yapılan yürüyüşte "Yaşasın devrimci dayanışma! ", "Devrim şehitleri ölümsüzdür! ", "İbrahim Kaypakkaya ölümsüzdür! ", "Yaşasın halkların kardeşliği! " sloganları hepbir ağızdan haykırıldı. 
Özgürlük Meydanı'na gelindiğinde bir basın açıklaması yapıldı. Yapılan saygı duruşundan sonra Ali 
Danacı'nm okuduğu basın metninde; 
İbrahim Kaypakkaya'nm temsil ettiği direniş geleneğinin bugün hala devam ettiği, bununla birlikte sermaye iktidarının F tipi, GSS gibi saldırılarına dikkat çekildi. Açıklamanın ardından Tohum Kültür Merkezi devrimci şarkı ve marşlarıyla kısa bir dinleti sundu. Eylem atılan sloganlar ve kavga alanlarında buluşmak dileğiyle sonlandırıldı. 

Faşist sermaye devletinin zindanlarında bir direniş manifestosu yazan İbrahim Kaypakkaya'yı katledilişinin 33. yılında saygıyla anıyor O'nu anmanın devrim ve sosyalizm mücadelesini yükseltmekten geçtiğini biliyoruz. 

Kızıl Bayrak/Kartal 



Devrim şehitleri kavgamızda yaşıyorlar! 



Faşist sermaye devletinin kimi zaman katlederek, kimi zaman da çeşitli işkencelere başvurarak boyun eğdirme ve teslim alma çabasına devrimcilerin yanıtı her zaman direniş olmuştur. Bu direniş çizgisi geçmişten günümüze devam ediyor. 

Bugün 18 Mayıs... "Ser verip, sır vermeyen" bir devrimcinin; direnişinin bedelini genç yaşında devrim mücadelesi için tereddütsüzce ölerek vermiş olan İbrahim Kaypakkaya'nm, Diyarbakır zindanlarında, işkence tezgahlarında katledildiği gün. 

Bizler de baskıların bu denli yoğun olduğu bugün, devrimci mirasa sahip çıkmanın önemini vurgulamak ve somut adımlarını atmak için İzmir Gençlik Derneği ile birlikte bir anma örgütleme kararı aldık. Son dönemde, özellikle İktisat Fakültesi 'nde yer edinme çabasında olan faşistlerin tutumlarına da bir yanıt vermek amacıyla anma programını İktisat Fakültesi 'nde yaptık. 

Anmanın yapılacağı yere İbrahim 



Kaypakkaya'nm resminin olduğu bir pankart astık. Ayrıca içerisinde Habip Gül ve Hatice Yürekli 'nin de resimlerinin olduğu, pek çok devrim savaşçısının resimlerinden oluşan bir resim sergisi oluşturduk. Öğle arasında gerçekleştirilen etkinlik, günün anlam ve önemini anlatan kısa bir konuşma ve devrim şehitleri için 
1 dakikalık saygı duruşuyla başladı. 

Ardından Mahir Çayan'm hücresinde yazdığı şiiri okundu ve Grup Günışığı'nm ezgileriyle etkinlik sürdü. "Devrim şehitleri ölümsüzdür!", "Yaşasın devrimci dayanışma!", "Katil devlet hesap verecek!", "Faşizme karşı omuz omuza!", "İbrahim Kaypakkaya, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan, Mahir Cayan... aramızda!" 
sloganlarının atıldığı etkinlikte, "6-18 Mayıs devrim şehitleri ölümsüzdür! Yaşasın devrimci dayanışma!" şiarlarının yazılı pankartımız yeraldı. 

Marşla son bulan anmaya ön çalışmasının güçlü yapılamamış olmasına rağmen 35 kişilik bir katılım sağlandı. 

İzmir/Ekim Gençliği 



Samsun'da Kaypakkaya anıldı 



İbrahim Kaypakkaya'nm katledilişinin 33. 
yılında Samsun Gençlik Kültür-Sanat Evi'nde bir anma gerçekleştirdik. Anma etkinliğine '78'liler Derneği üyeleri de katıldı. Etkinliğimize katılanlarla '70'li yıllardaki mücadele üzerine sohbetler yapıldı. Ardından bir arkadaşımızın İ. 
Kaypakkaya'yı nasıl anlamamız gerektiği üzerine bir metin okudu. 

Etkinlik İ. Kaypakkaya'nm ailesine yazdığı mektuplar, hayatını anlatan yazı ve savunma metninin okunmasıyla sürdü. Annesinin İ. 
Kaypakkaya'nm tutuklanışını anlattığı yazı katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Müzik ve şiir dinletisiyle devam eden etkinlik devrim şehitleri adına yapılan saygı duruşuyla bitirildi 

Ekim Gençliği/Samsun 



Reflıan Tümer Lisesi devrim şehitleri anması... 

Mayıs şehitleri olumsuzdur! 



Refhan Tümer Lisesi 'nden mücadelenin tüm coşkusuyla merhaba; 

Kızıllığıyla yolumuzu aydınlatan Mayıs şehitleri bugün hala devrim mücadelemize ışık tutuyor. Onlar bugünkü mirasımızın yaratıcıları ve biz bu mirasa sahip çıkıyoruz. Bugün her barikatta, her kavgada, yükselen her kızıl bayrakta direngen kimlikleri ve mücadeleleriyle onurumuzdurlar. 
İbrahim Kaypakkaya şahsında okulumuzda Mayıs Şehitleri anma etkinliği gerçekleştirdik. 

Biz Refhan Tümer Lisesi öğrencileri için Mayıs ayının bir diğer önemi ise okulumuz öğrencisiyken polis tarafından Kurtuluş dergisi dağıttığı için güpegündüz katledilen İrfan Ağdaş'tır. Kendi okulumuzda devrim mücadelesinde şehit düşmüş İrfan Ağdaş'ı da andık. 

Okul içerisinde 50 'ye yakın arkadaşımızın katıldığı etkinliğimiz bir arkadaşımızın konuşmasıyla başladı. Daha sonra İbrahim Kaypakkaya, Deniz Gezmiş, İrfan Ağdaş ve tüm devrim şehitleri şahsında yapılan saygı duruşunun ardından etkinliğimizi sonlandırdık. 

Refhan Tümer Lisesi/İLGP 



Sayı:2006/20 (20) * 27 Mayıs 2006 



Ekvadar'da kamulatırma. 



Kızıl Bayrak * 25 



Ekvador yönetimi de petrolü kamulaştırma kararı aldı 



Evo Morales başkanlığındaki Bolivya yönetiminin enerji kaynaklarının kamulaştırıldığmı ilan etmesinin üzerinden üç hafta geçmeden, Ekvador yönetimi de benzer yönde bir karar aldığını bildirdi. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Ekvador Enerji ve Maden Bakanı Ivan Rodriguez, uluslararası petrol şirketi OXY ile yapılmış olan sözleşmenin iptal edildiğini söyledi. Bakanlığın iptal kararı, OXY şirketinin sözleşmeye ve yasalara aykırı biçimde, Ekvador'daki hak ve zorunluluklarının %40'mı Kanada merkezli ENCANA'ya devretmek suretiyle anlaşmayı ihlal etmiş olmasına dayandırıldı. 

Ekvador hükümetinin derhal uygulayacağını açıkladığı karara göre, sözleşme kapsamındaki tüm tesisler, makineler ve nakliyat araçları, bedel ödenmeksizin, bir kamu yatırımı olan Petroecuador şirketine devredilecek. 

Bolivya'nın kamulaştırma yönünde attığı adımların etkisi, güçlü halk hareketinin yarattığı basıncı altında 



kalarak kamulaştırma kararı alan Ekvador yönetiminin, ABD çıkarlarına vurduğu darbe olarak nitelendiriliyor. 
Buna karşın ABD menşeli OXY şirketi uluslararası mahkemeye başvuracaklarını açıkladı. Ekvador petrollerinin %85'ine sahip olan OXY'nin en önemli dayanağı ise bu ülkenin ABD ile Serbest Ticaret Anlaşması (TLC) imzalamış olmasıdır. Ancak petrol anlaşmasını iptal eden Ekvador yönetiminin bir adım daha ileri çıkarak, TLC anlaşmasını da iptal edebileceği bildiriliyor. 

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan halk ayaklanmasına rağmen hükümet, kendi para birimi Sucre'yi tedavülden kaldırarak ABD doları kullanma kararı almıştı. Yine bu dönemde ABD'nin kıtadaki en büyük askeri üssü La Manta'nm kurulmasına izin veren, dahası ABD askerlerine dokunulmazlık tanıyarak onlar aleyhine uluslararası mahkemelere başvurmayacağına dair güvence veren Ekvador yönetiminin, attığı bu adımın arkasında durup duramayacağı önümüzdeki süreçte belli olacak. 




Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir günlük genel grev 




Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yüzbinlerce işçi ve emekçi bir günlük genel grev gerçekleştirdi. Güney Afrika İşçi Sendikaları Kongresi (COSATU) tarafından yapılan çağrıya uyarak greve katılan işçi ve emekçiler ülkenin pek çok kentinde alanlara da çıktılar. 
COSATU'nun yanısıra Güney Afrika Demokratik Öğretmenler Sendikası (SADTU), Ulusal Birleşik Eğitim ve Sağlık İşçileri Sendikası, Birleşik Kamu İşçileri Sendikası, Güney Afrika Demokratik Hemşireler Örgütü de yüksek oranda iş bırakarak greve katılım sağladı. 

Genel grev COSATU önderliğinde işsizliğe, yoksulluğa, düşük ücretlere, işçi kıyımlarına, esnek üretime karşı yürütülen kampanyanın bir parçası olarak gündeme geldi. Greve katılan işçiler, başta Johannesburg, Durban gibi büyük kentler olmak üzere ülkenin birçok kentinde günlük hayatı durdurdu. Haber kaynakları, genel grevin özellikle altın madenlerinde, otomotiv sanayinde, hizmet alanlarında, tekstil sektöründe, okullarda etkili olduğunu bildirdi. 

230 bin üyesi olan Güney Afrika'nın en 
büyük eğitim emekçileri sendikası SADTU ise, genel greve hazırlık çerçevesinde forumlar 



ve kitle gösterileri düzenlemişti. SADTU, diğer taleplerin yanısıra geçici olarak çalıştırılan 50 bin öğretmenin durumlarının düzeltilmesini de istiyor. Greve yüksek katılım sağlayan eğitim emekçilerinin okulların yüzde 
80 'inde, eğitimi bir günlüğüne durdurduğu 
bildirildi. 

Johannesburg 'daki eyleme katılan 10 bini aşkın işçi ve emekçiye seslenen COSATU Genel Sekreteri Zwelinzima Vavi, düşük maaşların, işsizliğin ve yoksulluğun, ırkçı rejime karşı verilen mücadele sırasında ön planda olduğunu, ancak zamanla geri plana düştüğünü vurgulayarak, "Biz bu ülkede demokrasi için savaştık. İnsanlar açlıktan ölürken, demokrasi nerede? Herkese, ayrımsız daha iyi bir yaşam sloganı, hükümetin temel vaatlerindendi. Peki bu şimdi nerede? " dedi. 

Irkçı yönetime karşı mücadele yıllarında sendikalardan büyük destek alan Mandela önderliğindeki Afrika Ulusal Kongresi (ANC), ırkçı rejimin yıkılmasından sonra yönetime geçince, sermayenin temsilciliğini yapmaya başladı. Sömürü ve köleliye karşı mücadele eden Güney Afrikalı işçi ve emekçilerin karşısında, artık gerici rejimin organik bir parçası haline gelen ANC de saf tutuyor. 



Romanya'da işçiler gerici hükümeti uyardı 



Emekçilere sahte vaatlerde bulunarak başa gelen Romanya hükümetinin foyası ortaya çıkıyor. Sermayeye hizmet eden diğer emsalleri gibi vaatlerini tutmayan Romen hükümeti, başkent Bükreş'te alanlara çıkan binlerce işçi tarafından uyarıldı. Sendikaların düzenlediği yürüyüşe katılan binlerce işçi, tüketim maddelerinin fiyatlarının indirilmesi ve ücret artışı talep etti. Parlamento önünde toplanan protestocuların ellerinde "İyi bir yaşam istiyoruz!", "Açlık insanı sokağa döker!" yazılı pankartlar taşıdıkları bildirildi. 

Romanya'da 800 bin civarında üyesi bulunan CNSLR sendika konfederasyonunun liderleri, hükümete, seçim vaatlerini yerine getirmesi ve ücretleri yükseltmesi için çağrı yaptılar. Protestonun sadece bir uyarı olduğunu söyleyerek, Başbakan Calin Popescu Tariceanu ile talepleri hakkında görüşmek istediklerini belirttiler. Taleplerin kabul edilmemesi durumunda eylemlerin yayılacağı ifade ediliyor. 



İtalya'da bir günlük grev! 




Toplu iş sözleşmesi sürecinde bulunan İtalyan kamu taşımacılığı işçileri, sözleşmenin yenilenmesine destek amacıyla bir günlük greve çıktı. Greve katılım oranının %100'e yakın olması işçilerin kararlılığını ortaya koydu. 

FIT/CISL sendikasının açıklamasına göre, grev özellikle büyük şehirlerde etkili oldu. Sendikanın verdiği rakamlara göre, greve katılım Roma, Milan, Turin'de %95'e, Floransa, Venedik'te %90'a, Bologna'da %93'e, Reggio Calabria, Bari, Pescara'da ise %100'e yaklaştı. 
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işgalciler ve işbirlikçileri yenilecek! 



Sayı:2006/20 (20) • 27 Mayıs 2006 



İ şgal orduları denetiminde süren pazarlıklar beş ay sonra sonuçlandı, . . 

Irak'ta yeni kukla hükümet kuruldu 



İşgal altındaki Irak'ta beş ay önce yapılan seçimlerden beri devam eden kirli pazarlıklar iğreti de olsa bir sonuca ulaşmış görünüyor. Kukla hükümeti kurmakla görevlendirilen Nuri El Maliki, yeni kabinesini Irak meclisinin onayına sundu. 
Ancak kabinede savunma ve içişleri bakanlıkları halen belli değil. İki bakanlık üzerinde pazarlık sürüyor olmalı ki, İçişleri Bakanlığı'na El Maliki, Savunma Bakanlığı görevine ise Sünni Arap Başbakan Yardımcısı Selam El Zubaiye vekalet edecek. 

"Başbakan" Maliki'nin sunduğu yeni "ulusal birlik" hükümetini onaylamak üzere toplanan Irak meclisinde, kabine listesi okunduktan sonra bazı Sünni milletvekilleri oturumu terketti. Meclisteki ana Sünni Arap blok olan Irak Uyum Cephesi liderleri ise oturumu terketmedi. 

Yeni kukla hükümette bakanlıklar, pazarlıklar sonucu varılan anlaşmalara uygun olarak Şii- Sünni Araplarla Kürtler arasında paylaşıldı. "Ulusal Birlik Hükümeti" adı ile anılan yeni kabinede, bütün kesimlerin adil olarak temsil edileceği söyleniyordu. 
Buna karşın kukla hükümet içinde Şii Araplarla Kürtler'in ağırlığı devam etti. 

Nuri El Maliki, kabinesinin ilk toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Terörizme karşı maksimum güç kullanacağız, ancak ulusal bir inisiyatife ihtiyacımız var" dedi. 
Silahların yalnızca hükümetin elinde olması gerektiğini savunan kukla başbakan, "Milisler, ölüm timleri, terörizm, cinayetler ve suikastlar tuhaf vakalar, milislere bir son vermeliyiz" diye konuştu. 

Kurulması Irak halkları ve bölge ülkeleri nezdinde kayda değer bir ilgiye konu olmazken, Washington'daki savaş kundakçıları, yeni kukla hükümete olmadık meziyetler vehmettiler. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Irak'ın yeni hükümetinin "gerçek bir şans" olduğu iddia edildi. 
Irak'ta "çok önemli ve siyasi süreçte büyük bir ilerleme" sağlandığını öne süren ABD'li bir yetkili, Bush yönetiminin, yeni hükümetten, uzun zamandır ertelenen zor kararları almasını beklediğini kaydetti. El Maliki'nin açıklamasına bakılırsa, işgalciler, "zor kararlar"m ne olduğunu kukla hükümete dünden bildirmişler. 

Kukla hükümetin kuruluşuna patlayan bombalar, parçalanmış bedenler, işkence edildikten sonra katledilen Iraklılar' m cesetlerinin toplanması eşlik etti. Bombaların durmadan patladığı işgal altındaki Irak'ta, kelimenin gerçek anlamında ölüm kol geziyor. Bu tabloda herhangi bir değişiklik yapması beklenmeyen kukla bir hükümetin kurulmasına Irak halklarının ilgisiz kalması anlaşılır bir durumdur. 

Bu arada direnişçilerin saldırılarına maruz kalan işgal ordularının kayıplarında da bir artış olduğu gözleniyor. Hergün birkaç ABD, kimi zaman da İngiliz askeri ölüyor. Geçtiğimiz hafta direnişçilerin bir ABD helikopteri düşürdüğü gün, 6 ABD askeri öldürülmüştü. 

Şii Araplar'm yoğun olduğu Irak'ın ikinci büyük kenti Basra'da da direniş hareketinin giderek yayıldığı bildiriliyor. İşgalci İngiliz ordusu, Basra'da neredeyse her gün saldırıya maruz kalıyor. 
Kentteki denetimin de İngiliz ordusu veya devşirme Irak polisinden çok, Şii güçlerin elinde olduğu biliniyor. 

Basra'daki durum İngiliz kamuoyunda da sorgulanıyor. Örneğin Irak'taki beceriksizliğinden 




dolayı Blair başkanlığındaki hükümeti eleştiren The Independent gazetesi, Irak Savunma Bakanlığı 'ndan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, kentteki durumu, "Basra'da saatte ortalama bir kişi öldürülüyor ve Şiiler'in ağırlıkta olduğu kentteki tek otorite milisler ve aşiret reisleri" sözleriyle anlatıyor. 

Kimine göre iç savaş, kimine göre mezhep çatışmalarının yayıldığı Irak'ta, parçalanma riski 



artıyor. Şimdiki niteliğiyle direniş, Irak'ı içine itildiği cehennemden kurtarmaya yetmiyor. Irak'taki emperyalist işgale ve kaosa son vermek, ancak laik çizgiyi benimseyen, halkların özgürlüğüne önem veren, işgal karşıtlarını tek çatı altında toplayabilecek demokratik bir programı temel alan bir direniş hareketinin gelişmesiyle mümkün olacaktır. 



Emperyalistler Filistin halkını açlıkla terbiye etmeye çalışıyor... 

Siyonistler Filistin topraklarını gaspetmeye devam ediyor 



İsrail'e destek veren ABD emperyalizmi ile batılı müttefikleri Filistin halkını açlığa mahkum ederken, siyonist ordu da her gün katliam yapıyor. 
Kasap Şaron'un selefi Ehud Olmert başkanlığında yeni kurulan ırkçı-faşist hükümet ise, Filistin topraklarının gaspedilmesi için kararlar alıyor. İsrail Savunma Bakanlığı geçen hafta, Batı Şeria'daki yasadışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi kararını onayladı. 

Konuya ilişkin bir açıklama yapan "Barış Şimdi" grubunun lideri Yariv Oppenheimer, İsrail ordusunun geçen hafta Kudüs yakınlarındaki Beytar Ilit yerleşim biriminin genişletilmesi talimatını imzaladığını kaydetti. Batı Şeria'daki diğer yerleşim birimlerinin de genişletildiğini belirten Oppenheimer, Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesini kınadı. 

İsrail radyosu da, konuyla ilgili verdiği haberde, Beytar Ilit dışında Givat Zeev, Oranit, Maskyot yerleşim birimlerinin Savunma Bakanlığı 'nm talimatıyla genişletildiğini duyurdu. 

Irkçı duvar inşaatını sürdüren İsrail rejimi, 2008 
yılında kendi belirlediği kalıcı sınırları çizmek hevesinde. Irkçı-faşist Yahudiler' in işgal ettiği yerleşimleri genişletmek, bu sayede Kudüs'ün tümü ile Batı Şeria'nm bir kısmı ilhak etmek, dolayısıyla sınırlar çizildiğinde bu bölgeleri de İsrail'e dahil etmek, Ehud Olmert hükümetinin kirli niyetleri arasındadır. 

En büyük desteği Bush liderliğindeki neo faşist çeteden alan siyonist rejimin başı Olmert, bu planına onay almak için Washington 'daki 




hamilerinin yanma gitti. Bush dahil savaş çetesinin etkin isimleriyle görüşen İsrail Başbakanı, pervasız planına destek istedi. 

İsrail devleti kirli icraatlarına pervasızca devam ederken "uygar dünya"nm Hamas'la uğraşması, ikiyüzlülüğün vardığı iğrenç boyutu göstermesi açısından çarpıcıdır. Terörist bir devlet her gün katliam yaparken, onayladığı kararlarla topraklarını gaspına devam ederken, emperyalistler, Filistin halkının şiddete son vermesi yönünde çağrı yapabiliyor. 

Aç bırakma, seri cinayet ve toprak gaspı devam ederken, Filistin'in en etkili siyasi güçleri olan Hamas ile El Fetih hareketlerinin birbiriyle çatışması ise, ağır suçlar işleyen siyonistleri daha da pervasızlaştırıyor. Oysa Filistin halkının tüm enerjisini emperyalist-siyonist ablukayı parçalamak ve "uygar dünya"nm iğrenç riyakarlığını teşhir etmek için kullanılması gerekiyor. 
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İran'a saldırıda anlaşmazlık. 
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Rusya ve Çin İran'a askeri saldırıya onay vermiyor! 




Pekin' i ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çinli meslektaşı Li Zaozing ile yaptığı görüşmelerin ardından, İran'la ilgili ortak tutum içinde olacaklarını açıkladı. İran'ın nükleer programıyla ilgili sorunun çözümünün kilit noktasının müzakereler olduğunu söyleyen Lavrov, Moskova ve Pekin' in İran'a karşı güç kullanmaya yolaçacak bir BM kararını desteklemeyeceğini belirtti. 

Ülkesinin, İran ve K. Kore'nin nükleer programlarıyla ilgili sorunun çözümü konusunda her zaman siyasi ve diplomatik çabaların kullanılmasını savunduğunu hatırlatan Lavrov, kimsenin bu ülkeleri tehdit etmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Rusya ve Çin, güç kullanımına bahane olacak hiçbir kararı onaylamayacak" dedi. 

Rusya Genelkurmay Başkanı Yuri 
Baluyevski de Amerikan saldırganlığını eleştirdi. Bir Fransız gazetesine demeç veren Baluyevski, İran'a karşı bir Amerikan saldırısının ABD için çok büyük bir siyasi ve diplomatik hata olacağını söyledi. Baluyevski, İran'ın nükleer silahların yayılmaması 



alanındaki yükümlülüklere uymaya zorlanması olasılığının sorulması üzerine ise, "Kim İran 'in bu yükümlülüklerini yerine getirmediğini söylüyor? 
Uluslararası Atom Enerjisi 
Ajansı 'nın İran 'da iyi çalışan müfettişleri var, bunlar nükleer programın evrelerini kontrol ediyorlar " diye konuştu. 
Rusya-Çin ikilisinin aldığı net tutum, ABD emperyalizminin, 
İran'ı hedef alacak BM onaylı saldırı planını geçersiz kılıyor. Bu gelişme ise olası bir saldırının halkların celladı NATO şemsiyesi altında gündeme gelme ihtimalini güçlendiriyor. Brüksel Karargahı 'ndaki şefler, son dönemde NATO'nun görev alanının genişletilmesi gerektiğini sık sık dillendirmeye başladılar. Medyadaki borazanları ise, daha da ileri giderek, NATO'nun "dünya polisi" olduğunu herkesin kabul etmesi gerektiğini vaazediyorlar. Bu söylemler, savaş aygıtı NATO'nun dünyanın her tarafına ölüm saçabilmek için hazırlandığını somut olarak göstermektedir. 

İran halklarına karşı girişilecek olası bir emperyalist saldırı NATO öncülüğünde gerçekleşirse eğer, Türk sermaye devleti bunu, suç ortaklığını gerekçelendirme vesilesi yapacaktır. NATO'yu, ABD emperyalizmini, düşkün işbirlikçilerini hedef alan mücadeleyi yükseltmek, İran halklarıyla dayanışmanın yüklediği bir sorumluluk olarak önümüzde durmaktadır. 



İtalya Irak'taki işgalci askerlerini geri çekiyor 




Faşist Berlusconi'nin saltanatı sona erince, gerici İtalyan rejiminde esen Amerikancı rüzgar kısmen durulmuş görünüyor. 
Başbakanlık koltuğuna oturabilmek için Berlusconi'nin küstahlıklarıyla boğuşmak zorunda kalan "sol ittifak' m lideri Romano Prodi, nihayet güvenoyu almış bir hükümetin başbakanı unvanına kavuşarak rahat bir soluk alabildi. 

Prodi, güven oylaması ile ilgili yapılan Senato oturumunun açılışında yaptığı konuşmada, Irak'taki İtalyan askerlerini en kısa sürede geri çekmeyi hedeflediklerini söyledi ve çekilme işleminin yetkililerle mutabakat halinde, "gerekli süre içinde" tamamlanacağını belirtti. 

Irak işgalini "vahim bir hata" olarak niteleyen Prodi'nin açıklamasına tepki veren Berlusconi, seçimleri kaybetmesinin en önemli nedeni emperyalist işgale ve Bush liderliğindeki neo faşist çeteye sunduğu destek olduğu halde, işgali savunarak, "tutarlı faşist" olduğunu gösterdi. 

Irak'a 3 bini aşkın asker gönderen İtalyan rejimi, emperyalist işgalin İngiltere'den sonra gelen en büyük suç ortağı durumunda. 



Guantanamo tutsakları Amerikan işkencesine 

isyan etti! 



ABD'nin önde gelen işkence merkezlerinden Guantanamo 'ya kapatılan tutsakların bir kısmı isyan etti. İsyan, "Camp 4" diye adlandırılan bölümde iki tutsağın intihar girişiminde bulunmasıyla başladı. Bazı kaynaklara göre ise tutsaklar, intihar girişimi süsü vererek ABD Ti gardiyanları bulundukları yere çektiler. 

Gardiyanların tutsakların bulunduğu bölüme girmesinin ardından 1 kadar tutuklu, vantilatör gibi aletlerden imal 
ettikleri "silahlar'Ta saldırıya geçti. 23 
gardiyanın bir saat boyunca 10 tutsağı kontrol edemediği, bu sırada plastik mermilerle tutsaklara ateş açtıkları belirtildi. Çatışmada 6 tutsağın yaralandığı bildirilirken, gardiyanların durumuyla ilgili bilgi verilmedi. 

İşgalci Amerikan ordusu, olayı "Guantanamo tarihinin en şiddetli ve örgütlü saldırısı" diye nitelendirdi. İsyancı tutsakların, kampın "daha yüksek güvenlikli" bir bölümüne götürüldüğü öğrenildi. 

Sınırsız barbarlığın hüküm sürdüğü Guantanamo 'da intihar girişimleri sık sık gündeme geliyor. Resmi rakamlara göre 
işkence kampında 2002 'den bu yana 39 
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intihar girişimi yaşandı. 

Bu arada, BM İşkencenin Önlenmesi Komitesi, Bush yönetimine çağrıda bulunarak, gizli işkence merkezleri ile Guantanamo toplama kampının kapatılmasını istedi. Savaş kundakçıları adına Beyaz Saray'dan çağrıya verilen yanıtta ise, BM ile alay edilerek, "Guantanamo ABD Tileri korumak için gerekli" ifadesi kullanıldı. Emperyalist cellatların çirkin suratlarına sürülen makyaj işlevi gören BM ve ona bağlı kurumlar, Guantanamo 'da yıllardır devam eden sistematik işkenceye karşı ciddiye alınabilecek bir tutum ortaya koyamazken , Amerikan emperyalizmine gülünç çağrılar yapmaktan da geri durmuyor. 



Şili'de emekçiler sosyal haklarını geri almak için harekete geçti 



Şili'nin emeklilik ve sosyal sigorta sistemi, yıllardır neo liberalizmin vaizleri tarafından Latin Amerika'ya örnek gösteriliyordu. Salvador Ailende başkanlığındaki ilerici yönetimi deviren faşist cunta döneminde tesis edilen bu sistem ile, Şilili işçilerin yarısının emeklilik hakkı gaspedilmişti. Tüm sosyal sigorta kurumları tekelleşmiş sigorta şirketlerinin denetimine verilmişti. Bugün Şili'de emeklilik sigortası sektörü 80 milyar dolarlık bir piyasayı kontrol eden altı büyük şirketin tekelinde bulunuyor. 

CIA'nm organize ettiği faşist darbe sayesinde, Ailende yönetimine destek olan işçi ve emekçiler askeri zorbalıkla denetim altına alınmış, bu karanlık dönemde sosyal hakları gaspedilmişti. 
Oldukça kanlı geçen bu süreçte yitirilen kazanımlardan biri de emeklilik sigortası idi. Bu hakkın yeniden kazanılması için harekete geçen Şilili işçi ve emekçiler ile ilerici devrimci güçler, "sosyalist" başkan Michelle Bachelet'yi önceden söz verdiği reformları gerçekleştirmeye zorluyor. Elliyi aşkın sendika, dernek, demokratik kitle örgütünün başlattığı kampanya, diktatör Pinochet kalıntısı yasanın değiştirilmesini talep ediyor. 

Halen geçerli olan sistemde, çalışanların ancak üçte birinin kadrolu, sigortalı, 'güvenceli' bir işe sahip oldukları Şili'de, nüfusun yarısı ise, yeterli çalışma yılını tamamlayamadığı için emeklilik sisteminden dışlanıyor. Bu vahşi sistemi yıkmak için harekete geçen Şili toplumsal muhalefet güçleri, mücadeleye kararlı bir şekilde devam edebilirlerse eğer, sermaye iktidarının gaspettiği hakların, sınıf mücadelesiyle yeniden kazanılabileceğini gösteren yeni bir örnek olacaktır. 
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'Postmodern darbeler.. 
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Yeni bir 28 Şubat 



Askeri darbeler artık yöntem değiştirdi. Darbeler artık alacakaranlıkta henüz şafak sökmeden tankların stratejik binaları tutması, darbe bildirilerinin TV ve radyolarda okunması, hükümete el konulması, 
"önemli" kişilerin gözetim altına alınması biçiminde ve bir anda, çok kısa bir zaman içinde, sert, çıplak ve korkutucu hareketlerle olmuyor. Şimdi darbeler biçim değiştirdi, zamana yayılmış bir süreç içinde gerçekleşiyor. Görüntüde herşey yerli yerinde duruyor; hükümet, meclis, partiler; ordu, tanklar, miğferli askerler ve diğerleri. . . Ama gerçeklikte değişen çok şey var. . . 

Artık "tank paletlerinin" ürkütücü sesiyle uyanılmıyor. "Sivil kuvvetler", "sivil toplum örgütleri", andıçlanmış medya harekete geçiriliyor, hükümet üzerinde dozu ayarlanmış ve gün geçtikçe artırılan bir psikolojik savaş uygulanıyor. Bu sürecin politik alt yapısı sahte operasyonlar, şiddet eylemleriyle hazırlanıyor, devletin temelli korkuları bunlarla gündeme taşmıyor: "Vatan bölünüyor", "Laiklik elden gidiyor", "Laik ve zinde güçler zaman yitirmeden harekete geçmeli ve bu büyük tehlikelere karşı tavır almalı" nidaları yükseltiliyor, tam bir koro biçiminde ve yürekleri teslim alacak düzeyde. . . 

Bu sürecin baş aktörü ve onun her düzeydeki kolları da hayli deneyimli, örgütlü, planlı ve güçlüdürler! Bu, aslında geçmişteki çıplak askeri darbelerin de baş aktörüydü. Tarihi cumhuriyetin tarihinden daha eskilere dayanır, Teşkilat-ı Mahsusa onun "iftiharı medarıdır"! Kimi zamanlar o kadar pervasızlaştı ve kendinden geçti ki, kendini açığa vurmadan edemedi. Susurluk ve Şemdinli bunlardan sadece en çok bilinen ve tartışılanları oldu. Bu baş aktör ve güç, orduyu ve devleti yöneten özel savaş aygıtından başkası değildir. Buna "derin devlet", "devletin çelik çekirdeği", kontrgerilla da deniliyor. 
Adı ne konulursa konulsun dikkat edilmesi gereken temel bir nokta var. O da şu: Bu özel savaş aygıtı, Teşkilat-ı Mahsusa'ya kadar uzanan, cumhuriyeti kuran ve o günden bu yana devleti yöneten, politikalarını belirleyen TC'nin özünden, beyni ve omurgasından başkası değildir. Cumhuriyet tarihi incelendiğinde, en temel dönemeç noktaları değerlendirildiğinde bu gerçeklik çok çarpıcı bir biçimde görülecektir... "Ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün olan laik cumhuriyet" devletin resmi ideoloj isidir, hem devleti ve toplumu yönetmede, hem de gerçek iktidar gücünü elde tutmada bu resmi ideoloji, bu değişmez program çok temel bir araçtır; sadece bir araç değil, amaçlaştırılan, kutsallık atfedilen bir din düzeyine de çıkarılan büyü, tapmılması gereken korkutucu bir tabudur da! Bu, ona çok büyük bir güç kazandırır, gücünü ve yönetme yeteneğini bilinenin, algılanabilenin ötelerine taşır... 

17 Mayıs günü Danıştay 2. Dairesi'ne yapılan 
saldırı, bir "yüksek" yargıcın ölmesi ve birkaçının yaralanması, ardından "bindirilmiş kıtaların" meydanları doldurması, "laik güçlerin" cenaze törenlerini bir gövde gösterisine dönüştürmesi, bu 




gösteride bakanların yuhalanması, fiili saldırı ile karşı karşıya kalmaları, bu tepkiyi önceden sezen veya haberini alan T. Erdoğan'ın törene katılmayışı, bakanlara korkulu anlar yaşatan gösterinin Genelkurmay Başkanı tarafından "süreklileştirilmesi gereken" "takdire değer" eylemler olarak değerlendirilmesi yürütülen psikolojik savaşın bir tablosunu sergilemektedir. 

Bu son gelişmeler ve çizgileri net ortaya konulan "farklılıklar", varolan hükümetin ipinin de kesin bir biçimde çekildiğini göstermektedir. Açık ki hükümet erken bir seçime zorlanıyor. Yeni cumhurbaşkanının bu meclis tarafından değil, yeni seçimle oluşacak meclis tarafından seçilmesi isteniyor. İslamcı geçmişe sahip, düzene ve emperyalist sisteme kendisini kabul ettirmek için kılıktan kılığa giren, "değiştik-dönüştük" imajını yaratmak için sayısız çaba içine giren, yine AB'ye uyum paketleriyle içte ve dışta ittifak güçlerini hazırlamaya çalışan AKP'nin devlet içinde stratejik bir öneme sahip, ordu açısından çok önemli görülen cumhurbaşkanlığı makamını kapmasını istemiyorlar. 
Kuşkusuz sorun tek başına cumhurbaşkanlığı seçimi değildir; sorun bütün iktidar iplerini elde tutmak ve bu konuda bir gediğin oluşumunu engelleme sorunudur. 
Cumhurbaşkanlığı seçimi, pratik önemi kadar sembolik değeri önde olan bir konudur! 

Belli ki bu hükümet artık bir engel olarak görülmekte, fiili olarak işlevsizleştirmenin yanısıra vitrinden de uzaklaştırılmak istenmektedir. Eskiden bu çıplak darbeyle bir anda olurdu, şimdi ise zamana yayılmış ve süreklileştirilmiş, planlanmış psikolojik savaşla yapılmak istenmektedir. . . Bunun kararı bugün verilmedi. Bu karar, 2004 yılının ortalarına kadar uzanır. Öcalan üzerinden Kongra-Gel'e aldırılan "yeniden savaş kararı" bu "postmodern darbenin" bir bakıma startı niteliğindedir. Özel savaş aygıtına iç ve dış politikada güçlü ve sürekli kullanabileceği bir gerekçe, daha doğrusu bir bahane gerekliydi; bu, "terörle mücadele" bahanesinden başkası değildi. . . 
Nitekim pratikte de öyle oldu. 

Hükümetin bu bahaneye karşı herhangi bir karşılığı yoktu, tersine olaylar tarafından sürüklenmekten öte bir şey yapmadı. Hatta bu konuda daha katı, keskin ve özel savaşçı bir duruş sergiledi. 
Sandı ki bu "vatanperverlik" yarışında orduyu sollayacak ve ordunun hamlesini dengeleyebilecek! 
Ama bu bir hayaldi. . . 2005 Newroz'unda Mersin'de sergilenen "Bayrak provokasyonu" ile "postmodern darbe" yeni bir aşamaya taşındı. "Terörle mücadele" 



ve "laikliği koruma" bahaneleri ile özel savaş aygıtının inisiyatifi genişlerken, hükümetin hareket alanı daraltıldı. Kürdistan'da cinayetler, kayıplar, çok yönlü operasyonlar, bombalamalar dozu arttırılarak devam etti. Şemdinli vakasında, özel savaş aygıtı suçüstü yakalandı. Bu vaka ile ordunun gerileyeceği, en azından belli bir bekleme sürecine yatacağı bekleniyordu. Ancak tersi oldu, daha atak davrandı, her düzeyde başlayabilecek hareketlere karşı bastırıcı davrandı. Van Cumhuriyet Savcılığı'nın hazırladığı Şemdinli iddianamesi özel savaş aygıtının suç pratiğine dokundu, sorumluluğun Kara Kuvvetleri Komutanı, Genelkurmay Başkanı adayı Büyükanıt'a kadar uzandığını yazdı. Genelkurmay bu belgeyi bir karalama ve ordunun dokunulmazlığına, gerçek iktidar yasasına bir dil uzatma olarak değerlendirdi ve tam anlamıyla harekete geçti. Bu, basma "gizli ültimatom" olarak yansıdı. Bu belgeyi hazırlayanların, buna destek sunanların kellesini istedi. Hükümet bu dayatmaya boyun eğmekten başka bir şey yapmadı. 
Savcı meslekten ihraç edildi, bir polis şefi görevden alındı. Hükümet de siyasal ve psikolojik olarak büyük bir yara aldı. 

Hükümet üzerindeki baskının artırılması tek başına yetmiyordu. Aynı zamanda varolan kimi hakların gaspedilmesini öngören, özel savaş aygıtının yetkilerini artıran, daha doğrusu keyfi ve zorba uygulamalarının hukuki alt yapısını güçlendiren Terörle Mücadele Yasası kısa sürede Meclis gündemine indirildi. Bu yasanın kısa sürede Meclis'ten geçeceği bilinmektedir... Böylece toplumu susturma ve mücadele olanaklarından yoksun bırakmanın yasal zemini de güçlendirilmiş oluyor. . . 

Fakat bütün bunlar yeterli değildi. Hükümetin çözülmesi, erken seçime zorlanması gerekiyordu. 
Yargıtay 2. Dairesi'ne karşı geliştirilen silahlı baskın, bu baskın sonucunda bir yargıcın ölmesi ve birkaçının yaralanması, darbe sürecinin finale taşındığını göstermektedir. Yapılan cenaze töreninde bakanların karşılaştıkları fiili saldırı, bu törenin açıkça hükümet karşıtı bir eyleme dönüştürülmesi, daha da önemlisi Genelkurmay Başkanı'nm bu gösterileri övmesi ve süreklileşmesi gerektiğini açıkça vurgulaması, altını çizdiğimiz "final aşamasına" işaret etmektedir. 

Belli ki bu hükümet fiili olarak bitmiştir. Ona karşı olan sadece ordu değil, aynı zamanda büyük sermaye ve ABD'dir. ABD 'ye yaranma, buzları eritme çabaları sonuç vermedi. Ekonomide yaşanan son dalgalanmaların, borsanın düşmesi, dolar ve faizlerin yükselmesi gibi gelişmelerin faturasını hükümete biçen işbirlikçi tekelci sermaye ve onun medyadaki sözcüleri, bu "final aşamasında" özel aygıtla son darbeleri vurmaya çalışacaklardır. 

Belli bir döneme kadar AB'nin desteğini alan AKP hükümeti, son bir yılda bu desteği de yitirmiş görünüyor. Dolayısıyla 2003 yılında belli bir politik boşluğa doğan AKP, şimdi hızla bir boşluğa yuvarlatılıyor. Buna karşı koyma, bu süreci durdurma gücü ve iradesi ise yok. . . Önümüzdeki dönemde bu süreç mantıki sonucuna ulaşacaktır. Ama egemenler cephesindeki bu kavga daha da sertleşeceğe benziyor. 

Bunun devrimci ve yurtsever güçlere yansımaları da olacaktır. Bu yansıma, özel savaş baskı ve uygulamalarının daha da sertleşmesi, mücadele alanlarının daraltılması, hak arama olanaklarının zorlaştırılması biçiminde olacaktır! Bu gerçeklikleri görmek ve buna göre davranmak çok önemlidir. . . 

23 Mayıs 2006 

SOSYALİST-ŞOREŞGER 

(Kürdistan Devrimci Sosyalistleri) 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Çetelerden hesabı emekçiler soracak! 
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Sermaye düzeninin çeteleri bir genci daha katletti. . . 



Çeteleri işçi sınıfının devrimci kültürü vuracak! 



Sermaye düzeni emekçileri ve gençliği devrim mücadelesinden uzak tutmak, onları düşünmeyen ve sorgulamayan bireylere dönüştürmek için her yolu deniyor. Özellikle son 1 yıldır emekçi semtlerinde her türlü kirli işi yapan çeteleri konuşlandırmaya, gençleri bu çetelerin kıskacı altına almaya, alamadıklarını ise bu yöntemle sindirmeye çalışıyor. 

Hemen hemen tüm emekçi semtlerde olduğu gibi Samandıra'ya bağlı Akpmar Mahallesi'nde de son dönemde çete faaliyetleri yoğunlaşmaya başlamıştı. Mahalle halkını rahatsız eden ve uyuşturucu ticareti ile de uğraşan bu çeteler 19 Mayıs akşamı mahallenin bir gencini silahla vurarak öldürdüler. Aldığı kurşun yarasının ardından kan kaybından hayatını kaybeden Hüseyin Özcan isimli genç, henüz 19 yaşındaydı. Sermaye devletinin bilinçli bir politikası olan çeteler tarafından sokak ortasında katledildi. 

Bu olayla birlikte bir süredir mahallede çetelere karşı biriken öfke de patladı. Olayın olduğu gece sokaklara dökülen insanlar çetecilerin oturdukları evleri taşladılar ve gecenin ilerleyen saatlerinde bir ev ateşe verildi. 

Ertesi gün yürütülen çalışmanın ardından cenazeyi karşılamaya gelen kitle mahallede bir yürüyüş gerçekleştirdi. 1000'i aşkın emekçinin katıldığı ve "Çetelerden hesap sor! Mahallene sahip çık!" 

Çetelerini de sömürü 

düzeni ile birlikte 

tarihin çöplüğüne 

göndereceğiz! 

Ben Samandıra'nm Akpmar Mahallesi'nde oturan bir Kızıl Bayrak okuruyum. 
Mahallemizde son günlerde bir arkadaşımız silahlı çeteler tarafından vuruldu. Mahalle halkı olarak bu olaya sessiz kalmadık ve tepkimizi çeşitli eylemlerle dile getirdik. 

Mahallemizde çeşitli devrimci grupların çalışmaları ve geniş bir devrimci potansiyel var. Bu nedenle devlet bu bölgeyi yozlaştırmaya çalışıyor. Son günlerde esrar ve buna benzer uyuşturucu madde satışı yoğunlaştırıldı. Gençliğin bu belaya bulaşmasına çalışılıyor. Ama bizler bu oyuna gelmiyoruz. Tüm güç ve kararlılığımızla bu duruma karşı halkımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. 

Gerçekleşen son olaydan sonra emekçiler bizi daha iyi anlamaya başladı. Çünkü, devletin, yani bu sermaye düzeninin yaratmış olduğu çeteler mahallemizde bir can aldı. 
Olaydan sonra mahalle halkı artık bu sistemin kendisine bir şey veremeyeceğini daha iyi anlamaya başladı. Tepkisini çeşitli eylemlerle dile getirdi. 

Son olarak şunu söylemek istiyorum; bu devlet, bu sistem ne yaparsa yapsın bizler mücadele azmimiz ve kararlılığımızla onlara hiçbir şans tanımayacağız. Çetelerini de kendileri ile birlikte tarihin çöplüğüne göndereceğiz. 

Akpınar Mahallesinden genç bir komünist 




pankartının açıldığı yürüyüşte mahallenin içinden Hüseyin Özcan' m vurulduğu yere yozlaşmaya karşı sloganlar eşliğinde gidildi. Mahalleye getirilen cenaze memleketine gönderildi. Yürüyüş sırasından çete mensuplarının evinin oturduğu bölgeden geçilirken öfke doruk noktasına çıktı. 

Çetelerin her türlü faaliyeti sırasında ortalıkta gözükmeyen, kendi ifadeleri ile gözaltına aldıklarında da "Ön kapıdan alıp arka kapıdan bırakan" jandarma ise yürüyüş sırasında ve takip eden günlerde yoğun önlemler aldı. Bu tablo aslında çetelerin iplerinin kimin elinde olduğunu göstermektedir. Sözde kamu güvenliğini sağlamakla görevli "güvenlik güçlerinin" 



kimin hizmetinde olduğunu somutta gösterdi. Çeteler emekçileri ve gençliği yozlaştırmak ve kendi denetimlerine almak için bizzat devlet tarafından destekleniyor, hatta çoğu zaman faaliyetleri bu odaklar tarafından organize ediliyor. "Güvenlik güçleri"ne ise parsadan kendi paylarını alarak olayları seyretmek, gerektiği durumlarda ise bu çeteleri emekçilerin öfkesinden koruyup kollamak düşüyor. Kısacası çetelerin iplerini ordusundan polisine, patronundan yargısına sermaye düzeni tutuyor. 

Olayın ardından mahalle halkının patlayan öfkesi ise sermaye düzeninin kendisine yönelmiştir. Zira olay çetecilerin silahından çıkan birkaç kurşundan ibaret değildir. Bu durum tek başına iki-üç çetecinin mahalleden kovulması ile çözülemeyecektir. Önemli olan emekçi semtlerini çetelerin barmamayacağı bir hale getirmektir. Bu ise çeteleşmeye ve yozlaşmaya karşı yoğun bir çalışmayı, düzenin kültürünün buralardan sökülüp atılarak emekçilerin devrimci kültürünün yaygınlaştırılmasını gerektirmektedir. 
Mahalle halkı da şimdiden bu yolda adımlarını atmaya, çeteleşmeye karşı bir çalışma programı çizmeye başlamıştır. 

Çeteleri mahallerimizden söküp atmak ise ancak düzene karşı devrim safını güçlendirmekle, kapitalist sermaye düzeninin yoz kültürünün yerine işçi sınıfının devrimci kültürünü egemen kılmakla mümkün olabilir. 

Şamandıramdan BDSP'liler 



HKM sözcüsü Betili Altındal ölümsüzlüğe uğurlandı! 

"Betül yoldaş ölümsüzdür!" 



Yaklaşık iki aydır lenf kanseri teşhisiyle hastanede tedavi gören Betül AltındaPın dost yüreği 
2 1 Mayıs günü sustu. Halk Kültür Merkezi sözcüsü 
Betül Altındal, 22 Mayıs Pazartesi günü Zincirlikuyu Mezarlığı 'nda düzenlenen törenle ölümsüzlüğe uğurlandı. 

Betül Altındal 'm kızıl bayrakla örtülü tabutu Şişli Camii 'den alınarak Zincirlikuyu Mezarlığı 'na getirildi. Yoldaşları, dostları ve ailesinin katıldığı tören Betül Altındal şahsında tüm devrim şehitleri için yapılan saygı duruşu ile başladı. Kızıl karanfillerle, Parti bayrağına sarılan Betül Altındal toprağa verilirken "Betül yoldaş ölümsüzdür!" 
sloganı atıldı. 

Devrimci sosyalist hareket adına yapılan konuşmada, Betül Altındal 'm devrim davasına bağlılığı anlatıldı, yılmaz ve yorulmaz mücadeleci kişiliği vurgulandı. Onurlu mücadelesinin ve yaşamının bu toprakların namuslu genç emekçileri tarafından asla unutulmayacağı ifade edildi. 
Konuşmanın ardından Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Merkez Komitesi Politbüro üyesi Meryem Abu Dagga'nm yollamış olduğu mesaj okundu. 
Mesajda, "... Enternasyonalist devrimci yoldaşım Betül 'ün ölüm haberini üzüntüyle öğrendim. Dün gece Gazze semalarında uçaklar dolaşıyordu ve ben kötü bir şeyler olacağını hissetmiştim. Bilgisayarımı açınca o acı mesajı gördüm. O benim kızkardeşim, dostum ve yoldaşımdı. Ama biz ölüm meleklerine asla teslim olmayacağız ve bizden ayrıldığını asla kabul etmeyeceğiz. Kırmızı karanfilim Betül enternasyonalist mücadelenin içinde açtı. Yalnızca kendi halkı için değil, bütün halklar için savaştı.Ve biliyoruz ki, şehitlerimiz asla ölmez, fikirleriyle 




yolumuzu aydınlatırlar..." denildi. Meryem Abu Dagga'nm mesajı törene katılanların duygularına tercüman oldu. 

Anmada "Betül yoldaş ölümsüzdür!", "Betül yoldaş yaşıyor, yaşayacak!" sloganları atıldı. Tören marş, türkü ve Cephe Marşı eşliğinde sona erdi. 

Devrime olan bağlılığı, mücadele azmi ve kararlılığıyla girdiği her ortama enerji ve coşku katan Betül Altındal 'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ancak yüreği devrim davası için çarpan her devrimci gibi Betül Altındal da mücadelemizde yaşayacak. Dost yüreğini asla unutmayacağız. 

Kızıl Bayrak/İstanbul 
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Neredeeen Nereye 




Başbakan bir zamanlar ''kartaldı ", şimdi panayırda poligona konmuş "plastik ördeklerden " beter oldu. Acımamak elde değil... 

Tarihsel bir andı, adeta... 

Kartaldı çünkü, daha başbakan olmadan, dünya liderleri arasında "yerini " alıyor, derin kitaplar yazmış danışmanları "ülkede ilk kez iç ve dış dinamiklerin çakışmakta" olduğunu keşfederek adeta ona, HegePin Napolyon'a ilişkin "Bugün tarihi gördüm atına binmiş geçiyordu " ifadesini andıran bir özgünlük atfediyorlardı. Medya bu oyuna katılıyor, Tayyip Bey'i hükümete taşıyan sürecin tuhaflıklarını, seçmenin yüzde 25'inden az bir oyla Meclis'te çoğunluk olmanın getirdiği meşruiyet sorunlarını, hükümet olmanın iktidar olmak anlamına gelmediğini, seçim öncesi verilen sözlerin yerine getirilmesinin hiçbir şansı olmadığını gizlemek için gerekeni yapıyordu. Tayyip Bey 'de bu desteği aldıkça tarihsel önemine giderek daha çok inanıyor, iktidarı gerçekten varmış gibi davranmaya başlıyordu. Ah! 'Hubrisl ' (Bkz: Dünya Ekonomisine Bakış 24/04/06) 

Şeytan şöyle uyarır: "Aman, bir şey dilerken çok dikkat ediniz; dileğiniz gerçekleşebilir ". 
ABD'nin BOP projesine, AB'nin Kopenhag kriterlerine binerek iktidara gelmeyi dileyenler, dileklerinin gerçekleştiği anda garip bir durumda buldular kendilerini. Hükümetteydiler, IMF programını, AB taleplerini koşulsuz yerine getirmeye çalışıyor, ama ne zaman kendi projelerine sıra gelse, nedense Meclis'teki çoğunluklarını kullanmaya bir türlü cesaret edemiyorlardı. Bu yüzden Tayyip Bey kendisini, büyük ümitlerle iktidara taşıyan neoconlarm bile güvenini kaybediyor, Wall Street Journal da "Ne isterseniz yaparız" yazısını yazıyor, ama yine de güven tazeleyemiyordu. Eleştirilerin dozu artıyor, "islamcı- faşist " suçlamalarına kadar yükseliyordu. Anlaşılan, jeopolitik uzmanı danışmanlar, aslında devlet ve emperyalizm teorileri alanında zayıftılar. 

2006'ya gelindiğinde, Tayyip Bey artık trajik bir karakterdi. Ama yanlış anlamayın, yalnızca bizzat kendi danışmanı tarafından, "delikten içeri atmayın, kullanın " sözleriyle bir başka ülkenin diplomatlarına peşkeş çekildiği için değil; aynı zamanda, geleceğini indekslediği AB ve BOP projeleri giderek sarpa sardığı, ayaklarının altındaki zemin eridiği için de trajik bir karakterdi o. Artık 'Nemesis 'ini bekliyordu. 

Komediden trajediye 

Tayyip Bey'in 'Hubris 'ten, Nemesis'e yolculuğu, ülkeye pahalıya patladı. Laik-dinci kutuplaşması, provokasyon ortamı, Kürt sorunu bir yana, ekonomi yine bir uçurumun eşiğine geldi. Cari açık sıcak parayla finanse edilemeyecek boyutlara ulaştı, tüm mali sistem, IMF'in kucağında kurulan dünyanın en tatlı "carry trade " (düşük faizli, dolar, yen, Avro ile borçlan, yüksek faizli, aşırı değerli Türk lirası ile kredi ver) denklemi çatırdıyordu. Güngör Uras Milliyet'te (17/05), IMF kılavuzluğundaki bu yolculuğun faturasının toplumun tüm kesimlerini nasıl vurduğunu gösteren ibret verici bir resim çizdi. Yiğit Bulut'un Finansal Forum 'daki yazısında (22/05) çizdiği, faturanın boyutlarının 2004 sonunda yalnızca faiz ödemeleri açısından 70 katrilyona ulaştığını, ülke ekonomisinin, sıcak para tarafından "1 koy 
60 a/"a varan boyutlarda soyulduğunu gösteren resim ise gerçekten müstehcendi. 
Ekonomiden sorumlu bakanın, IMF ile yaptığı toplantıdan sonra, cari açığın daha da büyüyeceğini muştulaması da. Hem de sermaye girişi, yerini bir çıkış trendine bırakmaya hazırlanırken... 

Tarihte tekrarlanan olaylar için, ilk kez trajedi olanlar, ikincisinde komediye dönüşür, derler. Tayyip Bey'in, kaderinde tersi bir deneyim yaşamak varmış. Yükselişinin "iç ve dış dinamiklerin, tarihsel kesişmesinin ürünü " olduğuna ilişkin saptama bir komedi örneğiydi. 
Çakışan, ABD ve AB'nin Türkiye'ye yönelik hesaplarıyla, siyasal İslamın oportünist kesiminin iktidar hırsıydı, o kadar! Ama şimdi trajik bir durum söz konusu. Çünkü bu kez, iç dinamiklerle, dış dinamikler ilk kez olmasa bile, gerçekten kesişiyorlar. Ülke içindeki, ekonomik, siyasi dinamikler, AKP ve Tayyip Bey'in medyadan, yönetici sınıflardan aldığı desteği tüketir, "katil hükümet ", "Mollalar İran 'a " diye bağıran bir muhalefeti sokağa dökerken ülke dışındaki dinamikler, Tayyip Bey'i iktidara taşıyan desteklerin yerinde artık yellerin estiğini gösteriyor. Ne BOP ne ılımlı İslamla flört söz konusu, ne de AB 'ye üyelik sürecinde bir ilerleme olasılığı... 

Erkekliğin "onda dokuzu kaçmak biri hiç görünmemekmiş ". Tayyip Bey cenaze törenine gelmeyerek, koşullardan "birini " gerçekleştirdi, bir an evvel erken seçime gidip yuhalanmadan sahneden çekilerek geride kalan "dokuzunu" da gerçekleştirebilir... 

Ergin Yıldızoğlu 
(Cumhuriyet, 24 Mayıs 2006) 



Amerikalılar ekonomiyi 

umursamıyor, politik 

krizden söz ediyor 

WASHİNGTON- Turgut Özal, "Bilerek bilmeyerek hükümet yanlış yapar, düzeltilir. Sakın ha askerle ve ABD ile hükümeti karşı karşıya getirmeyin. Bunlarla arayı düzeltmek çok zor olur" dermiş. 

AKP'nin askerle arası nasıl bilemem ama Washington' a gelince gördüm ki, AKP'nin ABD ile arası kötü. Düzeltmek de çok zor olacak gibi görünüyor. 

Birinci "Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü"nün konusu "Türkiye'nin Yeni Jeopolitik Ortamı, Politikalarda Sorunlar ve Yeni Açılım Fırsatları" olarak belirlenmişti. Jürinin değerleme sonuçlarının açıklanmasından önce Washington 'daki "Brookings Enstitüsü"nde Güler Sabancı'nm bir yemek daveti vardı. 

Brookings Enstitüsü Başkanı Clinton'un dostu ve Clinton zamanında Dışişleri Bakanı birinci yardımcılığı görevinde bulunan Strobe Talbott, Washington'da Türkiye politikalarının oluşturulmasında etkili olanları bir araya toplamış. 

Bunların dördü, daha önce Türkiye'de de büyükelçilik görevinde bulunan diplomatlardı. M. Abramowitz, E. Edelman, M. Parris, M. 
Grossman yemek boyunca Türkiye-ABD ilişkilerini konuştu. 

Gerginlikten söz ediliyor 

Kimin ne söylediğini belirtmeden toplantıdaki konuşmaların özetini aktaracağım. 

Kulaklarımla duymadan önce Türkiye-ABD ilişkilerinin bu kadar gergin olduğunu, ABD yönetiminin ilişkilerin bozulmasından AKP yönetimini sorumlu gördüğünü söyleyenlere, yazanlara inanamıyordum. 

ABD yönetimine yakın olanlar ilişkilerdeki gerginliği (1) Kurtlar Vadisi-Irak filminin, (2) Hamas heyetinin Türkiye ziyaretinin doruk noktasına çıkardığını tekrarlayıp duruyor. (İnanması güç ama, söylemler böyle!) 

Washington 'da Türkiye politikalarının oluşmasında etkili kişiler "Türkler, ABD yönetiminin Türkiye'yi gözden çıkarma lüksü olamaz, diyor. İyi de, Türklerin ABD'ye giderek daha fazla düşman olma lüksü var mı?" diye soruyor. 

Türkiye'nin sorunları tartışılırken, Türkiye-ABD ilişkileri konuşulurken "ekonomi" konusu "ekonominin sorunları" gündeme hiç mi hiç gelmiyor. ABD çevreleri Türkiye-ABD ilişkilerini sadece politik yaklaşımla değerlendiriyor. 

Örneğin, şu günlerde Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz üzerinde durulmuyor da, Danıştay'daki cinayetin siyasetin geleceğini nasıl şekillendireceği, özellikle cumhurbaşkanlığı seçimini nasıl etkileyeceği üzerinde duruluyor. 

Cumhurbaşkanlığı seçimi 

Kafalar karışık ama, anlaşıldığı kadarıyla son gelişmelerden sonra, Çankaya'ya eşinin başı türbanlı birinin çıkmasının pek mümkün olamayacağı şeklinde. 

Fakat bugüne kadar boşalan her koltuğa eşinin başı türbanlı bir yandaşını oturtan R. T. Erdoğan'ın Çankaya koltuğuna farklı birini oturtması beklenemez. 

Türkiye "medeniyetler arası çatışmayı önleyecek bir model ülke" olduğu için ABD Türkiye'ye önem veriyor. Türkiye demokratik, laik, halkı Müslüman bir ülke. Bu sistemin esası da Kemalizm. Eğer AKP Kemalistleri tasfiye eder ve dini siyasete alet eder ise o zaman Türkiye'nin özelliği kalmayacak. Türkiye'nin model olarak değeri yok olacak. 

AB, Kıbrıs sorunu ve Kürt sorunuyla Türkiye'yi sıkıştıracak. Fakat görülüyor ki, AB'nin Türkiye'ye yaklaşımında iyi niyet yok. Çünkü Türkiye'nin 50-40-20 yıllık sorunlarını bir iki yıl içinde çözmesi, hem de AB ülkelerinin bekleyişleri doğrultusunda çözmesi isteniliyor. 

Toplantıda her şey konuşuldu. Ekonomiye değinen olmadı. 

Son bir not: Toplantıya Başbakanımız R. T. Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da "Dünya Bankası uzmanı" olarak katılmıştı. AKP ile ilgili bütün eleştirileri dinledi. Babasına herhalde olan biteni aktarır. Babası da durumun ne kadar ciddi olduğunu oğlundan dinleyince belki fark eder. 

Güngör Uras 
(Milliyet, 24 Mayıs '06) 



Mücadele 
Postası 




Sendikalarına sahip 

çıkan Tümtis 'li işçilere çirkin saldırı 



Tümtis'li işçiler sendikanın gidişatından ve yönetimden duydukları rahatsızlıktan dolayı 
olağanüstü genel kurulu toplama talebiyle 203 
delegeden 137'sinden imza aldılar. İmzaları Genel Merkez 'e ilettiklerini ancak hiçbir yanıt alamadıklarını ifade ettiler. Genel kurulu toplamak için gerçekte 41 delegenin imzasının yeterli olduğunu açıklayan işçiler Genel Merkez'in, özelde ise Sabri Topçu'nun tutumunun demokratik bir sendikacılık anlayışı ile bağdaşmadığını, Topçu'nun kendi koltuğunu koruma derdinde olduğunu ifade ettiler. 

Gelinen aşamada 137 delege Genel Merkezi mahkemeye vermiş bulunuyor. Bu gerilimin son aşaması ise 22 Mayıs 'ta İstanbul Şube Mali Sekreteri Bülent Yıldırım ve Kartal bölge eski temsilcisi Gürsel Genc'in bir grup tarafından öldüresiye dövülmesi, bıçakla yaralanması ve demir çubuklarla darp edilmesiyle yaşandı. 

Saldırıyı kamuoyuna açıklamak ve kınamak için bugün Tümtis Kartal Temsilciliği 'nde bir basın açıklaması yapıldı. Tümtis İstanbul Şubesi adına yapılan basın açıklamasında; saldırının Emep yönetici ve üyelerinden oluşan bir grup tarafından gerçekleştirildiği, önceden planlandığı ve iki ayrı işyerine 10 'ar kişilik gruplar halinde işyerleri basılarak gerçekleştirildiği ifade edildi. 

Ayrıca açıklamada tüm bu saldırıların bir tek kişinin, yani Sabri Topçu'nun koltuğunu koruma uğruna yapıldığı, sendikanın kurallarını işleterek sorunları üyelerin iradesiyle çözmek yerine mafya ve çete yöntemleri kullanıldığı, sendikaya sahip çıkanların susturulmak istendiği ifade edildi. 

İleriki süreçte Tümtis içerisinde yaşanan çatlakların geldiği noktayı daha iyi görme imkanına sahip olacağız. Şimdilik söylenebilecek olan ise bu saldırının kişisel ya da münferit bir olay olmadığı, tam tersine bir anlayışı ve çizgiyi yansıttığıdır. 

Kızıl Bayrak/Kartal 



Eğitim-Sen 'in eylem takvimi... 

Baskı-Sürgün-Kadrolaşma Değil, Demokratik Bir Yaşam İçin Yürüyoruz! 




AKP iktidar olduğu günden bu yana yoğun bir kadrolaşma içindedir. Bir yandan bu kadrolaşma faaliyetini sürdürülürken sendikamızın yöneticileriyle başlayan sürgünler artık işyeri temsilcilerimize kadar uzanmıştır. Bu bağlamda AKP'nin iktidar olmasından bu yana sürdürdüğü baskı, sürgün ve kadrolaşmaya karşı üç koldan Ankara'ya yürüyüş eylemi gerçekleştirilecektir. Eylemimize ilişkin planlama şöyledir. 

1. Eylemimizin adı "BASKI-SÜRGÜN-KADROLAŞMA DEĞİL, DEMOKRATİK BİR 
YAŞAM İSTİYORUZ" olacaktır. 

2. Yürüyüşümüz üç koldan gerçekleştirilecektir. 

a) İstanbul Kolu Güzergahı: İstanbul, Gebze, Kocaeli (konaklama), Sakarya, Düzce, Bolu (konaklama), Ankara 

b) İzmir Kolu Güzergahı: İzmir, Manisa, Balıkesir (konaklama), Bursa, Eskişehir (konaklama), Ankara 

c) Şanlıurfa Kolu Güzergahı: Şanlıurfa, Gaziantep, Adana (konaklama), Konya (konaklama), Ankara 

3. Yürüyüşümüz 26-27-28 Mayıs 2006 
tarihlerinde gerçekleştirilecektir. 



a) 26 Mayıs günü yürüyüşün başlayacağı illerde yapılacak kitlesel yürüyüş, basın açıklaması ve uğurlamayla hareket edilecek olup, aynı gün akşamı birinci konaklama iline ulaşılacaktır. 

b) Güzergah üzerindeki şubelerimiz yürüyüş kolunu karşılama, kendi illerindeki yürüyüş ve basın açıklaması için her türlü hazırlığı yapacak, konaklanacak illerde basın, tv. programları organize 

edilecektir. 

c) Yürüyüşün başlayacağı ve güzergah illerinde yapılacak karşılama, uğurlama, yürüyüş ve basın açıklamaları için, KESK bileşenleri ile birlikte diğer DKÖ vb. emek dostlarının katılımının sağlanmasına özel önem verilecektir. 

4. Konaklama gerçekleştirilecek güzergah illerindeki şubelerimiz yürüyüş kolunun konaklaması için gerekli organizasyonu gerçekleştireceklerdir. 

5. Yürüyüş kollarında ve illerde yapılacak basın açıklamalarında S S ve GSS Yasası Geri Çekilsin, TMY Geri Çekilsin, Özel Okul Yasasına Hayır, TİS ve Grev Hakkımızı Kullanacağız sloganları ve dövizleri taşınacaktır. 

6. Ankara'ya yakın şubelerimiz yürüyüş koluna katılımın dışında, Ankara ayağının gerçekleştirileceği 28 Mayıs 2006 Pazar günü en geç sabah saat: 10.30 da Ankara'da olacak şekilde katılım sağlayacaklardır. 

23 Mayıs 2006 
(egitimsen. org. tr) 



Sol içi şiddet kabul edilemez! 



Sol örgütlerin birbirlerine, Kürt grupların kendi içinde ve dışındakilere karşı zaman zaman şiddet uygulama politikası çok da şaşılacak bir şey değil. Esasında sol yapıların bazen biraraya gelmeleri de iyiniyetlerden çok, güçsüzlüklerinden ve zorunluluklardan kaynaklanıyor. 

Sol içi şiddete çok tanık olduk. Kendi dışındakilere söz ve yaşam hakkı vermeme uygulanan bir yöntemdir. Kendilerine yurtsever gençlik diyenlerin Ekim Gençliği 'ne saldırmalarının sebebi, bu hareketin Kürt ulusal kurtuluş hareketine bakış ve tespitlerinden kaynaklanıyor. Devrimci yurtsever oluşumların sesine ses verdikleri içindir, bu kadar saldırmaları. Uzunca bir süredir sahte yurtseverlerin uyguladıkları her türlü şiddeti görmezlikten gelen, kendilerinin "iç sorunu"dur tarzında yaklaşan kimi sol çevreler de bu konuda 



masum değildirler. 

Irak'ta gerici yobazların eylem ve haberlerine kendi dergi ve yayınlarında yer verdiklerinin milyonda birini devrimci yurtsever hareketin uğradığı katliam ve şiddete rağmen bize açmadılar. Bunların çoğu güya sol, ama gerçekte solla hiçbir ilgileri yok. Dahası dirsek temasına geçmeleri, gerçeklere gözlerini kapatmaları, Kürt kelimesini ağzına alanlara milliyetçi vb. demeleri gerçeğin kendisidir. 

Ama hiçbir güç Kürdistan ulusal mücadelesinin gelişmesini durduramayacaktır. 
Her zeminde yapılar arası şiddete karşı çıktığımız gibi, siyasal linçlere ve hedef göstermelere de karşıyız. Bizim şiddetimiz devrimci ve onurlu insan davranışı olacaktır. Hain ve ihanetçi, işgalci, faşist, ulusal kurtuluş mücadelemizi engelleyen hiç kimse bundan muaf değildir. 

Alişer 





EKSEN Yavıncılık Büroları 




Gazetene sahip çık! Abone ol! Abone bul! 




Adı : 


Üsküdar (İstasyon) Cad. Pınar İşhanı 
No: 5 Kat: 4 Daire: 52 Kartal/İstanbul (0 216 353 35 82) 


853. Sok. Bilen İşhanı No: 27/710 
Konak/İZMİR Tel-Fax: (232) 489 31 23 




Soyadı : 

Adresi : 




Necatibey Cd. Gözlükçü İşhanı No: 26/24 
Kızılay/ANKARA Tel: (312) 229 06 44 


Cemal Gürsel Cd. Shell Karşısı Vakıf İşhanı Kat: 3 
No: 306 ADANA Tel: (322) 363 52 91 


Tei :"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 






6 Aylık Yurtiçi 30.000 000 TL Yurt dışı 100 Euro 
1 Yıllık Yurt içi 60.000 000 TL Yurt dışı 200 Euro 

Gülcan Ceyran adına, 

* TL için : Yapı Kredi Bankası İstanbul/Aksaray Şb. 0097680-3 j 

* Euro için : İş Bankası İstanbul/Aksaray Şb. 10021127094 j No'lu hesaba yatırdım. Makbuzun fotokopisi ektedir. 


Sönmez İş Sarayı Kat: 3 No: 220 Heykel/BURSA 
Tel: (224) 220 84 92 


Cumhuriyet Mah. Tennur Sok. Cumhuriyet İşhanı Kat: 3/45 KAYSERİ Tel-fax: (352) 2326671 


Silifke Cd. Çavdaroğlu Çarşısı 2/93 MERSİN 


Saadetdere Mah. Fırın Sok. No: 37/25 (Depo durağı) Esenyurt/İSTANBUL 






| 




Uğruna öldükleri devrim 

■L 

davasıyla birlikte hep 



yaşayacaklar! 




CM K 



